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Günümüz İslam toplumlarında hayata anlam katan iki önemli unsur diğerlerinin önüne geçmektedir. Bunlardan birincisi dinimiz İslam'dır. İkincisi ise, tüketim toplumunun bir sonucu olan tüketim ideolojisi veya kültürüdür. 


Eser, tüketim toplumunun, kültürünün ve ideolojisinin temel özelliklerini ortaya koyarak tüketim toplumunda İslami hayat tarzı ve ahlak tasavvurunu 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Cenab-ı Allah, insanoğlunu kadın ve erkek olarak iki cinsten yaratmış; iman, kulluk ve yeryüzünü imar mükellefiyeti noktasında onlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Nitekim İslam'ın nüzul yıllarında Hz. Peygamber'in getirdiği mesaja erkeklerle birlikte kadınlar da muhatap olmuş, vahyin çevresinde halkalanan Каdınlar, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak sorumluluğunu yerine getirmişlerdir. 





Kaynaklarda, Allah Resulü'nün (s.a.s.) yeni gelen ayetleri erkeklerin hemen ardından kadınlardan oluşan topluluğa tebliğ ettiği yazmaktadır. İslam'ın ilk yıllarındaki büyük ezber seferberliği, tıpkı erkeklerde olduğu gibi kadınlar arasında da yaygın şekilde karşılık buldu. Nitekim Hz. Aişe, Ümmü Varaka, Hafsa ve Ümmü Seleme ilk kadın hafızlar arasında zikredilir. Asr-ı Saadet'te pek çok kadın sahabi, vayhin anlaşılması ve aktarılması noktasında erkekler kadar özverili davranmış, hadis ezberlemiş, rivayet etmiş, ilmi ölçüsünde içtihatta bulunmuştur. İslam'ın, bütün çağlara referans olan ilk çağında hadis rivayet eden kadın sayısının yüzlerle ifade edilmesi, bu isimlerin pek çoğunun adının temel kaynaklarda zikredilmesi, İslam toplumunda kadın ve eğitimin iç içeliğini göstermesi bakımından önemlidir. 





Gerçekten de eğitim her şeyden önce ailede başlar ve kişinin ailede kazandığı iyi hasletlerinin, olumlu meziyetlerinin altında daima bir kadının imzası bulunur. Anneler bütün toplumun görünmez eğiticileridir. Bu sebeple kadınlar, vahyin muhatabi olmuşlardır. İslam dini, ilim öğrenmeyi kadın erkek herkese farz kılmıştır. 





Öte yandan tarih boyunca Müslüman toplumlarda kadını hem eğitim veren hem eğitim alan olarak her zaman karşımızda buluruz. Bu konuda belki de vereceğimiz bir örnek bile durumu açıklayacak niteliktedir. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı muhteşem eserinde, dârülkurrâlar hakkında bilgi verirken İstanbul'daki kurralar arasında kadınların olduğunu aktarır. 


Medeniyetimizde önemli bir yeri bulunan kadın eğitiminin her alanda devam etmesi için Diyanet İşleri Başkanlığımız da çeşitli hizmetler yürütmekte, aile ve dini rehberlik bürolarından yaygın din eğitiminin verildiği Kur'an kurslarına kadar, kadınlara yönelik bir dizi eğitim faaliyeti vermektedir. Bu faaliyetlerde din eğitiminin yanı sıra manevi danışmanlık hizmetleri de verilmekte, kadınların sahih dini bilgiyle buluşmaları hususunda titiz çalışmalar sürdürülmektedir. 


Diyanet Dergi olarak bu ayki sayımızın dosya konusunu Kadın ve Eğitim başlığına hasrettik. Dr. Elif Arslan, “Asr-ı Saadet'te Kadın Eğitimi”; Sema Yiğit, “Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının Kadın Eğitiminde Rolü”; Prof. Dr. Gülgün Uyar, “İslam Medeniyetinde Kadın Âlimler ve İlme Katkıları”; Sedide Akbulut, “Yaygın Din Eğitimi Bağlamında Kur'an Kursları ve Kadınlar”; Doç Dr. Muhammet Okudan, “Osmanlı'da Kadınların Kurduğu Eğitim Vakıfları” başlıklı yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Bu ayki söyleşi konuğumuz Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Huri- ye Martı hanımefendi. 


Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle. İyi okumalar. 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 
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MÜSLÜMANA FARZDIR 
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Diyanet İşleri Başkanı 








Eğitim, belli bir konuda bilgi ve beceri kazandırma, yetiştirme ve geliştirme işi olarak tanımlansa da genel anlamı itibarıyla değerleri aktarma eylemidir ve karşılaşılan hadiselere dair bir idrak oluşturma, o idrak çerçevesini gelecek nesillere intikal ettirebilme faaliyetidir. İyi, güzel ve doğru anlayışı oluşturarak bir bilinç zemini inşa etmek, bizatihi eğitimin konusudur. 
Planlı bir şekilde insan yetiştirme süreci olması ve belli amaçları taşıması hasebiyle de ancak eğitim sayesinde kültür ve medeniyetlerin gelişmesi söz konusu olabilmekte; milli, manevi ve evrensel kültürü oluşturan unsurlar kalıcı hâle gelebilmektedir. Zira bilgi toplumunun temelini teşkil eden eğitim, geçmişten günümüze fertlerin ve toplumların belirlenen hedefe ulaşmada temel dinamiği olmuştur. Teoriler, politikalar ve sistemler, insanın eğitimi ile ilgili farklı sonuçlar ortaya koysa da kesin olan, bilgiye sahip olanın geleceğe sahip olduğudur. 





Kur'an-ı Kerim, toplumların stratejik kaynağını oluşturan bilginin söz konusu gücünün; 


insanı, toplumu, milletleri üstün kılan bir değer olması yönü- ne işaret etmektedir. Mukaddes kitabımızın sıklıkla araştırmanın, incelemenin, düşünmenin ve öğrenmenin önemine vurgu yapması, inanç ve ibadetlerin yanı sıra davranışlarda da eğitimi temel alan müesses bir bilgi toplumunun amaçlandığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Zira bilgi aydınlık, cehalet ise karanlıktır. (ibrahim, 14/2) Aklını kullananlar ile kullanmayanlar eşit olmadığı gibi bilenlerle bilmeyenler de bir değildir. (Fatır, 35/19-21) Esasen hakikatin bilgisi üzerine kurulu İslam medeniyetinin aklı, bilgiyi ve tefekkürü ön plana çıkarması da insanoğlunun, Kur'an-ı Kerim'i ve kâinat kitabını birlikte okuyup anlamakla yükümlü olması dolayısıyladır. Bu yükümlülükle birlikte Kur'an-ı Kerim ve onun tebliğcisi olan Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) sünneti- nin insanlığa sunduğu evrensel mesajın odağında, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin bütün insanların huzuru ve mutluluğu vardır. Nitekim dinin prensip mahiyetindeki hitap ve emirleri, kadın ve erkek ayrımında 


bulunmaksızın bir genellik arz etmektedir. 


Dinimizin bu asli kaynaklarının biçimlendirdiği anlayışa göre eğitim, insanın fitri yapısı üzerine bina edilmektedir. Gerek ayet-i kerimeler gerekse hadis-i şerifler, eğitimin her nevi cehaleti yok etmek ve insanı, bilginin aydınlığında, Allah'a yaraşır bir kul olmak için hazırlamaya yönelik olduğunu ortaya koyar. 
Kur'an-ı Kerim kadını, insan ve Allah'ın kulu olması sebebiyle erkekle eşit bir varlık olarak kabul ettiğinden, bu hazırlamada herhangi bir cinsiyet ayrımının izi dahi yoktur. İlk nazil olan ayet-i kerimedeki “Oku!” emri de cinsiyet açısından bir ayrıma gitmeksizin bütün inananlara hitap etmektedir. Cenab-ı Hak, “Sizden erkek olsun kadın olsun, hiçbir çalışanın amelini karşılıksız bırakmayacağım.” 
(Âl-i İmran, 3/195.) buyurmak suretiyle, davranışları cinsiyet odaklı değerlendirmediğini açıkça ilan etmektedir. Bir muallim olarak gönderilen Hz. Peygamber (s.a.s.) de âlimleri peygamberlerin varisleri olarak görmüş, kuşatıcı bir dil kullanarak, öğrenenin ve öğretenin insanların en hayırlıları sayılacağını ve eşit mükâfata nail olacağını belirtmiştir. Peygamber Efendimiz (ѕ.а.5.), “İlmi talep etmek, her Müslümana farzdır.” (İbn Mace, Mukaddime, 17.) buyururken de kadın ve erkek arasında asla bir ayrım yapmamıştır. Çünkü vahye muhatap oluşları itibarıyla kadın ve erkek arasında bir fark bulunmamasının yanı sıra gerçeğin 











bilgisine ulaşma hususundaki sorumlulukları da aynıdır. Ancak, kadının hakları ve sorumlulukları bakımından tüm zamanlarda ve medeniyetlerde sürekli tartışma konusu hâline getirilmesi, yüzyıllar boyunca dini ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen birtutum olarak varlığını sürdürmüştür. 





Bu olumsuz tutum, Kur'an-ı Kerim'in rehberliği ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) örnekliği ile köklü bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır. İslam dini, Cahiliye döneminin bütün karanlık uygulamalarını ortadan kaldırarak kadının bireysel ve sosyal hayattaki bütün hak ve hürriyetlerini teslim etmiştir. Böylece kadın, başta eğitim olmak üzere, yaratılış gereği doğuştan sahip olduğu haklarına, onuruna İslam'ın evrensel mesajı ile kavuşmuş; insana yaraşır bir muamele görerek hak ettiği deбегі bulmuştur. 








Hz. Peygamber (s.a.s.) mümkün olan her fırsatta ve mekân- da kadın erkek ayrımı yapmadan ashabını eğitmiş, eğitim faaliyetini ara vermeden sürdürmüştür. Söz konusu dönemde kadınlar, yegâne eğitim kurumları olan mescitlerde daima hazır bulunmuşlar, Resulüllah'ın (s.a.s.) sohbetlerinden yararlanmışlar ve bu konuda herhangi bir güçlükle karşılaşmamışlardır. İnsanları yaratıcı karşısında eşit bireyler olarak tanıtan İslam'ı tebliğ ederken kadınlar için özel eğitim planlamasına gitmesi, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kadın eğitimi hususundaki hassas tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. İnsanı merkeze alan bir tebliğin sahibi olarak Hz. 
Peygamber (s.a.s.), insan olmakla zaten kıymetli olan kadının değerini insanlığa yeniden hatırlatmıştır. O, toplumun geleceğini şekillendiren ilk ve en önemli eğiticileri kadınların, en az erkekler kadar eğitim almalarını sağlamıştır. 


Bugün temel etkileşim alanlarını yeni bilgi teknolojilerinin işgal ettiği, bilginin durmaksızın çoğaldığı ve aynı hızla eskidiёі farklı düzeylerde bilgi çağını yaşamaktayız. Geleceğin bilgi toplumlarını ise elbette ki donanımlı, olayları doğru tahlil edip değerlendirebilen, okuyabilen kadını ve erkeğiyle eğitimli bireyler oluşturacaktır. Bu açıdan cinsiyete özel bir paye biçilme- den, eğitimin sosyal ve kültürel hayattaki etkinliğini dikkate almak suretiyle, varlık sebebimizi de idrak ederek hayata bakış açımızı güncellemek elzemdir. 
Maddi ve manevi yönden huzurlu bir hayatın inşası için düşüncelerimizi sorumluluk bilinciyle her daim geleceğe yönlendirmemiz icap etmektedir. 


Bu doğrultuda Kur'an-ı Kerimin ve Hz. Peygamber'in (s.a.s.) vurguladığı “saygıdeğer ve şerefli bir varlık olarak yaratılan insan” mesajı, kadının kişiliğini rencide eden pek çok olumsuzluğun ve özellikle eğitim sorununun çözümüne yön verebilecek ehemmiyettedir. m 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ÜSSE 


“Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın.” 
(Müslim, Salât, 136.) 
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Sorumlu bir varlık olarak kadının eğitimi 


Allah'ın halife olarak yarattığı iki cinsten biridir kadın. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'le beraber yaratılan ve dünyaya onunla birlikte gönderilendir. 
Emir ve yasakların muhatabı yani dünya imtihanında sorumlu bir varlıktır. Yaptıklarından, yapmadıklarından,  itaatinden ve isyanından velhasıl dünya serüveni boyunca her türlü söz ve eyleminden sorumlu olan bir varlık. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de, “Erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa onu (dünyada) hoş bir hayatla yaşatırız (ahirette ise) onların ücretlerini yaptıklarının en güzeliyle veririz.” (Nahl, 16/97.) 
şeklinde ifade edilmektedir. 
Farklı iki cins olmaları sebebiyle zaman zaman farklılaşan birtakım sorumlulukları olmakla birlikte Kur'an'da inanan Каdınlar ve erkekler iman, ibadet, ahlak, sosyal ve ekonomik konularla ilgili hususlarda birlikte zikredilir. (Ahzab, 33/35.) 





Kur'an “akletmezler mi, айşünmezler mi, tefekkür etmezler mi?” diye sorarken; namaz, oruç ve hac gibi yapılması gereken ibadetleri zikrederken; sabırlı, iffetli, Allah'a karşılı saygılı olmak gibi ahlaki özellikleri sa- 








yarken kadın ve erkek arasında ayrım yapmamıştır. 


Sorumlu bir varlık olarak bu dünyaya imtihan edilmek üzere gönderilen insanoğlu için imtihanda başarılı olmanın dereceleri vardır. Kim zerre miktarınca iyilik yaparsa onun karşılığını alacak kim de zerre miktarınca kötülük yaparsa onun karşılığını alacaktır. Bu noktada da kadın ve erkek arasında bir ayrım gözetilmemiştir. (Zilzal, 99/7-8.) 


Bir insanın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için her şeyden önce o sorumluluklarının farkında olması gerekir. 
Aynı zamanda yapılan amellerin mükâfatı farklı derecelerde olduğundan her insanın bu anlamda daha iyi bir noktaya gelebilmesi için de bilmek, okumak, öğrenmekle ilgili imkânlara sahip olması gerekmektedir. 
Bu imkânların dinî olduğu gibi dünyevi ilimleri de kapsayacağı malumdur. Buna göre kadının dinî konularda namaz surelerini ve bazı ilmihâl bilgilerini bilmesinin yeterli olduğu anlayışı gibi dünyevi ilimleri sadece belli amaçlar için belli bir noktaya kadar öğrenmesini öngören bakis açısı da en baştan hatalıdır. 
Kuran bilenlerle bilmeyenleri bir tutmadığına göre Allah'ın kullarının bir kısmını bilgiden 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mahrum etmenin ya da çok sınırlı bir bilgi alanına hapsetme- nin Yaradan'ın muradına uygun olmayacağı aşikârdır. Bütün bunlar kadın ve eğitim konusunda Müslüman zihnini inşa edecek hususlardır. 


Endülüslü büyük âlim ve devlet adamı İbn Hazm, kadınların eğitimi konusunda şunları söyler: “Resulüllah erkeklere ve kadınlara eşit şekilde gönderilmiştir. Allah ve Peygamber erkeklere ve kadınlara tek hitapla hitap etmiştir. Açık bir delil veya icma olmadığı sürece bir hitap, kadınları dışarıda bırakarak erkeklere tahsis edilemez. Dinde ilim sahibi olmak ve 'emr-i bi'l-ma'ruf, nehy-i ani'l-münker” vazifesini yerine getirmek için yollara düşmek, erkeklere olduğu gibi kadınlarada vaciptir. Dinde ilim sahibi olmuş hanımların uyarmalarını bizlerin kabul etmesi gerekir ki böyle de olmuştur.” (ibn Hazm, Ebü Muhammed Ali b. Ahmed, el-İhkâm # usüli'l ahkâm, Dâru'l-Âfâkı'l-Cedide, Beyrut ty., III, 81-82.) 


Hz. Peygamber döneminde kadın ve eğitim 


İlimle ilgili olarak işaret ettğimiz ayet ve hadislerin Asr-ı Saadet'teki yansımalarına baktığımızda kadının istisna 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İLMİYLE MEŞHUR OLMUŞ SAHABİ HANIMLAR 


Hz. Peygamber'in (s.a.s.) kadınların eğitimine verdiği önemin yanı sıra sahabi hanımların da öğrenmeye ve öğretmeye azimli olduklarını, İslam dininin yayılmasında, tebliğinde ve öğretilmesinde önemli görevler üstlendiklerini görmekteyiz. Birkaç örnek vererek İslam'ın ilk asrında oluşan eğitim seferberliğinde hanım sahabilerin rolünü gözler önüne sermek istiyoruz: 


Peygamberimizin ashabı arasında ilmi yetkinliği, öğretmenliği ve fakihliğiyle ön plana çıkan isimlerin başında Resulüllahın eşi Hz. Aişe gelmektedir. Bilmediği bir şeyi iyice öğreninceye kadar tekraren sorarak anlamaya çalışması ve ilme olan merakı onu sahabe arasında ön plana çıkarmıştır. Kur'an'ın doğru anlaşılması konusunda sahabiler arasında en büyük hizmeti Hz. Aişe'nin yaptığını söyleyebiliriz. Hem Mekke hem de Medine döneminde nazil olan ayetlerle ilgili yaptığı açıklamalar onun İslam'ın ilk yıllarından itibaren İslami ilimlerle yakından ilgilendiğini göstermektedir. (Rıza Savaş, Raşid Halifeler Devrinde Kadın, Ravza Yay., İst. 1996, s. 102.) 
İlimleri ile temayüz etmiş sahabiler dahi birtakım dini meselelerde Hz. Aişe'ye müracaat ederlerdi. Fetvaları meşhur olan Hz. Aişe, aynı zamanda en çok hadis rivayet eden ravilerden biridir. Ebu Musa el-Eş'ari'nin Hz. 
Aişe hakkında söyledikleri onun bu konudaki yerini ortaya koyma noktasında oldukça önemlidir. “Resulüllahın ashabı olan bizler, ne zaman bir hadisi anlamada problem yaşasak hemen Âişe'ye sorardık. Kendisi bize o konuda mutlaka bir bilgi sunardı.” (Tirmizi, Menâkıb, 62.) 
Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere Hz. Âişe validemizin hadislere vukufiyeti oldukça fazla idi. Bazı yanlış anlaşılan veya eksik rivayet edilen hadislerin doğrularını Hz. Âişe validemiz öğretmiş veya eksikliklerini tamamlamıştır. (Bedreddin Zerkeşi, el-İcâbe li-irâdi me'stedrekethü Âişe “ale's-sa'âbe, Müessesetü'r-Risale, Beyrut 2004, s. 49.) RZ, Aişe'nin Peygamber Efendimizden 2210 hadis rivayet ettiğini de biliyoruz. (Bekir Topaloğlu, İslam'da Kadın, Yağmur Yay., İstanbul 1965, s. 220.) Ayetlerin iniş sebeplerini en iyi bilenlerden biri olan Hz. Âişe, Hz. Ömer ve Hz. Osman zamanında da fetvalar veriyordu. (İbn Sa'd, Ebü Abdullah Muhammed, Kitâbü't-Tabakâti”l-Kebir, Çev. Mahmut Polat, Siyer Yay., İst. 2015, П, 379-380.) Yine Aişe validemizin tabiplik yönünün de olduğunu kaynaklarımızdan öğreniyoruz. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 67.) 





İlmiyle ön plana çıkan ve sonraki nesillere İslam'ın doğru aktarılmasında en büyük hizmeti yapanlardan biri de Ümmü Seleme validemizdir. Devrinde Meditutulduğu hiçbir duruma rastlamıyoruz. 
Efendimizin (s.a.s.) hayatında, uygulamalarında ve ashabına tavsiyelerinde kadının eğitim hayatına dâhil edilmesi- nin çeşitli örneklerini görüyoruz. Aşağıda yer vereceğimiz bu örnekler, kadının en temel insan haklarından mahrum bırakıldığı bir dönemde, toplumun yerleşik inançlarına, geleneklerine ve kemikleşen yanlışlarına rağmen gerçekleştirilen uygulamalar olması açısından, bugüne verdiği mesajın gücü anlamında oldukça önemlidir. 


Vahyin peyderpey geldiği, insanları Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) örnekliğinde ve 


kiram gün içinde çeşitli vakitlerde onunla birlikte olma imkânı bulmaktaydı. Ayrıca Mescid-i Nebevi'de bütün vaktini Efendimizden ilim öğrenmeye adamış Suffe ehli bulunmaktaydı. Kadın sahabiler ise her an Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
yanında olma imkânı bulamamanın ve sohbetinden yeterince istifade edememenin hüznünü yaşıyorlardı. Bu yüzden bir hanım sahabi, hemcinsleri adına Resulüllah'a gelip “Senin sohbetinden hep erkekler faydalanıyor. Bize bir gününü ayırsan da o gün sana gelsek bize Allah'ın sana öğrettiğinden öğretsen.” 
talebinde bulunmuş, Hz. Peygamber de onlara özel gün tahsis ederek eğitimleriyle bizzat ilgilenmiştir. (Müslim, Birr, 152.) 


Allah Resulü (s.a.s.) Cahiliye toplumundan her çağda örnek olacak bir İslam toplumu oluşturma sürecinde kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk, köle, hür demeksizin toplumun her kesiminin nebevi eğitimden faydalanmasını sağlamıştır. 
Yeni birtoplumun inşası, yanlış düşünce, tutum, davranış ve uygulamaların izalesi ve yerlerine doğrularının ikamesi için topyekün bir eğitim ve dönüşüm seferberliği gerekiyordu. Bu da toplumun tüm bireyleriyle gerçekleştirilebilecek bir hedefti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de buyrulduби gibi (Ahzab, 33/36.) kadınlar da erkekler 





gibi Allah'in emirlerinin muhatabi ve bu emirlerden sorumlu idiler. Öyleyse sorumlu oldukları hususların neler olduğunu ve mahiyetini bilmeliydiler. 


Allah Resulü (s.a.s.) kadınların eğitimine vahye muhatap olduğu ilk günden itibaren özel bir önem vermiştir. Kendisine gelen vahyi henüz toplumun tümüne ilan etmediği ve Erkam'ın evinde gizlice toplanıp en yakınlarına anlattığı günlerde, İslam'ı öğrenmek üzere her türlü tehlikeye ve tehdide rağmen o eve gelenler arasında kadınlar da vardı. Pek çoğumuzun zihni belki Erkam'ın evindeki gizli toplantıların katılımcılarını erkek sahabiler olarak kodlamış olabilir ancak o toplantılarda hanım sahabilerin de olduğunu kaynaklardan öğreniyoruz. (Muуана, Bey'at, 1.) Vahyin ilk günlerin- den sunduğumuz bu tablonun, eğitim hayatında kadın veya kadının eğitimi konusunun her ortam ve şartta tartışma dışı olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğu kanaatindeyiz. 





Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kadınların eğitimine verilen önemi ve onların öğrenme konusundaki istek ve heveslerini ortaya koyan pek çok örnek saymak mümkündür. Nitekim hadis kaynaklarında bu konuya örnek olabilecek pek çok rivayet yer almaktadır. Bu konuda en temel örneklerden biri Hz. 
Peygamber'in (s.a.s.) kadınları mescide gelmeleri hususunda teşvik etmesinin уап! 
sıra kadınların mescide devam etmelerine engel olmamaları yönünde erkeklere yaptığı şu uyarılardır: “Hanımlarınız mes- 








citlere gitmek için sizden izin isterlerse onlara izin verin.” 
(Müslim, Salat, 137) ve “Allah'ın kadın kullarının Allah'ın mescitlerine gelmelerine engel olmayın.” (Müslim, Salat, 136; Buhari, Сита, 13.) Mescidin İslam'ın ilk yıllarındaki fonksiyonunu göz önünde bulundurduğumuzda, kadınların mescide gelmelerine engel olunmaması hususunda yapılan bu uyarıların amacının sadece cemaatle namaza katılmalarının sağlanması olmadığı anlaşılacaktır. Zira mescit o günlerde aynı zamanda bir eğitim yuvasıydı. Allah Resulü bu eğitim ortamından kadın erkek herkesin faydalanmasını arzu etmiş, bu yönde uygulamalarda bulunmuş, ashabını da böyle yönlendirmiştir. Bu eğitimden kadınların da mutlaka faydalanmalarını isteyen Efendimiz (s.a.s.), mescide gelecek elbisesi olmadığını söyleyen bir kadına, arkadaşından ödünç 





* Allah Resulü bu eğitim ortamından kadın erkek herkesin faydalanmasını arzu etmiş, 

bu yönde uygulamalarda bulunmuş, ashabını 

da böyle yönlendirmiştir. 
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almasını tavsiye etmişti. (Ebu Davud, Salat, 238.) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu net tavrı müminleri, kadınların ve kız çocuklarının eğitiminin önüne konulan engeller veya mazeretler konusunda zihinlerini uyanık tutma- ya davet eder. 


Kadınların hem Resulüllah (s.a.s.) zamanında hem de raşid halifeler döneminde soru sormak için mescide geldiklerini görmekteyiz. Havle b. Salebe isimli kadın sahabi bunlardan sadece birisidir. Kocasıyla aralarında geçen bir problemin çözümü için Allah Resulü'ne müracaat etmiş, Mücadele suresinin ilk dört ayeti bunun üzerine nazil olmuştur. 





Saadet asrında kadın erkek bütün müminlerin eğitimiyle alakalı en güzel örneklerden biri de cuma ve bayram namazlarıdır. 
Cuma ve bayram namazlarına katılarak o maneviyatı yaşayan, o huzuru hisseden kadınlar aynı zamanda hutbeden de istifade ediyorlardı. Genç, yaşlı bütün sahabi hanımlar bayram namazlarında namazgâha geliyorlar, onların bu namazlara katılımı, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) özel isteğiyle gerçekleşiyordu. Özel hâlleri nedeniyle namaz kılamayan hanımlar da cemaatin arkasında durarak bu birlikteliğe, bu duygudaşlığa ortak oluyorlar; bir yönüyle de eğitim olan bu ortak faaliyetten mahrum kalmıyorlardı. (Müslim, İdeyn, 11) O dönemde mescitlerin kadınların istifadesine açık olduğunu gösteren bir diğer hadise de şudur: Ümmü Seleme validemiz, evinde bir kadın saçlarını tararken Efendimizin (s.a.s.) “Ey İnsan- 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ne'de İslam'ı en iyi bilenlerden biri olarak kabul edilen Zeynep, onun kızı ve en büyük öğrencisidir. (Rıza Savaş, Raşid Halifeler Devrinde Kadın, s. 101.) 


İbn Hazm yirmi kadar hukukçu kadın sahabiden bahseder. Hz. Âişe gibi fetva vermekle şöhret bulmuş olan bu hanımlar arasında; Ümmü Habibe validemiz, Fatıma validemiz, Ümmü Serik, Ümmü'd-Derdâ el Kübrâ, Ümmü Seleme validemizin kızı Zeyneb, Ümmü Eymen, Ümmü Yüsuf, Âtike bnt. Zeyd b. Amr b. Nufeyl, Ebü Bekir Efendimizin kızı Esma validemiz, Fâtıma bnt. Kays örnek olarak zikredilebilir. (Bekir Topaloğlu, İslam'da Kadın, s. 220.) 


Öte yandan kaynaklarda Hz. Peygamber (s.a.s.)'den nakilde bulunan 300 ila 700 civarı kadın raviden bahsedilmektedir. Bu raviler Medine dışına da çıkarak gittikleri yerlerde ilim kaynağı olmuşlardır. Hz. Osman'ın hilafeti döneminde Şam'da vefat eden, aynı zamanda fakih de olan Ümmü'd Derda bu sahabi hanımlara bir örnek olarak zikredilebilir. Yine ensardan olan Ümmü Atiyye, Basra'ya giderek orada İslam'ı tanıtanlardan olmuştur. Şifa bnt. Abdullah el-Adeviyye de hadis rivayet eden kadın sahabilerdendir. (Rıza Savaş, Raşid Halifeler Devrinde Kadın, s. 100-101) 


Şifa bnt. Abdullah el-Kureyşi ise Peygamberimizin eşi Hz. Hafsa'ya okuma yazma öğretmiştir. Hz. Ömer'in, hilafeti döneminde bu hanıma fikir danıştığı ve ona bazı görevler verdiği bildirilmektedir. (Ömer Rıza Kehhâle, A'lamü'n-nisâ fî âlemeyi”l-arab ve'l-İslâm, Müsessesetür'r-Risâle, Bey- 


rut 1977, П, 300-301.) 


Kısaca isimlerinden bahsettiğimiz ilmiyle tanınan bu kadın sahabiler, hadis rivayetleriyle ve verdikleri fetvaların yanı sıra yetiştirdikleri öğrencilerle de İslam kültürüne önemli katkılarda bulunmuşlardır. Örneğin meşhur âlim Hasan Basri'nin annesi Hayre'nin iyi bir vaize olduğu bildirilir. Kadınlara kıssa anlatan bu hanımın aynı zamanda Ümmü Seleme validemizden hadis rivayet ettiği de kaydedilir. (Rıza Savaş, Raşid Halifeler Devrinde Kadın, s. 102.) 


Yetişen bu öğrencilerle açılan yoldan pek çok ilim sevdalısı hanım yürümüş ve ilmi çalışmaların daha da ilerleyip sistematik bir hâl almaya başladığı tabiun devrinde ilim talibi erkeklerin müracaat ettikleri, ilimde yetkin pek çok kadın bilgin yetişmiştir. 
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lar!” diye hitap ettiğini duymuş ve hemen mescide yönelmişti. Saçlarını tarayan kadın ise Efendimizin “ey insanlar” hitabını sadece erkeklere yaptığını düşünerek “Allah Resulü erkekleri çağırıyor, ben ise kadınım.” deyince Ümmü Seleme validemiz “Ben de insanım.” cevabını vermişti. 
(Müslim, Fedâil, 29.) 


Medineli hanım sahabi Ümmü Hişam, cuma namazlarına devam ettiğini ve Peygamberimiz minberde her cuma okuduğu için Kaf suresini bizzat onun tilavetinden ezberlediğini bildirmiştir. 


(Müslim, Cum'a, 52.) 


Ayrıca Peygamberimizin (s.a.s.), bayram münasebetiyle ashabına hitap ettiği zamanlarda hanımların saflarına giderek onlarla sohbet ettiğini biliyoruz. Böyle bir bayram günü Resulüllah, namazdan sonra kadınların yanına gitmiş, onlara vaaz ve nasihatte bulunarak sadaka vermelerini istemiştir. Bunun üzerine hanımlar, Efendimizin (s.a.s.) yanında bulunan Hz. Bilal'in eteğini ziynetle doldurmuşlardır. (Buhari, Zekât, 21.) 


Bir toplumu dönüştürme sürecinde Hz. 
Peygamber (s.a.s.) ashabını her şeyden önce iman noktasında eğitmek, onların kalplerine tevhid inancını yerleştirmek, ahlaki yapılarını da bu inanç doğrultusunda şekillendirmek istiyordu. Bu yöndeki eğitimlerin yanı sıra Peygamberimiz (s.a.s.) okuma yazma ve ilim öğrenilmesi hususunda ashabını teşvik ederken, âlimleri peygamberlerin varisleri sayarken, (Ebu Davud, İlim, 1; Tirmizi, İlim, 19.) 
kendisinden öğrenilenlerin başkalarına da öğretilmesini tavsiye ederken, (Buhari, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 29.) öğrenen ve öğretenin eşit derecede mükâdfata erişeceğini belirtirken (ibn Mace, Sünnet, 17.) kadın ve erkek ayrımı yapmamıştır. Onun hayatı, uygulamaları ve sözlerine baktığımızda da bütün ümmeti içine alan bir eğitim seferberliğini öngördüğünü ve bunu uyguladığını görürüz. m 








AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROLARININ 


KADIN EĞİTİMİNDE ROLÜ 


Sema YİĞİT 


DİB Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı 


üce dinimizin ilme ve 

eğitime yüklediği deбег hepimizin malumudur. ©... De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur MU?” (Zümer, 39/9.) ayeti ilmin ve doğru bilginin, sahibi için ne kadar önemli bir farklılık olduğuna dikkat çeker. Yüce dinimiz ilmi nura, cehaleti karanlığa benzetir. “Kulları içinde ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar.” (Fatır, 35/28) ayeti ile de bilmenin insana kattığı bilinç ve farkındaliğin kâmil insan olma yolculuğunda ne kadar büyük bir nimet 





olduğunu hatırlatır. Çünkü ilim sahibi olmaktan maksat asla kuru bir bilgi hamallığı değildir. 
O nedenle yine vahyin penceresinde birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, sağlıklı öğütlerle birbirlerine yol gösterenler de övgüye layık görülürler. Kişinin bilgisini artırması, kendisini daha donanımlı hâle getirmesi, ailesine, çevresine ve tüm topluma faydalı bir birey olması kadın için de erkek için de erdemli bir yoldur. Ülkemizde eğitim hangi yaşta ve durumda olduğumuzdan bağımsız olarak hatta evlerimizden çıkmadan 





da ulaşabileceğimiz çok seçenekli ve çeşitli imkânlarla sunulmaktadır. 


Biliyoruz ki toplumun her bir ferdinin eğitim hakkı en temel haklar arasında sayılmakta olduğu gibi din hakkında doğru bilgiye ulaşma ve ihtiyaç duyduğunda manevi destek alma hakkı da bu kapsamdadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da toplumu din konusunda aydınlatma görevini cami hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri ile yerine getirmekte; kadın, erkek, genç ve yaşlı, toplumun her kesiminin sahih dini 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bilgiye ulaşmasını sağlamaktaйг. Özellikle doğru dinîve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile ve toplum yapısının oluşması için çaba göstermektedir. Ancak ifade edilmelidir ki eğitim denildiğinde her birimizin ilk öğretmeni olan anneler aklımıza gelir, dolayısıyla kadındır insana ilk dokunan... Sonra şekillendiren... Şefkatle kucaklayıp büyüten, eğiten... O nedenle ne kadar emek versek de azdır kadının eğitimine. Allah Resulü (s.a.s.) de Medine'de bu yüzden mescitte kadınlara yer açmış, haftanın belli günlerinde onlara vaaz vermiş, “Bir sorusu olan var mı?” diyerek onlara bilgiye ulaşma imkânı tanımıştır. Bizler de gerektiğinde kadınlarımızın, kız çocuklarımızın eğitimine giden yolları açık ve geniş tutmalıyız. 








Her bireye din hakkında doğru bilgiye ulaşma ve ihtiyaç duyduğunda manevi destek alma imkânı da sağlanmalıdır. Bu kapsamda ülkemizde topluma sahih ve doğru dini bilgi ışığın- da rehberlik yapma, vaaz ve irşat yoluyla din hizmeti sunma vazifesi Diyanet İşleri Başkanlıgımıza tevdi edilmiştir. Başkanığımızın, cami hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri ile kadın, erkek, genç ve yaşlı toplumun her kesimine sahih dini bilgiyi ulaştırmak asli görevlerindendir. 


Sağlıklı ve huzurlu bir toplumun inşası, elbette sağlam kişiliğe sahip kendisine güvenilen bireylerden oluşan ailenin inşasıyla mümkündür. Allah'ın varlık dünyasına vurduğu ilahi bir mühür olan айе, insan için olduğu kadar toplum için de vazgeçilmez bir kurumdur. Aile 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bireylerini birbirine bağlayan muhabbet ve merhamet bağları пе kadar güçlüyse aile de toplum da o kadar güçlü ve sağlıklı olur. Dolayısıyla aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlere çözüm üretmek; kadın, çocuk, genç, yaşlı, toplumun sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan kesimlerine dini rehberlik ve manevi destek hizmeti sunmak elzemdir. Bu bağlamda “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diger kesimlerine yönelik dini konularda aydınlatma ve rehberlik yapma” görevi Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Aileye yönelik hizmetler 2011 yılından itibaren Genel Müdürlük bünyesinde kurulan Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı koordinesiyle yürütülmektedir. Daire Başkanığının kurulma amacı; doğru dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktir. Toplumun diğer katmanlarıyla birlikte ilgi ve korunmaya muhtaç gruplara sunulacak dini rehberlik hizmeti de yine görev tanımı içerisinde yer almaktadır. 





Ailenin her ferdine hizmet götürme gayretinde olan Başkanдїгї, müftülükler bünyesinde 2003 yılında ilk etapta beş büyük ilimizde Aile Büroları kurmuştur. Dinin, insan üzerindeki yol gösterici ve sorunlarla mücadele etmedeki olumlu etkisinden olsa gerek bugün Aile ve Dini Rehberlik Bürolarımız 81 il ve 353 ilçede; 434 
büro ve 13 merkez olmak üzere 


Rehberlik Büro/Merkezlerinde telefon, e-mail ya da yüz yüze yapılan görüşmelerde evlilik, nikâh, boşanma, aile, çocuk, kadın, genç ve sosyal durumlar gibi daha birçok konuda başvuranların sorularına cevap verilmektedir. Bürolarımıza danışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Sadece son bir yılda bürolara gelen 24.870 
danışandan 20.707'si kadındır ki bu da yüzde 83,2 gibi bir orana karşılık gelmektedir. 


Bu hizmetlerin dışında Aile ve Dini Rehberlik Bürolarımız tarafından kadınların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmekte ve projeler üretilmektedir. Kadınlara yönelik “İnsanız Değerliyiz”, “Bilgim Var”, “Bilgiden Bilince Huzur Sohbeti”, “Gücümüz Değerlerimizdir”, “Bilinçli Kadın Bilinçli Nesil”, “Kadınlar İrfan Yolunda”, “Evimizin İlk Öğretmeni Kadın”, “Kadın ve Aile”, “Eğitim Ailede Başlar”, “Anneler Okuyor”, “Annelerimiz Bilinçlensin”, “Mutlu Anne”, “Mutlu Aile” gibi daha birçok proje hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bölgesel hazırlanarak uygulanan bu projeler dışında, Başkanlığımız tarafından 81 ilde uygulanmak üzere hazırlanan uzun soluklu projelerimiz de toplumun her bir ferdini kapsamak üzere aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin topluma kazandırılması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla “Evliliğe İlk Adım Seminerleri”, “Sağlıklı Birey”, “Mutlu Aile”, “Huzurlu Toplum Seminerleri”, 





toplam 447 noktada halkımıza hizmet vermektedir. Aile ve Dini 





“Temel Aile Bilinci Eğitimleri”, “Biz Bir Aileyiz” projeleri sürdürülmektedir. 


Yine il müftülüklerimizde faaliyet yürüten bürolarimiz tarafindan kadınlara yönelik kültürel faaliyetler başlığı altında geride bıraktığımız son beş yıllık sürede 33.026 seminer kadınlarımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Aile içi iletişim, kadın ve aile konularında seminer, konferans, panel ve çalıştay programlarının 2021 yılı içinde gerçekleşme rakamı şu ana dek 56.138 olmuştur. Başkanlığımız, kadın ve aileyle ilgili konuları toplumun gündemine taşımak için önemli gün ve haftaları bir fırsat olarak görmektedir. Bu kapsamda her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bürolarımız tarafından çeşitli temalarla “Kadınlar Günü” etkinlikleri düzenlenmektedir. 


Kadının eğitimi konusunun iki yönlü bir çabayı gerektirdiğinin altını çizmek gerekmektedir. Bu çaba bir yandan kadının eğitimi anlamına gelirken diğer yandan da kadının eğitiminin ne denli önemli olduğu konusunda toplumun eğitilmesi demek olduğu için çok yönlü ve kapsamlı olmalıdır. Bu açıdan çok önemli bulduğumuz bir faaliyetimiz, kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu illerde gerçekleştirdiğimiz “Kız Çocuklarının o Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele” konulu seminerlerimiz olmuştur. Kız çocuklarının eğitimi konusunda ailelerin farkındalık kazanması için il ve ilçe merkezlerinde, köylerde, kahvehanelerde toplantılar, vaazlar yapılmış, yerel radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmiştir. 


Son zamanlarda gündemimizi meşgul eden salgın hastalıkla mücadele ve bu süreçte in- 


sanların evde kalma süresinin uzaması, çevrim içi eğitimleri zorunlu hâle getirmiştir. Bu bağlamda sürecin sağlıkla atlatılabilmesi ve aileyi ayakta tutan değerlerin canlı tutulmasını sağlamak amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından “Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri Projesi” uygulanmaya başlamıştır. Seminer başlıkları Başkanlıkça hazırlanıp il müftülüklerine gönderilmektedir. Kadınlar özelinde verilen eğitimler sosyal medya platformlarından çevrim içi olarak 
81 ilde uygulanmaktadır. 


Aile ve Dini Rehberlik Dairemizin şiddeti önleme konusunda da çalışmaları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması” projesidir. Aile içi şiddetin kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın maruz kaldığı şiddet hadiselerinin son bulması ve asla bir daha yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla “Аіlenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması” gibi bölgesel eğitimler yapılmaktadır. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere ailenin bütün fertlerine yönelik; şiddetle, ihmal ve istismarla, sosyal medya bağımlılığıyla, çocuk yaşta evliliklerle, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapılmaktadır. 


Bu bağlamda, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı, bağlı büroların/merkezlerin hizmet kalitesini, etkinliğini ve tanınırlık oranını artırmak, toplumun özel din hizmeti sunulmasını gerektiren kesimlerine yönelik 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hizmetleri geliştirmek, genelde aile özelde ise kadın, erkek, çocuk, yaşlı aile bireylerine karşı cami dışı din hizmetlerini geliştirmek, din hizmetlerini toplumun farklı kesimlerine ulaşacak şekilde çeşitlendirmek ve verimliliğini artırmak üzere faaliyet ve projelerini sürdürmektedir. 


Başkanlığımızın sürdürmekte olduğu hizmetin muhatabı insandır. İnsan yeryüzündeki anlam arayışını, kimliğini ve kişiliğini bulma sürecini ancak okuma öğrenme eylemiyle gerçekleştirebilir. Öğrendikçe yol alır ve halifelik misyonu gereği yeryüzünü inşa edebilir. İnsan, ilimle kendini bilir ve bilinç düzeyini artırabilir. Vahyin ilk emri “Oku!” gereği ilme muhatap kılinan kadının, gerçek anlamıyla İslam'daki hak ve ehliyeti, itibar ve değeri, sağlıklı ve güçlü bir toplum inşa etmedeki rolü aşikârdır. Dolayısıyla Başkanlıgımız, daha kapsamlı yürüttüğü çalışmalarla kadınların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hususunda dini, kültürel, sosyal faaliyetler başlığı altında; eğitim, seminer, konferans, vaaz, basılı ve görsel yayınlar olmak üzere programlar gerçekleştirmektedir. Son söz; kadın, erkek, çocuk, yaşlı her vatandaşımızı il müftülüklerimize uğrayarak ya da telefonla arayarak rahatlıkla ulaşabilecekleri Aile ve Dini Rehberlik (o bürolarımıza/mer- kezlerimize ve programlarına katılmaya davet ediyoruz. Her şey eksilebilir ama paylaşılan bilgi mutlaka artar. ш 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ISLAM MEDENİYETİNDE 
KADIN ÂLİMLER VE İLME KATKILARI 


| Prof. Dr. Gülgün UYAR 


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


z. Peygamber sallallahu aleyhi ve âlihi ve selleme ilk vahyin gelişi ile birlikte Allah'ın kelamını okuyan, vahyi yazma- ya başlayan, okuma yazmanın öğrenilmesine ehemmiyet veren bir İslam toplumu doğmuş oldu. İslamiyet evvelemirde cehaleti temsil eden zihniyet ile mücadele etti. İlahi bilgiye 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muhatap olan müminler Allah'ın lütfu olan bilme melekesi ile hem insanı hem dünyayı ve kâinatı tanımak için gayret içinde olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de aklını kullanması, ilmi- nin artması için dua etmesi, cahillerden uzak durması, ilim sahiplerinden olması, ilimde derinleşmesi, bilene sorması, tefekkür etmesi insana sık sık 


hatırlatılmaktadır. Resul-i Zi şân Efendimizin önemle üzerinde durduğu hususlar arasında ilmin makbuliyeti hatta nafile ibadetten daha üstün olması, ilim adamlarının enbiyanın vârisleri sayılması, öğrenenin aynı zamanda öğretme sorumlulugunun bulunması, ilim-amel bütünlüğünün gerekliliği ilk sıralarda yer almaktadır. (ilhan 


Kutluer, İlim, DİA, XXII, 112-114.) Hiç şüphesiz Müslümanların ilme yönelmeleri “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.” (ibn Mace, Mukaddime, 17.) buyruğu gereği vazgeçilmez bir zarurettir. 


Asr-ı Saadet'ten başlamak üzere öğrenme ve öğretme örgüsü içinde yer alan çeşitli düzeylerde ilim sahibi çok sayıda Müslüman kadının bilgisine sahibiz. 
Özellikle ashab-ı kiram arasında bazı konulardaki nitelikli bilgileri ile öne çıkan kadın sahabiler mevcuttu. Bilindiği üzere; okuma yazma bilmek o dönemde nadir rastlanan ve son derece değerli vasıftı. Okuma yazma bilen kadınlar arasında Şifa bint Abdillah ve Hafsa bint Ömer validemiz zikredilebilir. 
Şifa bint Abdillah, okuma yazma bilmesinin yanı sıra kadınlara da eğitim vermiştir. Ayrıca rükye okuyarak belli hastalıkları tedavi etme yetisine sahipti. 
Resulüllah Efendimiz kendisinden Hz. Hafsa'ya da bu tedavi yöntemini öğretmesini iste-Miştir. (Aynur Uraler, Şifa bint Abdillah, DİA, XXXIX, 138-139) Yine ashab devrinde Hz. Fatıma, Hz. Aişe gibi şiirde, Küaybe ve Rufeyde bint Sa'd (Said) b. Utbe el-Eslemiyye (6. 7/628'den sonra) ve Ümmü Sinan gibi tıp hizmetlerinde ve ayrıca bazı mesleklerde uzmanlaşmış kadınları tespit etmek mümkündür. Ancak; kadınıyla erkeğiyle bütün sahabe için geçerli olan tek husus Hz. Peygamber'in sözlerini, fiillerini ve takrirlerini öğrenmek ve nakletmekti. Bu mana- da; kendilerinden hadis rivayet edilen çok sayıda kadın sahabi bulunmaktadır. Hiç şüphesiz Hz. Aişe (ra.) ashab-ı kiram 





arasında üst derece ilmi donanıma sahip bir sahabi idi. Kendisinden yaklaşık 2200 hadis-i şerif nakledilmiştir. Sorulara cevap veren, sorunlara çözüm getiren Hz. Aişe Medine ekolünün doğmasında etkin olan bir konuma sahip olmuştur. Ayrıca ilim halkasında hanımlara da ders vermiştir. (Mustafa Fayda, Aişe, DİA, П, 201-205.) Sahabe tabakâtlarının hanımlara ayrılan son ciltlerinde çok sayıda kadın sahabi hadis-i şerif ravisi olarak tanıtılmaktadır. 


Tabiin devrine gelindiğinde; öne çıkan kadın ilim insanları arasında sahabi Ebü'd-Derda'nın eşi Ümmü'd-Derda el-Vassabiyye'nin (6. 81/701) ismi zikredilmektedir. Ümmü'd-Derda eşi Ebü'd-Derda'dan küçük yaşta kıraat tahsil etmiş olup aynı zamanda fıkıh ve hadis âlimi olarak anılmaktadır. Hanımların ilim meclislerine devam ettiği gibi kendisinden kıraat okuyanlar arasında İbrahim b. Ebu Able, Atıyye b. Kays ve Yunus b. 
Hübeyre gibi isimler sayılırken Emevi Halifesi Abdülmelik b. 
Mervân'ın da ondan fıkıh dersi aldığı kaydedilmiştir. Aynı zamanda Dımaşk Mescidi'nde bir ilim halkası mevcuttu. (Ayşe Esra Şahyar, Ümmü'd-Derda el-Vassabiyye, DİA, XLII, 316-317.) 





Tabiun döneminin önde gelen âlimleri arasında ayrıca Hafsa bint Sirin (6. 101/719) ile Amre bint Abdirrahman'ın (6. 
106/724) isimleri öne çıkmaktadır. Amre bint Abdirrahman otorite bir hadis ve fıkıh âlimi olarak tarif edilir. Bilhassa Zühri, Amre bint Abdirrahman'dan ilim aldığını belirterek onu “ilim denizi” olarak tavsif eder. Özellikle Amre'nin cerh ve ta'dil cihetiyle sika ve hüccet kabul edildiğini vurgulamak gerekir. Bu sebeple Halife Ömer b. 
Abdülaziz, hadislerin tedvini esnasında Amre'nin rivayetlerinin yazılması için ferman çıkarmıştır. (Abdullah Aydınlı, Amre bint Abdirrahman, DİA, Ш, 95-96.) Meşhur kadın tabiiler arasında Ümmü İmran Aişe bint Talha b. Ubeydillah et-Temimiyye'yi de (6. 
101/719) zikretmek yerinde olur. Aişe bint Talha Arap tarihi, edebiyatı ve özellikle Hz. Aişe'den öğrendiği yıldızlara dair bilgisi ile döneminde dikkatleri üzerinde toplamış bir kadın âlimdir. (Ahmet Lütfi Kazancı, Aişe bint Talha b. Ubeydullah, DİA, II, 206-207.) 











Ehl-i beyit mensubu hanımlar da ilk yüzyıldan itibaren ilim halkalarında yerlerini almışlardır. Ali-Fatıma evlâdı arasında bilhassa aile içinde hadis ve fıkih bilgisi kadınlar tarafından da tahsil edilmiş ve ilim taliplerine aktarılmıştır. Bu isimler arasında hem ilim hem fazilet itibariyle büyük hürmet gören ve itibar sahibi et-Tâhire el-Hurretü't-takıyye es-Seyyide Nefise bint el-Hasen b. Zeyd b. Hasan b. Ali b. Ebi Tâlib'i (6. 208/824) hususen zikretmek gerekir. Ailesi ile birlikte Mısır'a yerleşen Nefise bint el-Hasen, burada bizzat vali tarafından kendisine tahsis edilen evde ikamet etmiş ve haftada iki gün ziyaretçilerini burada ağırlamıştır. Bişr el-Hâfi, Ahmed b. Hanbel ve İmam Şâfit de Onun ziyaretçileri arasında yer almaktadır. Özellik İmam Şâfii Mısır'da bulunduğu sıralarda sık sık Nefise Vâlidemiz'le görüşerek ondan hadis tahsil etmiştir. Hatta İmam Şâfii vefat 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mevcuttu. 


ettiğinde naaşı Seyyide Nefise'nin evine getirilmiş ve onun tarafından da cenaze namazı eda edilmiştir. Hâlen Nefise bint el-Hasen'in türbesi bir 21- yaretgâh olarak Müslümanların hürmet gösterdiği makamlardan birisidir. (Rıza Savaş, Nefise bint Hasan, DİA, XXXII, 531-532.) 


Gerek tabiun, gerek tebeu't-tabiun dönemlerinde ve gerek sonraki yüzyıllarda hadis ravisi veya muhaddis olarak kayıtlara geçmiş çok sayıda kadının bilgisine ulaşmak mümkündür. Bu hanımlar, sahabilerden itibaren kesintisiz devam edegelen hadis senetlerinin birer halkası durumundadırlar. Bu isimler arasında Emetü'l-Vâhid bint el-Huseyn b. İsmail el-Mehamili (6. 377/987), Kerime bint Ahmed b. Muhammed b. Hatim el-Merveziyye (6. 463/1070), Şühde bint Ahmed ed-Dineveriyye (6. 574/1178), Afife bint Ahmed b. Abdilkadir el-Farifaniyye (б. 606/1209), Zeyneb bint Abdirrahman  eş-Şa'riyye (6. 615/1218), Acibe bint Ebi Bekr el-Bâkdâriyye (б. 
647/1249) önde gelen muhaddisler olarak tanınırlar. (Muham- 


met Yılmaz, “Hz. Peygamber Dönemi ve 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° Asr-ı Saadet'ten başlamak üzere öğrenme ve öğretme örgüsü içinde yer alan çeşitli düzeylerde ilim sahibi çok sayıda Müslüman kadının bilgisine sahibiz. Özellikle ashab-ı kiram arasında bazı konulardaki nitelikli bilgileri ile öne çıkan kadın sahabiler 


Sonrasında Kadın Âlimlerin Hadis İlmine Katkıları (Memlükler Dönemine Kadar)”, International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS), August, 2016; 2(SI 1): 378-388.) 


Kadınların ilim sahasında yetişebilmeleri ve eğitim öğretim faaliyeti içerisinde bulunabilmeleri umumiyetle aile çevreleri içinde mümkün olabilmiştir. Ulema aileleri İslam bilim tarihinde birçok ilim adamının tahsilinde etkin olduğu gibi kadınlar için de tabii bir muhit oluşturmuştur. Bilhassa babalarından küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlayan bu kadınlar alanlarında üst düzeyde yetkinlik kazanmışlardır. Kimi zaman bir ilim adamı ile yaptıkları evlilikler bu ilim kadınlarının müderris olarak bilgilerini paylaşmaları noktasında daha geniş bir zemin oluşturmuştur Hem babaları hem eşleri sebebiyle aynı zamanda farklı şehirlere de rihle yolculukları yapabilen bu âlim kadınlar birikimlerini o zenginleştirdikleri gibi bulundukları yeni yerlerde de kendilerine müracaat edenlerle irtibat içinde olmuşlardır. Bu konuda örnek verilecek isimler arasında Ümmü Abdil- 





kerim Fatıma bint Sa'di'l-Hayr b. Muhammed el-Ensariyye'yi (6. 600/1203) zikretmek uygun olur. İsfahan veya Bahreyn doğumlu olduğu söylenen Fatima bint Sa'di'l-Hayr muhaddis olan babası Ebü'l-Hasan Sa'dü'l-Hayr'den istifade etmiş ve küçük yaşta muhaddislerin ilim halkalarına iştirak etmiştir. 
Hatta İsfahan'da babası ile birlikte hadis dinlediği muhaddislerden birisi Fatıma bint Abdullah el-Cuzdaniyye'dir. Babası ile birlikte Bağdat'a gittiğinde ise Hibetullah b. Husayn, Ebü Gâlib b. Bennâ ve Zâhir b. Tâhir'den hadis dinleme imkânını elde etmistir. (M. Yaşar Kandemir, Fatıma bint Sa'di'l-Hayr, DİA, XII, 228.) 





Ulema ailesine mensup olup bu şekilde aile içinde ilim tahsil eden kadın âlimlerden Ümmü Abdillah Fatıma bint Süleyman b. Abdilkerim el-Ensâriyye ed-Dımaşkıyye de (6. 
708/1308) önemli bir şahsiyettir. Fatıma bint Süleyman'ı öncelikle babası kıraat ve hadis alanında yetiştirmiş ve ayrıca onun erken yaşlarda Dımaşk- l muhaddislerden Müslim b. 
Ahmed el-Mâzini, Kerime bint Abdülvehhâb ve İbn Revaha gibi ilim adamlarından istifade etmesini sağlamıştır. Fatıma bint Süleyman'ın babasının yanı sıra Şam, Irak ve Hicaz bölgelerine mensup yüzden fazla muhaddisten de yararlandığı söylenmektedir. Hayatını ilme vakfeden Fatıma bint Süleyman aynı zamanda mal varlığını da bu yolda sarf ederek medreseler ve tekke yaptırmıştır. 
(Nusrettin Bolelli, Fatıma bint Süleyman, DİA, ХП, 228.) 





ҮП. ve VIII. yüzyıllarda yaşamış olan hanım hadis âlimlerine bakıldığında bazılarının Sittülvüzera ve Sittülarab lakabiyla anılmaları dikkat çekici görünmektedir. Ümmü Mecdüddin Sittülarab bint Abdülmecid b. Hasan el-Acemi (6. 
675/1276), Ümmü'l-Hayr Sittülarab bint Yahya b. Kaymâz el-Kindiyye ed-Dımaşkıyye (6. 
684/1285), Sittülvüzera bint Ebü”l-Fazl Yahya b. Muhammed et-Tağlibiyye ed-Dımaş-Кууе (б. 715/1316), Ümmü Muhammed (Ümmü Abdillâh) Sittülvüzera bint Ömer b. Es'ad b. el-Münecca ed-Dımaşkıyye (б. 716/1316), Ümmü Muhammed Sittülarab bint Seyfed- din Ali b. Radi Abdurrahman el-Makdisiyye (6. 734/1333), hem muhaddis hem Hanefi їkıh âlimi olan Ümmü Muhammed Sittülvüzera bint Muhammed b. Abdülkerim b. Osman el-Mardiniyye el-Mizziyye (6. 
736/1336), Ümmü”l-Hayr Sittülarab Aişe bint Ali b. Ömer el-Himyeriyye es-Sanhaciy- ye el-Misriyye (б. 739/1338), Ümmü Muhammed Sittül'arab bint Semsiddin Muhammed b. Fahriddin Ali (İbni'l-Buhâri) es-Sâlihiyye (б. 767/1366), Sittülarab bint İbrâhim b. Muhammed el-Halebiyye (б. IX./XV.) 
yüzyıl) (Zekeriya Güler, Sittülvüzerâ, DİA, XXXVII, 277-278; a.mlf., Sittülarab, DİA, XXXVII, 276.) 





İslam bilim tarihinde kıraat, tefsir, hadis ilk yüzyıldan itibaren hızla gelişerek kesintisiz devam eden ilim dallarıdır. Söz konusu ilim mensuplarının ah- 
[акі faziletleri ve zahidane уаşayışları onları farklı yönlerde de öncü ve örnek kılan özellik- 


ler olmuştur. Bunun yanı sıra edebi yönleri kuvvetli olan şair ve edip kadın âlimler de İslam medeniyetinin renkli simaları arasında yerlerini almışlardır. 
Bu noktada; mutasavvıf-şair ve edip Ümmü Abdilvehhab Aişe bint Yusuf b. Ahmed b. Nâsır el-Bâüniyye ed-Dımaşkıyye (6. 
922/ 1516) önemli bir mümessildir. Aişe bint Yusuf sekiz yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, Seyyid İsmail el-Harizmi ve 





Ф Kadın 

âlimler İslam medeniyetinin kurucu unsuru olan ilmin kıraatten fıkha, edebiyattan matematiğe 

her kolunda yetkinliklerini ortaya koymuşlar ve kendilerini 

en iyi şekilde yetiştirerek kazanımlarını, birikim ve tecrübelerini eğitim öğretim noktasında hayata geçirmişlerdir. 
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Muhyiddin Yahya el-Urmevi'den tasavvuf terbiyesi almıştır. Aynı zamanda fakih olan Aişe bint Yusuf Kahire'de fetva verme ve ders verme icazetine sahipti. 
Yine Kahire'de meşhur edipler- den Abdürrahim el-Abbasi ile aralarında manzum yazışmalar olmuştur. (Ahmet Özel, Bâüniyye, DİA, V, 212-213.) 





Fakih kadınlar arasında ise VI. 
(ХП) yüzyılda yaşayan Fatıma bint Muhammed b. Ahmed es-Semerkandiyye O zikredilebilir. Fatıma bint Muhammed, Semerkantlı olup Hanefi fakihi babası Alaeddin es-Semerkandi'den (6. 539/1144) ilim tahsil etmiştir. Ayrıca hüsn-i hat konusunda da behre sahibi olmuştur. Eşi Kasani ile evlendikten sonra da fetva vermeye devam ettiği görülmektedir. Hanım âlimlerin, yöneticiler tarafından ilgi görmelerine bir örnek de Fatıma bint Muhammed'dir. 
Fatima bint Muhammed, Halep ve Sam atabegi Nureddin Mahmud Zengi'nin saygı duyduğu, kendisiyle istişare ettiği ve fıkhi görüşlerine başvurduğu bir âlim olmuştur. (Nusrettin Bolelli, Fatıma bint Alaeddin es-Semerkandiyye, DİA, ХП, 225) 





Şurası muhakkak ki kadın âlimler İslam medeniyetinin kurucu unsuru olan ilmin kıraatten fıkha, edebiyattan matematiğe her kolunda yetkinliklerini ortaya koymuşlar ve kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek kazanımlarını, birikim ve tecrübelerini eğitim öğretim noktasında hayata geçirmişlerdir. Aynı zamanda medreseler, tekkeler, hastahaneler, kütüphaneler inşa ettiren kadınların İslam medeniyetine katkıları son derece önemlidir. ш 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YAYGIN DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA) ГЭ. 
KUR'AN KURSLARI VE X | KADINLAR — 


Sedide AKBULUT 
DİB Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı 















in ve insan dünya var 

olmaya başladığından 

beri birbiriyle ilişkili iki ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. 
Âdem'in yaratılışı, ona isimlerin öğretilmesi ve halife misyonunun yüklenmesi bu ilişkiyi temellendirmiştir. Tarihi süreç içinde yaratıcı, bilgiyi insanlığa sunmuş, gereken zaman ve koşullarda da gönderdiği emir ve yasaklarını peygamberleri aracılığı ile nesnelleştirmiştir. Her peygamber bir öğretici ve uygulayıcı olarak tarih sahnesin- de yaygın din eğitiminin öncüsü olmuştur. Yaygın din eğitimi hayatın içinde bilginin eyleme, davranışa, ahlaka dönüştürülme çabasıdır. 


Bu çaba, Hz. Peygamber (s.a.s.) 
ile sistemleşerek mescitler, özel mekânlarla (suffa gibi) şekillenmeye başlamış, uzak beldelere yazılan mektuplar, yakınlara gönderilen öğretmenler aracılığı ile yaygın eğitimin ilk adımları ortaya çıkmıştır. Hulefa-i Raşidin dönemi ve sonrasında şekillenen, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurumsallaşmaya başlayan din eğitimi yakın tarihimizde inkıtaya uğra- sa da 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kanunuyla günümüz Türkiyesi bağlamında resmi bir hüviyet kazanmıştır. Başkanık, kanunun kuruma verdiği sorumluluk çerçevesinde halkı İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda aydınlatmayı, manevi değerleri insanın anlam dünyasına yön veren unsurlar olarak fark ettirmeyi, bireyleri sahih dini bilgi ile buluşturarak hayatın zorlukları ile baş edebilmelerinde yardımcı olmayı, batıl inanç ve hurafelerden arınmış inanç ve ibadet ilişkisini oluşturmayı hedeflemektedir. 


Bu hedef doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak hizmet alanlarından biri de yaygın din eğitimi çalışmalarıdır. Yaygın din eğitimi, örgün eğitimin dışında veya örgün eğitimle beraber, örgün eğitimini tamamlayan veya örgün eğitimi alamayanlar ile toplumun bütün kesimlerine yönelik planlı, programlı ve sistemli olarak yürütülen din eğitimidir. 
Bu bağlamda yaygın din eğitimi denildiğinde akla ilk gelen Kur'an kurslarıdır. Türkiye genelinde geniş bir kurumsal ağa sahip olan Kur'an kurslarının hedef kitlesi çocuk, genç, yetişkin, çalışan, öğrenci, emekli gibi çeşitlilik arz ederken kadın ve erkeklere yönelik programlarla da zengin içerikler barındırmaktadır. Bir başka ifade ile yaygın din eğitimi Hz. Peygamber'in “Beşikten mezara kadar ilim öğrenin.” buyruğunda görüldüğü gibi muhatabı herkes olan kesintisiz bir eğitimdir. 
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Çoğunlukla kadın Öğreticiler Aracılığı ile Gerçekleştirilen İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları programının hedef kitlesi yine çoğunlukla kadınlardır. Bu sayede toplumun yarısını oluşturan kadınlarımız yaygın din eğitimi ile Allah'a karşı sorumluluklarını, aileye ve topluma karşı görevlerini öğrenmekle kalmayıp anne olarak gelecek nesillere de manevi değer aktarımı sağlamaktadırlar. Bu programı takip eden genç ve yetişkin kadınların yaş aralığı 2019-2020 eğitim yılı için 25- 
50 olarak görülmektedir. Bu 
durum tam da hayatın içinde olan hanımefendilerin hayatlarına en güzel dokunuş zamanları olarak değerlendirilebilir. 
Bununla birlikte 50 yaş üzeri hareket kabiliyeti yavaşlamış büyüklerimizin zihin dünyalarını öğrenme gayreti ile diri tutmak da onlar için yapabileceğimiz en önemli kazanımlardandır. 
Kuran kurslarında yürütülen yaygın din eğitimini muhatap kitle açısından kadın perspektifi ile ele aldığımızda kursiyerlerin hayatlarına dair kazanımlar içeren pek çok işlevsellik dikkatleri çekmektedir. Bu alanda çalışılmış akademik yazında ve araştırma raporlarında dile getirilen bu işlevsellikleri birkaç başlık altında toplamak mümkündür: 


1) Din eğitimi: Kur'an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi aracılığı ile Kur'an öğrenme, güzel okuma, ibadet için ezberler yapma, günlük yaşama dair ilmihâl düzeyinde bilgiler edinme, dini pratikleri daha iyi yapma gibi kazanımları edinen kadınlar aynı zamanda yanlış 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dini söylem ve hurafelerin etkisinden de kurtulmaktadırlar. 





Hazırlanan ihtiyaç odaklı program, temel dini bilgileri içerirken kursiyerlerin ilgi ve talepleri doğrultusunda tercih edebilecekleri kısa süreli programlarda da tefsir, hadis, akaid, siyer ve ilmihâl gibi dersler verilmektedir. Böylece kurslara devam eden kadınların okumayı öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'i anlamaları, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) sözleriyle verdiği mesajları öğrenmeleri, inanç noktasında kafalarındaki sorulara cevap bulmaları, Allah Resu-Lü'nün (s.a.s.) örnek yaşantısına vakıf olmaları, helal ve haramlar çerçevesinde ilmihâl bilgisi edinmeleri sağlanmaktadır. 
Araştırma raporlarında Abdullah, Türkiye'de Yetişkin Kadınlara Yönelik Kur'an Kursları Politika ve Uygulama Önerileri, SETA,2018.) mülakat yöntemiyle yapılmış görüşmelerde kadınlar şimdiye kadar doğru bildikleri yanlışların farkına vardıklarını, günlük ibadetlerinde okudukları surelerin yanlış telaffuzlarını doğrularıyla düzelittiklerini ifade etmişlerdir. 
Ayrıca cuma dersleri başlığında cuma günleri okudukları surelerin ve hatimlerin duaları yapılarak cuma namazlarına iştirak ile günün manevi ikliminden de nasiplenmeye çalışıldığı görülmektedir. 


(İnce 


2) Manevi Danışmanlık: Kur'an kurslarında öğreticiler Kur'an eğitimi ve dini bilgiler vermenin yanı sıra kursiyerlerin bireysel ve toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara yönelik dini rehberlik hizmeti de vermektedirler. Bu çerçevede kursiyerler 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? Boşanma, aile içi şiddet, madde bağımlılığı, içki 

ve kumarın yol açtığı sorunlar başta olmak üzere çocuklarını nasıl yetiştireceklerine dair yol ve yöntem arayışında olan kadın kursiyerlerin diliyle Kur'an kursları 

“manevi terapi merkezleri” olarak 





tanımlanmaktadır. 


hocalarına kendi dini, bireysel ve sosyolojik özelliklerine göre hayatları, psikolojik durumları ve ailevi sorunları ile ilgili sorular sormakta, Kur'an kursu öğreticilerinden çözüm önerileri beklemektedirler. SETA'nın yayınladığı araştırma raporuna göre kursiyerler öğreticilerini sadece “hoca” olarak görmemekte aynı zamanda psikolojik sorunları, ailevi problemleriyle ilgili fikir alabilecekleri rehber kişiler şeklinde de algılamak- 


ayıplanmaktan korktuğu deneyimlerini ve sorunlarını hocasıyla paylaşarak hem dini sorumluluğunu öğrenme hem de manevi çözümler bulma arzusu taşımaktadır. Araştırma örneklemlerinden birinde eşinin hiç cuma namazı kılmadığını söyleyen bir hanımefendi kursa başladıktan sonra kendisinde- ki olumlu yöndeki tutum değişikliklerini fark eden eşinin sırf merak için geldiği kursun camisinde cuma ile buluştuğunu ifade etmesi son derece dikkat çekicidir. 


Boşanma, aile içi şiddet, madde bağımlılığı, içki ve kumarın yol açtığı sorunlar başta olmak üzere çocuklarını nasıl yetiştireceklerine dair yol ve yöntem arayışında olan kadın kursiyerlerin diliyle Kur'an kursları “manevi terapi merkezleri” olarak da tanımlanmaktadır. Bütün bunlarla birlikte ifade edilmesi gereken en önemli hususi Kur'an kursu öğreticilerinin karşılaştıkları bu problemlere dini rehberlik etmeleriyle birlikte kendi alanları dışındaki soru ve sorunları ilgililere yönlendirmeleridir. Öğretici, Başkanlığın verdiği hizmet içi eğitimlerle hangi durumlarda hangi kurumlara yönlendireceğini bilerek görevinin sınırları çerçevesinde kursiyerlere yardımcı olmaya çalışmaktadır. 














3) Sosyalleşme: Sosyalleşme ya da toplumsallaşma olarak ifade 





tadırlar. Aslında bu rehberlik süreci zaman içerisinde öğrenci ve öğretici arasındaki güven ilişkisinin gelişmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kursiyer başkasıyla paylaşmaktan çekindiği, 


edilebilecek süreç bireylerin topluma uyumu ve kendisine uygun örnek, değer ve duyguları kişiselleştirmesi anlamına gelmektedir. Bu süreçte topluma yeni katılan kişiler yaşadık- 


ları toplumların sosyokültürel özelliklerini benimsemekte ve buna uygun toplumsal davranış kalıplarını geliştirmektedir. 
Sosyalleşmeyle toplum kendi kültürünü nesilden nesile aktarmakta böylece sosyokültürel devamlılık sağlanmaktadır. 
Sağlıklı bir sosyal hayat ve kişisel gelişim için sosyalleşme önemli bir ihtiyaçtır. Ancak ne var ki içinde yaşadığımız yüzyılda gelişen teknoloji ve değişen sosyal kabuller neticesinde insanlık hızla bireyselleşme- ye, bir başka ifadeyle yalnızığa doğru sürüklenmektedir. 
Yeni taşındığı şehre, mahalle- ye uyum sağlayacak komşuluk ilişkileri yerini iş yoğunluğu, beden yorgunluğu, güvensizlik ve kabul korkusuna bırakmıştır. Sosyalleşmeyi sağlayacak unsurlar giderek azalmış, yerini daha kolay ve daha zahmetsiz sanal iletişime bırakmıştır. 





Sosyalleşmenin bir türü olarak dini sosyalleşme, bireyin yaşadığı toplumsal yapıya ait dini kültür, değer, sembol ve modelleri kendine mal etmesidir. 
Cuma ve bayram namazları gibi toplumun büyük çoğunluğunu bir araya getiren camiler ile dini hayata dair eğitimleri gerçekleştiren Kur'an kursları, dini sosyalleşmede etkin olan kurumlar arasındadır. Türkiye'de camiler çoğunlukla erkekler, Kuran kursları da kadınlar için birer sosyalleşme mekânı olarak odeğerlendirilmektedir. 
Kurslara gelen kadınların büyük bir kısmı öğrenme amacıyla, bir kısmı da merak ve gruba dâhil olma duygusuyla kursa kayıt yaptırmaktadırlar. Kur'an kurslarında dersler arasındaki 





molalarla kursiyerler birbirleriyle daha çok kaynaşırken kimi zaman da bir sosyal sorumluluk projesinin parçası olarak öz güven geliştirmiş olurlar. Ramazan ayında yemekleri aralarında paylaşarak mahalle sakinleriyle iftar düzenlemek, el emeklerini sergiledikleri hayır çarşılarıyla ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak, aşure etkinliklerinde bulunmak severek katıldıkları çalışmalardan birkaçıdır. 





Söz konusu araştırma raporu örneklemlerinden bir hanımefendi yaklaşık bir yıl önce taşındığı apartmanda hiç kimse ile yakın komşuluk yaşayamadığını, hem bir şeyler öğrenip hem de can sıkıntısını gidermek için mahallenin kursuna başladığını söyler. Kursa başladıktan birkaç hafta sonra aynı sınıfta kendi apartmanından üç kişi ile tanışıp dost olduklarını belirtir. 
Kur'an kursu arkadaşlığı onları birbirinin ihtiyacını giderecek ve ayıbını örtecek kardeşliğe götürmüştür. Burada dikkatleri çeken en önemli nokta, kursun kadınlar için güvenli dostluk oluşturabilecek bir mekân olmasıdır. 





Sonuç olarak; “yaşam boyu eğitim”, “kesintisiz ve gönüllü eğitim” olarak da tanımlayabi- 





GÜNDEM e— 


leceğimiz yaygın din eğitiminin önemli bir parçası olan Kur'an kursları, Türk toplumu için önemli ve bir o kadarda sistemli bir hizmet ağıdır. Kursların toplumdaki genel dini kültür seviyesini yükselteceğine insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin kuvvetlenmesine, toplumsal asayiş ve huzurun korunmasına da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Yine unutulmamalıdır ki doğru dini bilgi ile buluşan kadın aynı zamanda helali haramı öğreten annedir. Bazen de Allah'ı sevmeyi, insanlara karşı merhametli olmayı gösteren babaanne, anneannenedir. 
Kimi zaman eşine ve ailesine adaletle yaklaşan bir hanımefendidir. Ve bütün bu eğitimin sessiz ve vefakâr sahipleri hoca hanımlardır. Kadın eliyle hemcinsini anlayarak ötekileştirici bir dil kullanmadan onun hayatina farkındalık katmanın çabasındadırlar. Diyanet İşleri Başkanlığının vaaz, hutbe, seminer, konferans, Kur'an kursları gibi yaygın din eğitimi araçlarıyla toplumun bütün kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerin daha görünür, bilinir ve erişilir kılınması hepimizin sorumluluğu altındadır. ш 





“Yaşam boyu eğitim”, “kesintisiz 

ve gönüllü eğitim” olarak tanımlayabileceğimiz yaygın din eğitiminin önemli bir parçası olan Kur'an kursları, Türk toplumu için önemli ve bir o kadar da sistemli bir hizmet ağıdır. 
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Sayın Hocam, bir çalışmanız- da Hz. Peygamberin kadına, 


kendi hamurunda bulunan “öz değeri” gün yüzüne çıkartma fırsatı sunduğunu ifade ediyorsunuz. Hz. Peygamberin sünnetinde kadını varoluşundaki değerle buluşturan uygulamalardan bahseder misiniz? 


Öz değer ile kastettiğimiz, Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratırken ona yüklediği anlam ve misyon gereği, her insanın doğuştan taşıdığı değerdir. İnsan olmak başlı başına bir değerdir ve “yeryüzünde aklıyla, kalbiyle 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ve yetenekleriyle iyilik üreten saygın varlık” olmak demektir. 
Bu değer, ırka, dile, renge ve cinsiyete göre değişmeyen asli bir vasıftır. Dolayısıyla kadını sırf cinsiyetinden dolayı aşağılamak, ikinci sınıf insan olarak görüp onu haklarından mahrum etmek, varoluşsal gerçeği görmezden gelmektir. Peygamber Efendimizin eylem ve söylemlerine baktığımızda, Kur'an'da “halife” olarak anılıp şerefinden bahsedilen insana, kadın olsun erkek olsun, bu konuma ve şerefe uygun muamelede bulunduğunu görüyoruz. Her bir ferdi “Allah'ın kulu” olarak muhatap 


alan Peygamberimiz, içinde yaşadığı toplumun her kesimini aynı hassasiyetle eğitmiş, aynı adalet ve merhametle karşılamıştır. İnsanların bedensel nitelikleriyle ya da farklılıklarıyla değil, yüreklerindeki iman ve samimiyetle, yapıp ettikleriyle, düşünüp ürettikleriyle kıymetli olacaklarını topluma öğretmiştir. İşte bu temel bakış açısı, kadının toplumsal hayatta mağdur olmasını önlemiş, farklı imkân ve kabiliyetlerini toplumun hayrı için kullanan mümin kadınların ilk İslam toplumunun ilerlemesine katkı sunmasını sağlamıştır. 


Mescid-i Nebevi hem ibadet edilen hem de ilim tahsil edilen bir merkezdi. Kadinlar da oranın daimi cemaati arasin- da yerlerini almışlardır. Asr-ı Saadet'te kadınların camiyle buluşmasının eğitim açısından sağladığı katkılar nelerdir? 


Doğrusu, Peygamberimizin mescidi toplumun  yapılandırıldığı ve hayatın her alanında Müslümanca bir bakış ve duruşun insanlara öğretildiği stratejik bir merkezdir. Elbette Peygamberimizle birlikte ibadetin aksamadan devam ettiği bu mescitte yurt dışından gelen heyetler de karşılanır, savaş için hazırlıklar da planlanır, bayram ve düğün kutlamaları da yapılır, sohbet ve söyleşiler de sürer gider. Medine'nin en canlı noktasıdır mescit. Böyle bir idari, siyasi, ilmi ve kültürel merkezde kadınların Peygamberimizi ziyareti, ona sorular sormaları, hediyeler getirmeleri, arkasında namaza durmaları ve hatta özel günler belirleyerek Peygamberimizden ders dinlemeleri Asr-ı Saadet'in günlük akışında var olan şeylerdir. 
Kadın mescitten uzak değildir, kadın hayattan uzak değildir. 
Tüm toplum, İslam'ın her gün bir yenisi eklenen ve gelişen mesajlarıyla, vahyin taze çağrılarıyla buluşurken kadın bu gelişmelerin uzağında ve yabancısı değildir. Peygamberimizin “Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden  alıkoymayın.”, “Hanımlarınız mescide gelmek isterse onlara engel olmayın.” 
şeklindeki emirleri, vahyin ışı- 














gında yaşanan bu gelişimin sağlıklı biçimde tamamlanabilmesi içindir. Toplumun yarısı cahil kaldığında, İslam'ın umut ve huzur veren mesajlarıyla eşzamanlı biçimde tanışamayıp 


° Kadın mescitten uzak değildir, kadın hayattan uzak değildir. 
Tüm toplum, 
İslam'ın her gün bir yenisi eklenen ve gelişen mesajlarıyla, vahyin taze çağrılarıyla buluşurken kadın bu gelişmelerin uzağında ve yabancısı değildir. 





geriden geldiğinde, toplumsal bilinç nasıl tamamlanabilir? 
Dolayısıyla kadının eğitimini mescit merkezli ve bizzat yürüten Peygamberimiz, böylelikle Müslümanların evlerinde de bilgili, kültürlü, şuurlu hanımlar yetişmesini sağlamıştır. Dileyen kadınlar sabah namazı dâhil vakit namazlarına, cumaya, bayram namazlarına katılmış, kimse onlara engel olmamış, aksine girip çıkarken kalabalıkta rahatsız olmamaları için özel düzenlemeler yapan Peygamberimiz önce kadınların çıkması için cemaatini bekletme nezaketi göstermiş, onlara ayrı kapı ayarlamış, ilme ve ibadete giden yolu onlar için daima açık tutmuştur. 


Burada işaret etmek istediğim bir diğer husus da kadının eğitimi için emek vermenin aslında ona değer vermekle ilgili olduğudur. Zira eğitim maddi ve manevi anlamda yatırım yaparak bir gelişim ve değişim sağlama çabası ise eğitim, eğitimcinin eğitilene “değer” verdiğinin delilidir. Gelişimine katkıda bulunulmaya lâyık gördüğünüz kişiyi eğitir ve yetiştirirsiniz. Dolayısıyla kadının eğitimine dair Peygamberimizin örnekliği, kadının “yeryüzünün halifesi” olmakla taşıdığı degeri kabullenen bir bakışa işaret etmektedir. İşte bu yüzden Peygamber Efendimizin risaletinin başında en zorlu dönemde bile Erkam'ın evinde gizlice toplanarak İslam'ı öğrenen ilk Müslümanların arasında kadınlar vardır. Zaten Resul-i Ekrem Efendimize ilk iman eden de bir kadın değil midir? 


Halifelik misyonunu hakkıyla yerine getirebilmesi perspektifinden baktığımızda kadın için eğitimin gerekliliği ve önemi hususunda neler söylersiniz? 
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‘Halife’, Allah'ın sınırlarını dikkate alarak O'nun razı olacağı şekilde dünya hayatını kurgulayan, sorumluluk sahibi varlık demektir. İnsan sorumsuz ve duyarsız olamaz, olmamalıdır. 
Çünkü üzerinde bir emanet vardır ve bu çok kiymetli, ağır bir emanettir. “Akıp giden hayatın adaletli, hakkaniyetli, barışçıl, merhamet ve saygı odaklı yaşanabilmesi için elinden geleni yapmak” şeklinde özetleyebileceğimiz bu emanet, insanı iyilikleri artırmak ve kötülükleri engellemekle sorumlu kılar. 
Elbette sorumluluğunu yerine getirebilmesi için önce neyin iyi neyin kötü olduğunu bilmek durumundadır. Neyi destekleyecek, neyi önleyecektir? Ne uğruna mücadele edecek, hangi hedefe yürüyecektir? Kısacası bilmeye, öğrenmeye, eğitime muhtaçtır. Ancak sağlıklı ve sağlam bilgiye ulaşabilirse, o bilginin rehberliğinde güzel bir insan ve salih bir kul olarak hayata karışabilir. Bu noktada kadın ile erkek arasında fark olabilir mi? Evde, okulda, çarşı pazarda, camide, iş hayatında, sosyal medyayı kullanmaktan trafiğe dâhil olmaya kadar her alanda cahil bir kadından iyiyi ve doğruyu yapması ne kadar beklenebilir? Tabi ki burada cahillikle sadece okuma-yazma bilmemeyi kastetmiyorum. 
İmanın gereklerini, ahlaki erdemleri, insani değerleri, kültür ve medeniyetimizin kodlarını öğrenmekten o bahsediyorum. 
Dolayısıyla hem kendisi hem de aile fertleri, bilhassa da yetiştireceği çocuklar için kadının 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doğru kaynaktan kaliteli eğitim almış olmasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 


* İnsan dinin ilkelerini ve sabitelerini öğrenmeden, sünnetin sunduğu yaşam tarzı ile tanışmadan, hayat ile iman arasında bağ kurmadan, kısacası kendisinden 

ne istenip ne istenmediğini bilmeden 

kulluk yapabilir mi? Yaratılış gayesine uygun yaşayabilir mi? 
Sorumluluklarını yerine getirebilir mi? 





Kadın eğitimden mahrum bırakıldığında toplumsal ve dini açıdan ne gibi olumsuzluklar meydana gelir? 


Böyle bir durumda öncelikle kadın, iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği kazanamaz ve yanlışa meyletmeye, farkında olmadan kötülüğün peşine düşme- ye, manipüle edilmeye açık hâle gelir. Doğruyu bilmeyen insan, her an yanlış üzerinden aldanabilir ve aldatılabilir. Özgüveni gelişmez, kendinden emin adımlar atarak evlat yetiştiremez. İnsan dinin ilkelerini ve sabitelerini öğrenmeden, sünnetin sunduğu yaşam tarzı ile tanışmadan, hayat ile iman arasında bağ kurmadan, kısacası kendisinden ne istenip ne istenmediğini bilmeden kulluk yapabilir mi? Yaratılış gayesine uygun yaşayabilir mi? Sorumluluklarını yerine getirebilir mi? 
Bir ayette buyruluyor ki, “Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, artık mümin erkek ve kadının kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur.” (Ahzab, 33/36.) 
Allah ve Resulü'nün koyduğu hükümleri öğrenme imkânı bulamayan, en temel haklarından birisi olan “eğitim hakkı”na kavuşamayan kadın, tercihlerinde nasıl isabetli olabilir? 





Diğer yandan, cehalete mahküm edilen bir kız çocuğu, genç kız ya da kadın, kulaktan dolma, gelişigüzel bilgileri din zannederek hurafe ve bidatlere sarılır; hakikatsiz ve samimiyetsiz ritüellere uyar. Dini istismar eden, üfürükçü şarlatanlardan medet umar. Kur'an'ın ve sünnetin sapasağlam ipine tutunamadığı için hayatı hep sallantılarla geçer. Onu güvenli bir limana ancak sahih dini bilgi ve eğitim taşıyabilir. 





de 
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Başkanlığımızca Aile ve Dini Rehberlik Bürolarımız vasıtasıyla kadın ve aileye yönelik kapsamlı çalışmalar gerçek- 


leştirilmekte. Kur'an kurslarımızda kadınlara yönelik ihtiyaca uygun şekilde programlanmış kurslar/eğitimler verilmekte. Başkanlığımızın kadınlara yönelik hizmetlerinin geliştirilmesinde çokça katkılarınız olduğunu da biliyoruz. Bu vesileyle hem eğitimleri veren hocalarımıza hem de bu eğitimlerden faydalanan hanımlara neler söylemek istersiniz? 


Hz. Âişe'nin çok güzel bir sözü var. Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde orada toplumsal hayata daha rahat dâhil olan ve söz hakkına sahip bulunan Medineli kadınları görünce diyor ki “Şu Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Utanma duygusu, dinlerini öğrenme hususunda kendilerine engel olmuyor.” (DİB Hadislerle İslam, Cilt 4, s. 243.) Burada 





kastettiği husus, Medineli hanımların sorma, öğrenme, istişare etme konusundaki hevesleri ve Peygamberimize gelerek eğitim almalarıdır. Bu durumu bizzat teşvik eden Peygamberimizdir. Söz gelimi Şifâ bint Abdullah'tan eşi Hafsa annemize okuma yazma öğrettiği gibi bazı duaları da öğretmesini isteyen, öğrenmeye ve öğretmeye teşvik eden Peygamberimizdir. Bu teşvikin verdiği cesaretle mümin hanımlar tarih boyunca olduğu gibi bugün de ilim yolunda yürümektedir. Her türlü olumsuz mesaja, cehaletten veya art niyetten kaynaklanan engellemeye rağmen kız çocuklarının ve kadınların eğitiminden taviz verilmemelidir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaygın din eğitimi bağlamında sürdürdügü Kur'an kursu faaliyetleri bu konuda son derece önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Aynı şekilde müftülüklerimize bağlı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarımız gerek bireysel soru ve so- 

















runlara yanıt verip rehberlik ve danışmanlık yaparak gerekse toplu eğitim, konferans, seminer faaliyetleri düzenleyerek kadınlarımızın eğitimine yatırım yapmaktadır. Her eğitim, yeni bir umut, yeni bir inanç ve yeni bir aydınlıktır. Öğrendikçe ufku genişleyen kadınlar için her eğitim, erdem ve irfan yolunda atılmış bir adımdır. Kadınlarımızın bugünün dünyasına ait problemlerini İslam'ın rehberliğinde, inancımızın ve ahlakımızın gerektirdiği biçimde, kültürümüzden ve kimliğimizden kuvvet alarak çözebilmesi ancak eğitimle mümkündür. Dolayısıyla bu toprakların kadınlarının eğitimi, seviyesiz ve niteliksiz bazı yayınların kör sarmalına bırakılamayacak kadar önemli bir husustur. Bu öneminin farkında olarak Başkanlığımızın eğitimlerine gerek hoca hanım gerekse kursiyer ve dinleyici olarak katılan bütün kadınlara teşekkürlerimi sunuyorum. m 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u | 
OSMANLI'DA KADINLARIN ` 


KURDUĞU EĞİTİM 
VAKIFLARI 


| Doç. Dr. Muhammet OKUDAN 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


arih boyunca insanlar 

sosyal ve ontolojik sebeplerden dolayı hiçbir 

zaman zekâ, beden ve mali imkânlar açısından birbirine tümüyle eşit olamamıştır. 
Belli imkânlara sahip olanlarla bu olanaklardan yoksun olanlar arasındaki dengenin korunarak birbirinden kopmaması için en önemli faktör karşılıklı yardımlaşmayı sağlayan vakıflar olmuştur. Sözlükte durdurmak, alıkoymak anlamlarına gelen vakıf, terim olarak bir mülkün sahibi tarafından dini, sosyal ve hayri bir amaç için sonsuza kadar tahsisi şeklinde ifade edilen, hukuki bir işlemle kurulan ve İslam medeniyetinin önemli unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesi olarak ifade edilebilir. Bu müesseseler İslam medeniyetinde, vahyin başlangıcından Osmanlı Devle- 


bir kurum olarak görmüşler, toplumun ihtiyaçlarını karsilamak için çeşitli vakıflar kurmuşlardır. Osmanlı Devleti zamanında ise vakıf müessesesi düşüncede ve uygulamada geliştirilmiş ve zamanın şartlarına özgü yeni vakıf modelleri ortaya çıkarılmıştır. Buna bağlı olarak yeni vakıf anlayışı çerçevesinde geliştirdikleri kurumlarda, gerek Osmanlı şehirlerinin gelişmesinde gerekse günlük һауаtin işleyişinde birçok yenilikler yapmışlardır. Yapılan bu yenilikler vakıfları “yardım sandığı” hüviyetinden çıkartarak bu eserleri ekonomik, sosyal, dini, kültürel ve siyasi hayatın vazgeçilmez kurumları hâline getirmiştir. Bir çocuk vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte sallanır, vakıf mallardan yer içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir 





tinin son dönemine kadar ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta önemli rol oynamışlardır. 
Geniş İslam coğrafyasında gerek yönetici sınıf gerekse reaya devletin devamlılığı ve halkın refahı için vakıfları vazgeçilmez 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mektepte hocalık eder, öldüğü zaman vakıf bir tabuta Копиlur, vakıf bir mezarlığa gömülür şeklinde anlatılan bu vakıflaşma hareketine toplumun çeşitli kesimlerinden erkek ve kadınlar katılmış ve hayırseverlikte birbirleri Пе yarışmışlardır. 





Kadınlar tarafından kurulan vakıflar incelendiğinde eğitim ve öğretim hizmetleriyle ilgili vakıflar başta olmak üzere dini kurum ve hizmetler, sağlık ve sosyal hizmetler, bayındırlık ve beledi hizmetlere yönelik vakıflar kurdukları vakfiyelerden tespit edilmiştir. Eğitim öğretim hizmetleri denince akla ilk medrese ve mektepler gelmektedir. 
Osmanlı kadınlarının eğitim kurumları inşa etmeleri ya da var olan eğitim kurumlarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasaddukta bulunmaları onların şefkatini, merhametini, eğitimli bir nesil yetiştirme bilincinde olduklarını göstermektedir. Gü- 








nümüze ulaşabilen bu yapılar incelendiğinde şehirlerin mimarisine katkıda bulundukları, estetiği, letafeti, zarafeti, kısaca kadın ruhunun tüm inceliklerini bu eserlere ilmek ilmek işledikleri gözlemlenmektedir. 








Hanedan kadınlarının kurdukları vakıflar 


Osmanlı hanedanının Каат üyeleri, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar vakıfların ve hayır kurumlarının kurulmasında öncü bir rol üstlenmiştir. Valide Sultan ve Hanım Sultan vakıfları, bu ailenin cömertliğinin sıradan bir göstergesi olmuş, halkın gözünde yöneticilerin 


prestijlerini ve meşruiyetlerini artırmıştır. Bu vakıflar incelendiğinde aslında her birinin birer medrese ve mektep de içeren külliyeler olduğu görülmektedir. Vakfiyelerde kimlerin hangi şartlarla müderris ya da muallim olacağı, ne kadar maaş alacağı, öğrencilerin sayısı, nasıl seçileceği, kendilerine ne kadar burs verileceği, hangi derslerin okutulacağı, sabah ve akşam yemeklerinde ne yenileceği gibi konular belirtilmiştir. 








Hafsa Hatun Manisa'da on odalı bir medrese ve bir mektep inşa ettirip vakfetmiştir. Medreseye, ilme ve öğrenmeye hevesli on 








öğrenci alınmasını ve bu öğrencilere ders vermek üzere zeki, 


müfredattaki derslere hâkim ve problem çözme yeteneğine sahip bir müderrisin atanmasını istemiştir. Müderris geçerli bir mazereti olmadığı sürece dersleri aksatmayacak ve öğrencileri donanımlı bir şekilde yetiştirecektir. Öğrenciler medresede kendilerine tahsis edilen odalarda geceleyecek, yeme içme ihtiyaçları imaretten karşılanacak ve bütün öğrencilere günlük iki dirhem burs verilecektir. İnşa edilen mektebe ise eğitimde fırsat eşitliginin sağlanması için öncelikli olarak yetim ve fakir öğrenciler 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Haseki Medresesi 


kaydedilecek ve bu öğrencilerin de giyim masrafları vakıfça karşılanacaktır. Vâkife, bunları sadece vakfın şartına koymakla kalmamış eğitim öğretim faaliyetlerinin vakıf şartlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek için bir de noktacı tayin etmiştir. 


Hürrem Sultan, Haseki semtinde bir medrese ve bir mektebin de olduğu külliye inşa ettirmiştir. Medresede nasıl bir eğitim verilmesi istediği vakfiyede ifade ettikten sonra şefkatin timsali olan kadınların bir ferdi olarak şu şartların yerine getirilmesini istemiştir: Güzel vasıflara ve iyi ahlaka sahip bir muallim mektebe atanacak; Müslüman çocuklara iyi bir eğitim verecek, onlara şefkatli davranacak, aralarında hiçbir fark gözetmeksizin hepsine kendi evladına baktığı gözle bakıp samimi bir dost hatta müşfik bir baba gibi davranacak, talim ve terbiye kurallarına riayet edecektir. 





Nurbanu Sultan Üsküdar'da içinde bir medrese de bulunan Atik Valide Külliyesi'ni Mimar Sinan'a yaptırmıştır. Vakfiyede 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Nurbanu Sultan'ın, ilme, bilgiye, eğitim öğretim faaliyetleri- ne önem verdiğinin göstergesi olarak bu medreseyi inşa ettiği yazmaktadır. Vâkife, halk nezdinde itibarlı ilim adamlarının yetiştirilebilmesi için fen, sosyal ve din bilimleri konusunda kendisini yetiştirmiş, toplumda ilim ve irfanı ile ön plana çıkmış birisinin müderris olarak atanmasını şart koşmuştur. Bu müderriste aranan ilginç bir şart daha vardır, o da müderrisin herkesçe sevimli bulunan bir dış görünüşe sahip olmasıdır. 


Bezmialem Valide Sultan da kurduğu vakıf kütüphane ve eğitim kurumlarıyla ön plana çıkmıştır. Sultan II. Mahmud Türbesi'nin arkasında yaptırdığı, devlet dairelerine memur ve 





Hayırsever kadınların, zamanın şartlarına ve bugünkü anlamda pedagojik formasyona uygun kaliteli eğitim öğretim hizmetinin o sağlanmasının yanında medrese ve mekteplerin inşasında estetiğe, mekânsal ferahlığa da özel önem verdikleri, yine mekân dışı etkinlikler için bütçe ayırdıkları görülmektedir. 
Bu durum Mihrimah Sultan'ın vakfiyesine şu şekilde yansımıştır: Medresenin fiziki yapısı o kadar hoştur ki orada ders veren müderrislerin gönüllerine ferahlık verir, talebeyi ilmi araştırmalara sevk eder, orada bulunan hiç kimse ilimden başka bir şey düşünemez. 





Fatma Hanım Sultan ve Şah Sultan ise inşa ettikleri mektepte 








eğitim öğretim gören öğrenci- 





Darülfünun'a öğrenci yetiştiren Darülmaarit (Valide Mektebi), Beykoz Çubuklu'da yaptırdıš! Bezmialem Valide Mektebi, Edirnekapı Molla Aşki Mahallesi'nde yaptırdığı Bezmialem Sıbyan Mektebi, Darülmaarif Mektebi'nin yanında yaptırdığı 


lerin biri kiraz mevsiminde yani ilkbaharda diğeride üzüm mevsiminde yani sonbaharda olmak üzere yılda iki kez pikniğe getirilmeleri için bütçe ayırmışlardır. Bu hayırseverlerin, öğrencilerin zihni gelişim süreci, eğitim öğretim faaliyetlerini zengin- 





Yeşil Mektep olarak da bilinen Bezmialem Sıbyan Mektebi onun vakıf eserlerinden sadece birkaçıdır. 


leştirme, öğrencinin ders dışı ihtiyaçlarını karşılama, sosyal ilişkileri geliştirme gibi konulara vakıf oldukları söylenebilir. 


Hanedan dışındaki kadınların kurdukları vakıflar 


Hanedan ailesine mensup Каdınların kurdukları vakıflara gelir getirmek üzere köyler, mezralar, hanlar, hamamlar, nakit para vb. bağışladıkları ve kurmuş oldukları eğitim kurumlarının giderlerini karşıladıkları vakfiyelerden tespit edilmektedir. Eğitim kurumlarının gerek yapım masrafları gerekse inşa edildikten sonraki eğitim ve işletme giderleri yüksek meblağlara ulaştığından bu tür vakıflar genelde padişah kızları ve eşleri tarafından kurulmuştur. 
Bununla birlikte seyfiye, ilmi- ye, kalemiye ve reaya sınıflarına mensup kişilerin eşleri ve kızları da mütevazı mektep ve medreseler yaptırmışlar ya da daha önce inşa edilmiş eğitim kurumlarının aydınlatma, ısıtma gibi ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmişlerdir. 








Ayşe Hanım, Samsun Saidbey Mahallesi'nde kendi parasıyla satın aldığı arsa üzerine biri kız- 
[ага diğeri erkeklere mahsus olmak üzere iki derslikli bir mektep inşa etmiş, bu mektebin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için de bir dükkân vakfetmiştir. 


Saliha Hatun, Tokat Penpeciler çarşısında bulunan dükkânını vakfetmiş, buranın kirasından elde edilecek gelirin üçte biri ile Cemal Yahya Efendi Medresesi müderrisinin maaşının ödenmesini, üçte ikisi ilede bu medresede eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını istemiştir. 





Samsun Büyükoyumca köyün- den Fatma Hatun 300 kuruş vakfetmiş, bu paranın işletil- 


mesiyle elde edilecek gelirden Hasan Efendi Medresesi'nin aydınlatılmasında kullanılmak üzere bir berat satın alınmasını şart koşmuştur. Havva Hoca ise bu medreseye bir adet Kur'an-ı Kerim bağışlamıştır. 





Osmanlı hanedanının kadın üyeleri, devletin kuruluşundan yıkılışına kadar vakıfların ve hayır kurumlarının kurulmasında öncü bir rol üstlenmiştir. 
Valide Sultan ve Hanım 
Sultan vakıfları, bu ailenin cömertliğinin sıradan bir göstergesi olmuş, halkın gözünde yöneticilerin prestijlerini ve meşruiyetlerini artırmıştır. 


Bu örnekleri artırmak mümkündür. Vakfiyeler incelendiğinde kadınların kurmuş oldukları vakıfları şehirlere ve zamanlara göre değişiklik gösterse de hiç de azımsanamayacak orandadır. Örnek vermek gerekirse bu 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oran Samsun ve Adana için yüzde 36 iken XVII. yüzyıl Bursa'sı için yüzde 47,8'dir. Tüm Türkiye için yüzde 13 civarındadır. Bu istatistikler bizi Osmanlı kadınının sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri istediği gibi tasarruf edebildiği, kadının sosyal hayatın içinde belirgin bir şekilde var olduğu, vakıf kurumlarında eğitimci ve yönetici olarak görev aldığı sonuçlarına ulaştırmaktadır. 


Peki, kadınları genelde vakıf kurumunu desteklemeye özelde de eğitim ve öğretim vakıfları yapmaya iten temel motivasyon neydi? Bunun cevabını yine vakfiyelerde bulmak mümkündür. “Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.” Âli İmran, 3/92.) ayeti başta olmak üzere salih amel, yetimi gözetip kollamak, zekât ve sadaka ile ilgili ayetler ile “âdemoğlu ölünce bütün amelleri kesilir. Ancak üçü müstesnadır: Kendisine dua eden salih evlat bırakanlar, insanlara faydalanacakları ilim öğretip bırakanlar bir de sadaka-i cariye terk edenlerdir.” (Müslim, Vasiyyet, 14), “Dünyada senin olan ancak yiyip eksilttiklerin giyip eskittiklerin ve sadaka verip bıraktıklarındır.” (Müslim, Zühd, 3.) 
hadisleri bu motivasyonu sağlayan dini arka planı oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak yine vakfiyelerde dünyanın geçici, sonsuz hayatın ise ahiret yurdu olduğu vurgulanmış ve samimi duygularla Allah'a yaklaşma ve O'nun rızasını kazanma yollarından birinin vakıf kurmak olduğu belirtilmiştir. m 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BEREKETE VESİLE 
OLAN TUTUM VE 


DAVRANIŞLAR 


Dr. Abdülkadir ERKUT 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





AS э çile ШАЛЫ INg I gial gal DAİ Ğİ 31; Ün 1.906 Laz ALARA | 6 613 УУУ ПИЕ КАПУ “Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, 


elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler(in kapılarını) açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik.” 


Allah Teâlâ tarafından insanlara kendilerini Allah'a kul olmayı emreden, iyiliklere davet eden, kötülüklerden sakındıran peygamberler gönderilir. Ancak onlar peygamberleri yalanlayıp onların davetini reddederler. Bunun üzerine kendilerine çeşitli musibetler verildiğinde onlar başlarına gelen musibetlerden ibret almayarak taşkınlıklarını daha da artırırlar. 
Sonraki aşamada başlarındaki musibetler defedilip kendilerine bol rızık ile sıhhat ve afiyet, mal ve evlat lütfedilir. Böyle olunca nail oldukları bu nimetlere sevinirler ve “Bizim başımıza gelenler atalarımızın da başına gelmişti.” diyerek başlarına gelenlerin zamanın orta- 
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(Araf, 7/96.) 


ya çıkardığı olaylar olduğunu, inançları ve amelleri ile bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerler. Nihayet ilahi gazaba sebep olan tutum ve davranışları yüzünden ansızın helak edilirler, (Araf, 7/94-95.) Oysa Allah kendilerini uyarmak ve öğüt almalarını sağlamak için musibetler vermiş, şükretmeleri için de nimetler lütfetmiştir. Allah Teâlâ helak olan toplumların yaklaşımını zikrettikten sonra nimetlere nail olanların yaklaşımını şöyle ifade etmektedir: “Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı elbette onların 05- tüne gökten ve yerden nice bereketler(in kapılarını) açardık...” 
(Araf, 7/96.) 


Ayet-i kerimede bereket kapılarını açan iki kavramdan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi iman, ikinci ise takvadir. İman, inanılması gereken esaslara inanmayı, imanda sürekli olmayı, küfür ve isyandan uzak durmayı gerektirir. Takva ise Allah'a itaat etmek, bu sayede O'nun gazabından kendini korumak, O'nun koyduğu sınırlarda durmak, yasakladığı şeylerden de sakınmaktır. İman ile takva arasında sıkı bir ilişki vardır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde iman edenler takvaya davet edilmiştir. (Maide, 5/35; Tevbe, 9/119; Ahzab, 33/70.) Bu davet, dilleri ileiman ettiğini söyleyenleri kalpleriyle de yahut kalpleri ile iman edenleri davranışlarında 


da Allah'tan korkmaya çağırma anlamına gelmektedir. O hâlde bereket kapıları kendilerine açılan toplumlar iman eden, imanın gereği olarak sorumluluk duygusu ile hareket eden, imanın hakikatlerini hayatlarına yansıtan toplumlardır. 


Kur'an'da Allah Teâlâ'nın bereketine nail olan bazı insanlardan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi Hz. Nuh ve beraberindekilerdir. Tufandan sonra Hz. 
Nuh'un gemisi Cudi Dağı'nda karaya oturduğu zaman kendisine: “Ey Nuh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) in...” (Hud, 11/48) denilmiştir. Hz. Nuh ve beraberindekiler güvenli bir şekilde karaya eriştirildikten sonra kendilerine birçok hayır lütfedilmiş, yeryüzü yeniden eski güzel hâline döndürülmüş, inananların nesilleri çoğalmış ve yeryüzüne yayılmıştır. 





İlahi berekete mazhar olanların diğer bir örneği de İbrahim ailesidir. Eşi Sare ileri yaşlara varıncaya kadar çocuk sahibi olamamıştı. Elçiler, kendisine İshak ve Yakub'un müjdesini verdiğinde buna şaşıran Sareye “Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir ey hane halkı! 
Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, şanı yücedir.” demişlerdir. (Hud, 11/73; Saffat, 37/113.) İbrahim ailesinin bu bereket sayesinde nesillerinden pek çok peygamber gelmiş, insanlar arasında saygı ve övgüyle hatırlanagelmişlerdir. Zikredilen bu insanların berekete nail olmaları, imanları uğrunda ettikleri büyük mücadele, Allah'a itaat konusunda gösterdikleri hassasiyet ve so- 








rumluluk duygusu ile birlikte düşünülmelidir. 


İman ve takva ehline, tıpkı kapıları kapalı olan bir evin kapılarının açılıvermesi gibi hayır kapıları açılır. Nimetlere ulaşmaları kolaylaştırılır, ellerindekiler de artırılır. Bereket kavramı ıstılahi olarak bir şeyde ilahi hayrın meydana gelmesi demektir. 
(Rağıb İsfahani, el-Müfredat, 1, 56.) Kelimenin sözlük anlamında sebat etme, artma, çoğalma ve saadet manaları vardır. Bu nimet- 


İman ve takva ehline, tıpkı kapıları kapalı olan bir evin kapılarının açılıvermesi gibi hayır kapıları açılır. 
Nimetlere ulaşmaları kolaylaştırılır, ellerindekiler de artırılır. 


ler, özellikleri, artıcı ve kalıcı oluşları, müminlerin üzerindeki etkileri açısından onların alışık olmadıkları nimetlerdir. (Reşid Rıza, Tefsiru'l-Menar, ІХ, 22.) İman ve takva ehline verilen bereket, bazen azın çok olması şeklinde de tezahür edebilir. İnsanlar genelde nimetlerin miktar olarak artmasına önem verirler; ihtiyaçlarının azaltılarak kendilerine nimet bahşedilmiş olmasını dikkate almazlar. 
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Cenab-ı Hak müminlere ahiret hayatından önce bu dünyada da pek çok nimet ihsan etmektedir. 
İnkârcılar da dünya nimetlerin- den istifade etmektedir ancak imtihan için verilen bu nimetler onların şükür yerine şımarıklık ve taşkınlıklarını artırmaktadır. 
İlahi berekete mazhar olan müminlere gelince nimetler onları kadirbilir olmaya, şükre, nimetleri hayır yolunda kullanmaya sevk etmektedir. Bu tavırları, sahip oldukları nimetlerin daha da artmasına vesile olmaktadır. Bu yüzden bereket kavramı, dini fakirlik, yoksulluk ve zayıflıkla özdeş kılan anlayışlara bir cevap teşkil etmektedir. Ancak bereket, inananların tutum ve davranışlarına bağlanmıştır. 
Ayette bu gerçek, iman ve takva kavramları ile ifade edilmiştir. 
Hadis-i şeriflerde de iman ve takva kavramlarının gereği olarak bereket vesilesi bazı tutum ve davranışlar zikredilmiştir. 
Dünya malına cömert bir gönülle sahip olmanın (Nesai, Zekât, 93), alışverişte doğruyu söylemenin (Buhari, Büyu’, 19), yemeği besmele çekerek ve topluca yemenin (Ebu Davud, Et'ime, 14) berekete vesile olması örnek olarak verilebilir. O hâlde mümine düşen, berekete vesile olan tutum ve davranışlara yönelmektir. Hz. 
Peygamber (s.a.s.) yeni evlenen birini tebrik ederken “Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayır ve iyiliklerde ortak etsin.” (Ebu Davud, Nikâh, 35-36.) diye dua ederek bereketi aramayı bir hayat prensibi olarak vazetmiştir. m 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İLİŞME ALLAH'IN 
EMÂNINI ALANA! 


Halil KILIÇ 
DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 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“Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz, onları “Allah'ın етап ile aldınız ve Allah'ın adını anarak (nikâh kıyıp) kendinize helal kıldınız...” 


Yüz bini aşan ashabıyla birlikte Veda Haccı'nı ifa eden Hz. Peygamber (s.a.s.), -belki de birçoguyla bir daha görüşme fırsatı olmayacağı için- bu kalabalık topluluğa İslam'ın özeti olarak nitelenebilecek bir konuşma yapmıştı. Bugün kayıtlarımıza Veda Hutbesi olarak geçen bu manifestoda can alıcı mesajlar vermişti. Âdeta son sözlerin söylendiği bu hutbede “Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. 
Çünkü siz, onları 'Allah'ın етап’ ile aldınız ve Allah'ın adını anarak (nikâh kıyıp) kendinize helal kıldınız...” cümleleri, kadınların hak ve hukukuna riayet edilmesine dair ashaba yapılmış son bir uyarı mesabesindedir. 


Bu sözlerde özellikle altı çizilmesi gereken iki nokta Биlunmaktadır. Bunlardan ilki, “Kadınlar hakkında Allah'tan korkun.” cümlesidir. Bu ifadey- 


32 diyanet Aylık Dergi | Kasım 2021 


(Müslim, Hac, 147.) 


le kadınların hak ve hukukunun çiğnenmemesi gerektiğine ve bu konuda yapılacak bir ihlalin âdeta Allah'tan korkmama anlamına gelebileceğine işaret edilmiştir. Altı çizilmesi gereken ikinci kısım ise “Onları Allah'ın emânı ile aldınız.” cümlesidir. Bu cümleyi anlayabilmek için Hz. Peygamber'in (s.a.s.) 
yaşadığı coğrafyadaki “emân” uygulamasının ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Kabile hâkimiyetinin olduğu Arap toplumunda bir güvence sözleşmesi mahiyetinde olan ve bir başkasının veya kabilenin can, mal ve namus dokunulmazlığını garanti altına alan “етап akdi” olarak isimlendirilen bir uygulama vardı. Bu kapsamda; güvenli bir şekilde ticaret yapmak isteyen Mekkeli tüccarlar, yol güzergâhlarındaki kabilelerle emân anlaşması yaparak 


canlarını ve mallarını koruma altına almak isterlerdi. Aynı şekilde bir kabile reisinin emânını alan kimseye artık kimse ilişemezdi. Bu kişiye gelecek her türlü saldırı emân veren kabileye yapılmış sayılırdı. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), amcası Ebu Talib'in himayesi ve етаnı altında olduğu için Mekkeli müşrikler onu öldürmekten çekiniyorlardı. Yine Taif halkına İslamiyet'i anlatmak için Mekke'den ayrılan Peygamberimiz, o günkü âdetlere göre birinin emânı olmadan Mekke'ye girememiş ve Mut'im b. Adiyy'in kendisine етап vermesiyle Mekke'ye güvenli bir şekilde girebilmişti. İşte hadiste ifade edilen “emân” tam olarak bu şekilde anlaşılmalıdır. Nasıl ki bir kimsenin emânını alan kişi artık dokunulmazlık zırhına bürünüyorsa Allah'ın emânını alan 


kadin da dokunulmaz olmustur; her hakkı mahfuzdur, koruma altındadır, kimsesiz değildir. 
O artık Allah'ın himayesindedir. 
Bu emân, sadece evlenen kadınlara has bir durum da olmayıp evlensin ya da evlenmesin bütün kadınları kapsamaktadır. 
Kız evlat, kız kardeş, anne, eş... 
Hepsi Allah'ın emânı altındadır. 
Bu hususu Peygamberimizin şu sözlerinde daha net bir şekilde görmek mümkündür: “(Sen şahit ol) Allah'ım! Ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının hakkına el uzatılmasını yasaklıyorum.” 
(İbn Mace, Edeb, 6.) 


Tarihin her döneminde hakları çiğnenmiş bu iki sınıf hususunda Hz. Peygamber (s.a.s.), Yüce Allah'ı da şahit tutmak suretiyle hem ashabını hem de onların nezdinde bütün Müslümanları uyarmaktadır. Yine Allah'ın Kutlu Elçisi, “...Bilin ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır...” (Tirmizi, Rada, 11.) buyurmak suretiyle hanımların da erkekler üzerinde hakları olduğunu açıkça beyan ederek bu konuda titiz olunmasını istemiştir. Allah Resulü (ѕ.а.5.), hayattayken bu konunun bizzat takipçisi olmuş ve herhangi bir konuda mağduriyet yaşayan kadınlar hiç çekinme- den ona başvurabilmişlerdir. 
Ama onun vefatını müteakiben, “Hanımlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.” (Nisa, 4/19.) ilahi buyruğu göz ardı edilmiş; “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davranandır.” (Tirmizi, Rada, 
11) buyuran Allah Resulü'nün (s.a.s.) öğretileri unutulmaya 





başlanmış; kadınların elde ettikleri kazanımlar yavaş yavaş yerini yine eski örf ve âdetlere bırakmıştır. Öyle ki Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.) bu hususta şöyle bir itirafta bulunmuştur: “Biz Hz. 
Peygamber zamanında hakkımızda vahiy iner de azarlanırız korkusuyla kadınlarımıza karşı kötü söz söyleyemez ve istediğimiz gibi davranamazdık. Ne zaman ki Hz. Peygamber vefat etti, işte ozaman ağır konuşmaya ve 





Nasıl ki bir kimsenin emânını alan kişi artık dokunulmazlık zırhına 

bürünüyorsa Allah'ın emânını alan kadın da dokunulmaz olmuştur; 
her hakkı mahfuzdur, 

koruma altındadır, 

kimsesiz değildir. 
O artık Allah'ın himayesindedir. 


— i  ğğğ— 


rahatça dilediğimizi yapmaya başladık!” (Buhari, Nikâh, 81) 


Evet; Abdullah b. Ömer'in dediği gibi maalesef bugün de Müslümanlar olarak kadınlar konusunda güzel bir tablo ortaya koyduğumuz söylenemez. 
Bu husustaki imtihanda başarısız olduğumuzun ve sınıfta kaldığımızın en büyük kanıtı ise her gün haber bültenlerinde ve manşetlerde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin eksik olmamasıdır. Bu konuya 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dair pek çok toplantı yapılarak şiddetin sebepleri tespit edilmeye çalışılmış ve çözüm önerileri sıralanmıştır elbette. Ama hiç şüphesiz bu konuda asıl sebep, kadının Allah'ın emânında olduğunu unutmamız ve kendisine tabi olmakla emrolunduğumuz Hz. Peygamber'in söz ve davranışlarından yüz çevirmemizdir. Bugün tüm dünyanın problemi olan kadına yönelik şiddet meselesinin yegâne çözümü hiç şüphesiz yine İslam'dadır. “Huzur İslam'dadır” ifadesini sadece bir slogan olarak görmeyi bırakıp Kur'an ve sünnete sarılarak İslam'ı hakkıyla yaşadığımızda bu sorun kendiliğinden çözülmüş olacaktir. Zira “Sakın incitme bir canı, yıkarsın arş-ı Rahman'ı” sözünü söyleyen, Allah'ın her an kendisini görüp gözettiğini bilen ve en küçük kötülüğün bile hesabını vereceğine inanan gerçek müminler şiddet uygulamak şöyle dursun şiddetin her türlüsüne karşı duracaklardır. 


Başta kadınlara ve çocuklara uygulanan şiddet olmak üzere şiddetin her çeşidinin sona erdiği günlere en kısa sürede kavuşabilme dua ve temennisiyle... 


Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Kadına yönelik her türlü şiddet kul hakkı ihlalidir; Allah'tan korkmamanın bir tezahürüdür. 


2. Allah'ın emânını alan kadın dokunulmazdır; koruma altındadır, kimsesiz olmayıp Allah'ın himayesindedir. 

3. Her türlü ahlaki zafiyetin ilacı İslam'da olduğu gibi kadına yönelik şiddetin ilacı da İslam'dadır. = 
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GÜNÜMÜZDE OLMAYAN BİR VAİZLİK 


MÜESSESESİ 


REİSLİĞİN İLK YILLARINDA CUMA VE KÜRSÜ VAİZLİĞİ 


aaz hizmeti, İslam'ın başından itibaren icra edilmiş bir o hizmet alanıdır. Osmanlı döneminde büyük camilerin her birinde vaiz bulunuyordu. Bu 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hizmet, kuruluşundan itibaren Diyanet İşleri Reisliğinin bütün tarihi boyunca da şu veya bu şekilde yerine getirilmiş ve bu görevi icra eden hizmet erbabı sürekli bulunmuştur. Dönem- 


sel olarak Reislik yıllarında vaaz hizmetleri, nispeten birbirinden farklı unvanlardaki kişiler tarafından yerine getirilmiştir: Vaiz, cuma ve kürsü vaizi, cezaevi vaizi, gezici vaiz, bölge vaizi, 


fahri vaiz, dersiam, müderris gibi. Bu farkli unvanlardaki kisilerden bir kismi memur, bir kismı ise ücretini vakıflardan alan hayrat hademesi kapsamında olmuştur. Şöyle ki Reislik bütçelerinde “vaiz” unvanıyla yer verilen hizmet erbabı memur kapsamında ve idareleri Reislikte olurken cuma ve kürsü vaizleri, 1931'den 1950'ye kadar idari yönden Evkaf Umum Müdürlüğüne bağlı olmuştu. Bunu söylerken izahı ve anlaşılması zor bir uygulamadan söz ettigimin farkındayım; ancak vakıa böyle idi. 

Bu yazıda bir vaizlik mesleği olan ve Osmanlı'dan Reisliğe intikal eden cuma ve kürsü vaizliği (“kürsü vaizliği” belli bir döneme kadar “kürsü şeyhliği” olarak isimlendirilmişti) konusunda, bize ayrılan yerin izin verdiği nispette özet bilgi sunmaya çalışacağım. Mevzuun aslında ilmi bir makale konusu olduğunu hemen belirtmeliyim. 


Detaylı bir kavramsal tahlile girişmeden kısaca belirteyim ki kürsü şeyhliği ve cuma ve kürsü vaizliği benzer, hatta bazen aynı anlamda kullanılmıştir. Buna göre “Kürsü Şeyhliği”, normal vaizlikten ayrı ancak yine de vaizlik mesleğine (silk) dâhil bir cihet, bir hizmet dalıdır. Osmanlı döneminde belli başlı selatin camilerinde, cuma günleri okunan hutbeyi cuma 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namazından sonra vaaz seklin- de halka açıklamak, cemaate nasihat etmek üzere camilere kürsüler konmuş ve bu görevi yerine getirmek üzere normal vaizler dışında “kürsü şeyhi” adıyla hususi kadrolar oluşturulmuştu. Buna göre kısa bir tanımla kürsü şeyhleri, cuma günleri cuma namazından sonra vaaz eden görevlilerdir. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın verdiği bilgiye göre cuma vaizlerine “kürsü şeyhi” denmesi- nin sebebi, bu kişilerin ayrıca bir tekke şeyhi olmalarındandır. 
Nitekim başlangıçta bu cihete, tesirli vaaz ve sohbetleriyle tebarüz etmiş marifet ehli tekke mensupları tayin edilmiştir. Bu cümleden olarak Recep Akakuş hocamız, Osmanlıların yükseliş döneminde ve başta Zenbilli Ali Efendi olmak üzere İbn Kemal ve Ebussüd gibi dini otoriterlerin hâkim olduğu yıllarda Ayasofya Camii kürsü şeyhlikleri- nin İstanbul Kocamustafa Paşa Tekkesi şeyhlerinden Sünbül Efendi ve Merkez Efendi'ye tevcih edildiğine dikkat çekmektedir. (“Camilerimiz”, Diyanet Gazetesi, sy. 356, Ekim 1988, s. 2-3.) Ancak zamanla bu cihete, ehliyetli, takva sahibi ulema da tayin edilmiştir. 


Sebilürreşad dergisinde 1919'da yayımlanan “Kürsü  Şeyhleri (Selâtin Şeyhliği)” başlıklı makalesinde müderris Mehmed Emin, Osmanlı döneminde normal vaizlik yanında cuma vaizliği, kürsü şeyhliği adıyla bir vaaz ve irşat mesleğinin ihdası konusunda özet bilgi vermişti. 
Ona göre bazı selatin camilere kürsü şeyhlerinin/cuma vaizlerinin tayini, “sırf sünnet-i Resule ittiba” kastıyla Arapça tertip edilen hutbelerde okunan ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin manalarına tam olarak vakıf olamayan kişilerin de faydalanmalarını temin amacıyla yapılmıştı. 





Adı geçen müderrise göre başlangıçta Osmanlı padişahları Eyüp Sultan'daki Fatih Camii'ne cuma namazından sonra Sair dini ahkâmı tebliğ etmekle birlikte namazda irat olunan hutbenin anlam ve meziyetlerini anlatmak üzere “cuma vaizi” namıyla vaiz tayin etmişlerdi. 
Bilahare cuma vaizliği tarikat şeyhleri için bir silsile ve ilmi bir meratip hâlini almıştı. Tertip ve terfi açısından selatin camilerine ait 33 dereceli bir hüviyet kazanarak önem ve sosyal itibar bakımından diğer vaizliklerden ayrılmışlardır. Tertip ve terfi konusundaki silsile takibi sadece 33 selatin camiindeki kürsü şeyhliklerinde uygulanmakta iken merkez ve taşradaki diğer kürsü şeyhlikleri bu tertibin dışında tutulmaktaydı. 
Başlangıçta İstanbul'da yedi selatin camiinde cuma vaizi bulunuyordu. Bunlar tertip üzereydi, yani kendi aralarında bir silsile oluşturuyordu. Bu camiler aşağıdan yukarıya doğru Eyüp Sultan, Sultan Selim, Sultan Mehmet, Sultan Bayezid, Süleymaniye, Sultan Ahmet ve Ayasofya-i Kebir camileriydi. 
Bu camilerin herhangi birinde boşalma olduğunda silsile aşağıdan yukarıya doğru sürdürülüyor, boşalan en alt kademedeki camiye yeni vaiz tayin ediliyordu. Buna göre mesela bu tertibin en üst derecesi olan 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Ayasofya'da boşalma olduğunda Eyüp Sultan vaizi Sultan Selime, Sultan Selim vaizi Sultan Mehmed'e, Sultan Mehmed vaizi Sultan Bayezid'e, Sultan Bayezid vaizi Süleymaniye'ye, Süleymaniye vaizi Sultan Ahmed'e ve Sultan Ahmed vaizi de Ayasofya-i Kebir'e nakil ve terfi edilirlerdi. Anlaşılacağı gibi diger cihetlerde olduğu gibi kürsü şeyhliği cihetinin en üst derecesi ve en itibarlısı da Ayasofya Camii Kürsü Şeyhliği/Kürsü Vaizliği idi. 1139 (1727-1728) tarihlerinde ise cuma vaizliği görevi verilmiş kişilere “selatin şeyhliği” unvanı da verilmişti. 
Yine sözü edilen tarihte, Sultan Üçüncü Ahmed'in annesinin Galata ve Üsküdar'da, dedesi- nin de Ağa Kapısı'nda yaptırdığı camilerle Şehzade Camii için de birer cuma vaizi tayin edildi. 
Çünkü bu camiler de büyüklük ve bilhassa cemaatinin çokluğu itibarıyla zikri geçen camilerin altında değildi. Dinin dünyevi ve uhrevi faydalarını telkin için bu dört camiye dört vaiz tayini müftü tarafından padişaha takdim olunmak üzere bir ilam tertip edildi. Bununla kürsü şeyhleri için mevcut meratibe dört paye daha ilave olundu. 


Müderris Mehmed Emin'in verdiği bilgilere ilave olarak belirtelim ki belli bir meratiple görevli tayini şeklindeki kürsü şeyhliği zamanla 33'e çıkartılmış, artık bu sayı sabitlenmiş ve bu sistem İstanbul'daki belli selatin camileri için geçerli olmuştur. 
Aşağıda ayrıca belirtileceği gibi Reisliğin ilk birkaç yılında da bu sayı muhafaza edilmiştir. Ancak Osmanlı yıllarında merkez İstanbul ve taşrada “kürsü şey- 


hi” unvanıyla bazı camilere bu tertibin dışında da görevli tayin edildiği anlaşılmaktadır. 


Hutbelerde okunan ayet ve hadislerin veya başka bir ifadeyle Arapça okunan hutbelerin cuma namazından sonra cemaate izahı şeklindeki uygulama da zamanla farklılaşmış ve hem Osmanlı'da hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu hizmet bir vaaz ve irşat şekline dönüşmüştür. 


Tarihi süreçte dini nitelikli hizmetlerden bir kısmının mahiyetinin ve icra şeklinin teselsül ettiğini, aynen veya kısmen sürdürüldüğünü daha önceki yazılarımda belirtmiş olmalıyım. 
Osmanlı döneminde ihdas edilen ve Diyanet İşleri Reisliğinde belli bir tarihe kadar sürdürülen cuma ve kürsü vaizliğini de bu cümleden sayabiliriz. Ancak zamanla -muhtemelen ihtiyaç kalmadığı için- bu mesleğin kaldırıldığını ve bu adla vaiz istihdamına son verildiğini hemen belirtmeliyim. 








Osmanlı döneminde olduğu gibi Reisliğin 1924 ve 1925 bütçe cetvellerinde 10 ila 4 lira arası maaşlı 33 kürsü şeyhi kadrosu bulunuyordu. 1924 yilinda Reisliğin ayrıca 477 normal vaiz kadrosu bulunmaktaydı. Keza 
1926 yılında da bu sayı değişmemiştir. Ancak 1929'da sayı 27'ye, 1931'de 26, 1934'te 25'e düşecektir. 1931'de Reislikten Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilen hayrat hademesi kadroları arasında 16 ila 6 lira arası maaşlı 26 cuma ve kürsü vaizi kadrosu da bulunmaktaydı. Buna göre 1927 veya 1928'den itibaren, boşalan kadrolara yeni tayin yapılma- 


dığını söylemek mümkündür. 
Yukarıda da işaret ettiğim gibi cuma ve kürsü vaizleri, diğer hayrat hademesi gibi 1931- 
1950 yılları arasında idari yönden Evkaf Umum Müdürlüğüne bağlı olmuştur. 


Arşiv belgelerine baktığımızda mesela 1926 yılı itibarıyla kürsü şeyhliği ile cuma vaizliği kadrolarının ayrı ayrı unvan olduğunu ama çoğunlukla aynı kişinin, aynı caminin hem kürsü şeyhi hem de cuma Vaizi olduğunu görüyoruz. Mesela Midhat Efendi, Ayasofya Camii'nin hem kürsü şeyhi hem de cuma vaizidir ve her iki kadro için ayrı ayrı ücret terettüp ettirilmiştir. Kürsü şeyhi olarak bir kişinin farklı camilerde hizmet ettiğine de rastlanmaktadır. 


Tekke ve zaviyelerin seddine ilişkin 1925 ve 1928'deki yasal düzenlemeler sonrasında “kürsü şeyhi” unvanının artık kullanılmadığı açıktır. Nitekim bu 
kadrodaki kişiler, mesela 1950 
bütçe cetvellerinde “İstanbul Cuma ve Kürsü Vaizleri” adıyla yer almıştı. 


23 Mart 1950 tarihinde kabul 
edilen Reisliğin 5634 sayılı teşkilat kanununa eklenen geçici bir madde ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 Yılı Bütçe Каnununa bağlı (D) işaretli cetveldeki “İstanbul Cuma ve Kürsü Vaizleri” başlığı altındaki kadroların bu cetvelden çıkarılarak 
1950 bütçe kanuna bağlı (D) 
işaretli cetvelin Diyanet İşleri Başkanlığıyla ilgili kısmına eklendiği belirtilmiş; ancak sözü edilen bütçe kanununun bahsi geçen cetvelinde bu adla değil sadece vaiz ve gezici vaiz kadroları yer almıştı. Sözü edilen 


° Selatin camilerine 

ait bir vaizlik müessesesi olan ve Müslüman halka vaaz 

ve nasihat etmek, onlara dini vazife ve sorumluluklarını hatırlatmak gayesiyle kurulan kürsü şeyhlikleri/ cuma vaizlikleri, Müslümanların dini, ilmi, ahlaki ve sosyal açıdan aydınlatılması, dini bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, hayra ve güzelliklere yönlendirilmesi maksadıyla kurulmuştur. 





kanunla ayrıca bütün vaizler maaşlı kadrolara geçirilmişti. 
Nihayet 1965'te kabul edilen 
633 sayılı kanunda da Başkanlığın taşra görevlileri arasında yine sadece vaiz ve gezici vaiz kadroları yer almıştı. Buna dayanarak cuma ve kürsü Vaizi unvanlarının 1950'ye kadar 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kullanıldığını, bu tarih itibarıyla bu unvanda olanların da vaiz olarak istihdam edildiğini söyleyebiliriz. 


1950'de, idarelerinin Reisliğe iadesinin hemen öncesinde, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 
Yılı Bütçe Kanununun (D) cetvelinde son olarak yer alan İstanbul cuma ve kürsü vaizlerini, hayırla yâd edilmelerine vesile olmak üzere burada zikretmek istiyorum: Sultanahmet Camii: Nuri Işık, Süleymaniye Camii: Fahri Ardalı, Beyazıt Camii: Cemal Öğüt, Fatih Camii: Nuri Evrem, Nuruosmaniye Camii: Mustafa Kalaycıoğlu, Sultanselim Camii: İsmail Yörüyen, Eyüp Camii: Osman Nuri Özbiricik, Laleli Camii: Sıtkı Tekel, Yeni Camii: Hakkı Özgören, Şehzade Camii: Fahri Ültan, Üsküdar Ceditvalide Camii: Cevdet Edis. 








Sonuç itibarıyla selatin camilerine ait bir vaizlik müessesesi olan ve Müslüman halka vaaz ve nasihat etmek, onlara dini vazife ve sorumluluklarını hatırlatmak gayesiyle kurulan kürsü şeyhlikleri/cuma vaizlikleri, Müslümanların dini, ilmi, ahlaki ve sosyal açıdan aydınlatılması, dini bilgi düzeylerinin yükseltilmesi, hayra ve güzelliklere yönlendirilmesi maksadıyla kurulmuştur. Günümüzdeki vaizlik hizmetleri, yukarıdan beri anlatılan ve tarihi bir değeri olduğunda kuşku bulunmayan cuma ve kürsü vaizliğine olan ihtiyacı ortadan kaldırmış olabilir. Ancak bu gelenek, mesela yine cuma namazlarından sonra, zamanları müsait olan cami cemaati için daha çok sohbet konseptinde bir irşat hizmeti olarak da pekâlâ sürdürülebilir. ш 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DÜNYA 


VATANDASI 


| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOGLU 


ilmem farkında mıyız, 

köklerinden kopmuş, 

aidiyetlerinden  sıyrılmış bir “dünya vatandaşı” kavramı var artık. Kimileri de ona “evrensel vatandaş” diyor. Bu vatandaş, toplumsal ve tarihsel ilişkilerin ters yüz edildiği bir modern dünya posterinde muazzam bir meta yığınının ortasına kullanım nesnesi olarak terk edilmiş bir “yalnız” bireyi simgeliyor. Tarihten, toplumdan ve dinden arındırılmış bu vatandaşın eline sıkı sıkı- ya sahiplenmesi için birtakım “çağdaş” nitelikler tutuşturulmuştur: liberal, rasyonel, seküler, modern, bilimci, aydınlanmacı, pozitivist ve nötr (renksiz, tatsız, tuzsuz; etliye sütlüye karışmayan; uysal tebaa) vb. 
Bu arada kendini bildi bileli ibadet ettiği vahyin ilahı da zaman ve mekânın dışına çıkarılmış, modernliğin bir gereği olarak rasyonelleştirilmiş bir tanrı anlayışı ile değiş tokuş edilmiştir. 
Bu yeni/modern tanrı evrene ilk düzeni vermiş, onu otomatik bir saat gibi işlemesi için kurmuş ve ardından  irrasyonel/akla aykırı bir müdahalede bulunmamak için köşesine çekilmiş bir tanrıdır. (Fırat Mollaer, Modernlik Kehanetleri, Ankara: Phoenix Yay., 2016, s. 49.) 
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Bu hâl aidiyetlerden soyulma, köklerden sökülme ve bütün dayanaklarını yitirme hâlidir, daha doğrusu tam bir kopuştur. 
Biraz daha açarsak havada asılı kalma, istikameti kaybetme, yabancı ve ürkünç bir dünyada çaresizlik durumudur. İsterseniz buna bir uçurumun kenarında boşluğa yuvarlanmamak için ileri geri sallanma da diyelim. 
Bu vatandaşa ait kimlik, bilinç, ruh, bellek, dil ve de din “denetlenebilir dünya” projesinin kurnaz mimarları tarafından teslim alınmıştır. Tüm alametifarikalarindan soyulan fert, robotik bir bireye dönüştürülmek ve her şeyiyle yeni baştan kurgulanmak için hazırdır. O, “kutsanmış” bir dünya vatandaşı olma yolundadır. Kapitalizmin dayatmalarına bütün direnç noktalarini teker teker terk etmiş uysal tebaanın sıradan, nesneleşmiş bir vatandasidir. Onun için daha fazla yalnızlık, daha fazla acı, daha fazla hüsran ve daha fazla terk edilmişlik duygusu artık bir kaderdir. Görünen fiziksel varlığı ile görünmeyen ruhsal varlığı arasındaki uçurumun sebep olduğu “acıklı” yoksunlaşma, doguştan getirdiği tüm direnç faylarının tuz buz olduğunun dışa net ama trajik bir yansımasıdır. 
Pek muhtemeldir ki korktuğu 


başına gelmiştir, sahip olduğu tüm değerlerini yolda düşürmüş ve yitirmiştir ama geri dönüp bunları aramak erdemin- den bile acizdir. Avunması için yolda yitenlerin yerine yaldızlı sahteleri cebine tıkıştırılmıştır zira. Yolda kimliği, şahsiyeti ve değerlerinden soyulan bu vatandaş şimdilerde imajların, taklitlerin, yapay olanların dünyasında bir yitik garibandır. 


İmam hatipli ya da ilahiyatçı deist olur mu? 


Bu girizgâhı neden yaptım. Çok sevdiğim ve saydığım bir baba dostu bana ilahiyat mezunu bir felsefe profesörünün deizmin arttığını ve kendisinin de deist olduğunu beyan eden bir röportajını yolladı. Röportaj eskiydi. 
Ardından bir başka ilahiyatçı yazarın “Tanrıya inanıyorum ama onu tanımlayabilecek, hakkında o şöyledir, böyledir diyecek hiçbir kesin inanç ve fikrim yok.” 
şeklindeki medyaya düşen beyanatını da yolladı. Özellikle bu iki olayı merkeze alarak deizm tartışmalarını imam hatipler ve ilahiyatlar üzerinden gündeme taşıyanlara da dikkat çekerek benim gibi bu konulara ilgi duyan ilahiyatçıların mutlaka bir şeyler yazması veya söylemesi gerektiğini vurguladı. 





BÜYÜTEÇ e—— 
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İlkesel olarak insanlar neye inanmak istiyorlarsa ona inansınlar anlayışına sahibim. İster imam hatipli ister ilahiyatçı ister başka bir şey olalım, istisnasız hepimiz sırılsıklam materyalist bir dünyanın kuşatması altındayız. Israrla anlatıların, dinlerin ölü olduğunu zihinlere sürekli zerk eden maddeci bir iklimde yaşıyoruz ve onun havasını soluyoruz. Hiçbir şeyin aklın sınırları dışında olmadığı fikrine temellenen bu maddi kültür, elindeki her türlü araç ve imkânla insanı özgürleştirme projesinin hayati bir parçası olarak tanrının bu dünyadan mutlaka sürülmesi gerektiğini pompalıyor. Zira ona göre, kozmos için hiçbir sebep yoktur; dünya ilahi kanunlarla yönetilmediğinden gelip geçicidir, değiştirilebilir ve dolayısıyla umuda açıktır; iyi bir yaşam bir tanrıya inanmak ve bağlanmakla değil, onu inkâr etmekle mümkündür. (Terry Eagleton, Materyalizm, Çev. Serkan Gündüz, İstanbul: Tellekt Үау., 2021, s. 33.) 


Bir şeyden artık eminiz. Bu tekinsiz, güvenliksiz, belirsiz dünyada şimdinin hayat stratejisi her şeyin “değiştirilebilir/atıla- bilir” olduğu fikri üzerine kurgulanmış durumdadır. Demode, eskimiş ya da değeri düşmüş olanı çöpe atmanın “daha degerli” olduğu fikri bu maddi kültürün temel normlarındandır. (Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş 





Toplum, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul: Ayrıntı Yay., 2018, s. 208.) Bu maddi kültürde bağlılıkları, ilişkileri, sadakatleri tek taraflı ihlal de edebilirsiniz ve hiç kimseye hesap verme mecburiyetiniz de yoktur. Aynı şekilde, uzaktaki daha yeşil çimenler (!) size göz kırptığında bütün benliği- 
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° Bir şeyden 

artık eminiz. 

Bu tekinsiz, güvenliksiz, belirsiz dünyada şimdinin hayat stratejisi 

her şeyin “değiştirilebilir/ atılabilir” olduğu fikri üzerine kurgulanmış durumdadır. 





nizle asla sahiplenemediğiniz, bir türlü içselleştiremediğiniz “iğreti” inancınızı dahi hurdaya çıkarabilir, terk edebilir, bir başkasıyla pekâlâ değiştirebilirsiniz. İğreti inancınız zihninize, bedeninize yüktür, akla ziyandır; kalbiniz sızım sızım sızlasa da “bilgiç” aklınız size geride bıraktıklarınız için hayıflanmamanızı, üzülmemenizi, gözyaşı dökmemenizi telkin eder. 





Meselenin bir boyutu da alınan eğitimin içselleştirilmesiyle alakalıdır. Alınan eğitimin içinde ne kadar gerçek mesafe kat edildiğidir önemli olan. Alanı ne olursa olsun her eğitim aynı zamanda bir kültür, bir gelenek, bir tarih, bir tecrübe ve birikimle birlikte bir anlam ve bütünlük arz eder. İlahiyat eğitimi de asla bunlardan müstağni değildir. 
Bir ilahiyat eğitimi aynı zamanda “ebedi” değerlere bir köprüdür. Bu bakımdan ruhun eğitil- 





mesi ve terbiyesi de bu eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. İnanç denen şeyin kendisi de bir ruhsal meseledir ancak Bauman'ın dediği gibi onu koruyabilmek için dünyevi olanla bağını kurmak gerekir, günlük hayatın tecrübelerinin derinliklerine inebilme esneklik ve kabiliyeti- ne sahip olmalıdır. İmam hatip eğitimini bu olgunluğa erişmek için şahsen ben erken görüyorum. Ergenliğin deli çağlarında diğer liselerdeki yaşdaşları ile maddi kültürün sosyal medya ortamlarında birlikte gezinen, aynı maddeci tüketim çılgınlıgından beslenen, mesajlarından etkilenen bu çocuklarımıza biraz fazla yüklenmiyor muyuz? 
İlahiyat eğitimine gelince, ebedi değerlere adanmanın ciddi krizde olduğu, iğretilik, kırılganlık, güvensizlik ve belirsizliğin tavan yaptığı günümüz toplumunda bu eğitimin hakkını vermeden fakültenin bir kapısından girip bu konuştuklarımızın hiçbirinden nasiplenmeksizin diğer kapısından da pekâlâ çıkabilirsiniz. 








İlahiyat mezunu olduğu hâlde, elindeki Kutsal Kitap'ın kılavuzluğunu çağın hesapçı zihniyeti ile ölçme kurnazlığına “rasyonalite” kılıfı geçirenlerin başkalarına bilgiçlik taslaması, hatta içine düştükleri çukuru şirin göstermesi ve dahi övmesi tam bir modem ironidir. Dini reddetmek veya ona küstahça saldırmak bir erdem değildir. Aslında dinin kaynağı da fitri akla yabancı değildir, bunu bilhassa vurgulamak isterim. 


Bu meslekten gelip de inkâr etme tavrı sadece Müslüman dünyaya has bir olgu değildir. 


Batı'da babası veya kendisi papaz olduğu hâlde azılı Hristiyanık düşmanı yazar, düşünür ve teolog listesi epeyce kabarıktır. 
Bir örnek olarak size Fransız Katolik rahibi Jean Meslier'yi vereyim. 1729'daki ölümünün ardından bir süre sonra bu rahibin bütün dinleri reddeden, materyalizmi ve ateizmi öven bir eser yazdığı keşfedildi. Mesliler söz konusu eserinde yalnızca Hristiyanlığın tanrısını aşağılamakla kalmaz, aynı zamanda deistlerin doğal dininin belirsiz, vasıfsız tanrısını da inkâr eder. 
Ona göre, din yönetici elitlerin bir uydurmasıdır; ruh ve hür ira- de yoktur. “Tanrı, insanın idrak edemeyeceği bir varlıksa onu hiç düşünmemek makul olandır”, demiştir. Bugün Katolik kültürü, geleneği, ritüelleri ve normları kabul eden ama tanrının varlığını reddeden bir de Katolik ateizmi var. İlaveten, dinini yaymak için ömrünü veren ama daha sonra ateizmi seçen Canterbury piskoposu Richard Holloway, “ateist rahip” olarak tanınan Don Cupitt gibi güncel örnekler de var. Dolayısıyla yeni yerli örneklere bakarak ortada yeni bir kıta keşfetme olayının olmadığını vurgulamak isteriz. 
Olan biten nedir, diye sorarsanız söyleyeyim: Akıl, kalbin onayını anladığı her anda kendi eksikliğini idrak etmesi gerekirken fitratıyla da uyumlu bir şekilde küstahlaşabilmekte ve inkârın dibine dibine vurmaktadır. 





Ateizm gibi bir uç inkârcılıktan düzmece ruhçuluk, maneviyatçılık biçimlerine kadar bir dizi sapmanın artık çok garipsenmediği, hatta teşvik edildiği tuhaf zamanlardayız. İnsanı ve 





bedenini bir “proje” olarak gören, değerlerini çürüten kapitalist sistemin türlü sapmalara kol kanat germesi, onları yalnızca kârı katlamanın alternatif araçları olarak görmesi sebebiyledir. 
Tampon kimlikleriyle arzıendam edenlerin kendi aidiyetlerine ve köklerine giderek yabancılaşmaları ve hatta düşman kesilmeleri ve nihayette “güdük” bir inancın kucağına düşmeleri bu çağın yabancı olduğu bir durum değildir. Deizm, hayatı anlamsızlaştıran, tadını kaçıran karanlık tortuların ortasında “güdük” bir moda saplantısının ta kendisidir. Başta sözünü ettiğimiz dünya vatandaşını dinden arınmış bir tanrı inancıyla avundurmanın ötesinde fazlaca bir işlevi de yoktur. Tanrısı ise yabancıdır, uydurmadır. İnanıyorum ki Allah bütün sahte, uyduruk, yapay tanrılardan da hesap soracaktır. 





Sonuç olarak... 


Deist olduklarını söyleyen birkaç ilahiyatçıya tekrar dönecek olursak onlar inkârın kucağına düşen ne ilktiler ne de son olacaklardır. Yolları hasbelkader ilahiyata düşmüş bu kişilerin ilahiyatçı etiketi taşımaları bir kısım çevreler için reklam malzemesi olabilir ancak kesin olan şu ki onlar artık bir dünya vatan-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Ateizm gibi bir uç inkârcılıktan düzmece ruhçuluk, maneviyatçılık biçimlerine kadar bir dizi sapmanın artık çok garipsenmediği, hatta teşvik edildiği tuhaf zamanlardayız. 


daşıdır. Kendi kutsal fitri yasalarindan sıyrılmış ve başka yasalara tabi olmuşlardır. Eminim ki tuttuğu takımı değiştirmenin zül sayıldığı bir dünyada, kalpleri kopuşun sessiz ağıdını tutmaktadır. Bilmeleri gerekir ki bu kopusun ne ait oldukları toplumun пе de her şeyi maddeyle ölçen kapitalist dünyanın gözünde zerre kadar değeri yoktur. Onlar yüzünden deizm tartışmalarını imam hatip ya da ilahiyatlar üzerinden yapmanın insafla bağdaşır tarafı yoktur. İmam hatipli ya da ilahiyatçı olup da deizmi ya da ateizmi seçenlerin vardıkları yer, ihtiraslı kapitalist bilimciliğin kof, katı, inatçı ve ruhsuz rasyonalizmi ile dünya nüfusu- nun ezici çoğunluğu için çöl serabından öte bir anlam taşımayan liberal hümanizmin kesiştiği yerdir. Zanlarınca dinin mit, hurafe ve batıl inançlardan ibaret zehirli mirasını silkip atmışlar ve özgürlüğe adım atmışlardır. Varsın, bu da onların miti olsun. 


Bilsinler ki mutlak/kesin ve evrensel hakikati taşımak, içindeki imanla kor alev misali için için yanan sabır ve sebat sahibi yürekler ister. 


Bu erdem dünya vatandaşına ağır gelir. m 
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ZAVENDİKLİ 3 
MUSTAFA YILDIZĞ Де 


НОСА 


| Bünyamin ALBAYRAK 
Ahmet ÜNAL 


ğrendiklerini hayatına 

aktaran, talebelerinin ve muhatapları- 

nın dünya ve ahirette mutlu olmaları için var gücüyle gayret gösteren mümtaz bir din görevlisi. Karşılaştığı tüm zorluklara göğüs geren, yılmadan, yıkılmadan ve usanmadan mücadele edip başarıya ulaşan bir dava adamı: Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca. 


Mustafa Yıldız, 1 Ocak 1932 tarihinde Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Adacami köyünde dünyaya gelir. Babası Sofuoğullarından Kadir Efendi, annesi ise Hatice Hanım'dır. Mustafa Yıldız, genç yaşta hafızlığını ikmal etmiş ve Arapça eğitimi almaya başlamıştır. Keskin zekâsı ve üstün anlayışıyla kısa sürede sarf ve nahiv ilmini okumuştur. Hocası Mehmet Efendi köyden ayrılınca köylüler hafızlığını tamamlamış, ilim yolunda belirli mesafeler kat etmiş genç Mustafa'ya fahri imam hatiplik teklif ederler. O da bu teklifi kabul eder. Zavendik Camii'nde fahri olarak ilk görevine başlayan Mustafa Yıldız artık 
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2, 


Zavendikli Mustafa Efendi olarak tanınacak ve öyle anılacaktır. 


Mustafa Hoca üç arkadaşı ile birlikte Adacami köyü imam һаtibi Maksut Efendi'den Arapça okumaya başlamış ve Arapça icazetini 1952'de ondan almıştir. 1953 yılına gelindiğinde ise Mustafa Yıldız Hoca vatani görevini yapmak üzere Erzurum'a gider. Erzurum onun sadece askerlik yaptığı bir yer değildir, onun ilim ve irfan yolculuğunda- ki önemli duraklarından biridir. 
Nitekim usta birliğinin başladığı ilk günlerde bölük komutanı Mustafa Hoca'ya, “Sivil hayatta ne iş yaparsın?” diye sorar. 
О da “Hocayım, komutanım!” 
diye cevap verir. Bunun üzerine komutan tekrar, “Sadece hoca mısın yoksa hafız mısın?” diye sorunca “Hem hafızım hem de hocayım, komutanım!” diye karşılık verir. Kendisine güvenen bu askeri komutan çok sever, tekrar ona dönerek “Hadi o zaman, hem hafız hem hocaysan Mülk suresinin 14. ayetinin bir tefsirini yap da dinleyelim.” der. Bunun üzerine Mustafa Hoca başlar bu 







ayet-i kerimeyi bütün yönleriyle tefsir etmeye. Komutan, genç yaşta böyle bir ilme sahip olan bu delikanlıyı yanına alır. Erzurum'un ilmi hayatını iyi bilen komutanın gönlü, yanına aldığı bu değerli genç âlimin ilim yolculuğunun sekteye uğramasına razı olmaz. Bir taraftan askerlik vazifesini sürdürmesi diğer taraftan da ilmi birikimini artırması noktasında kendisine destek olur. Ayrıca Mustafa Yıldız Hoca, asker ocağında tasavvuf ilmine merak salmış ve yörenin meşhur mutasavwvıflarından Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'den ders almış, sohbetinde bulunmuş ve zikir halkasına katılmıştır. Zavendikli, o güzide günleri daha sonra etrafına şöyle anlatacaktır “Rabbim o komutanımdan razı olsun! Erzurum merkezde 
25 medrese hizmet vermekteydi. Biz o medreselerden nasibimiz olan Zeynel Medresesini, Şeyhler Medresesini tercih ettik. 
Bu medreselerde dönemin büyük âlim ve mutasavvıfları vardı. 
Erzurum müftüleri Hacı Sakıp Efendi ve Solakzade Hacı Sadık 


Efendilerden istifade etmek nasip oldu. Ramazan ayında bes iftarı taburda diğerlerini med- 


etkinliklerinin önemli sebeplerinden biri de budur. Nitekim 





resede yaptım. Komutanımın 
izniyle kışlanın ortasında 190 
kişiye teravih namazı kıldırdım. 
Gurbette olduğum hâlde ömür boyu tadını unutamayacağım bayram namazını Lala Paşa Camii'nde kıldım.” 1955'te askerliğini bitiren Mustafa Hoca, dini hizmetlerine kaldığı yerden devam etmek üzere Zavendik Camii imam hatipliği görevine geri döner. Ancak mevcut eski ahşap cami ilmi faaliyetler için küçüktür. Mustafa Hoca yeni bir cami yapılması gerektiğini köy- 
[Шеге anlatır. Köylüler, hemen harekete geçerek imece usulüyle ve çevre köylerden gelen yardımsever insanlarla birlikte kısa zamanda köye yeni bir cami inşa edip 1956'da ibadete açarlar. Mustafa Yıldız Hoca, köyde- ki caminin yanında bir de Kur'an kursu yaptırır. Zavendikli, girdiği vaizlik imtihanını kazanarak 
1965 yılında Erzincan İliç'e vaiz 
olarak atanır, böylelikle ilk resmi görevine başlar. Üç ay sonra da hayatının sonuna kadar hizmet edeceği Rize'ye tayin olur. Vaizlik, Mustafa Hoca'nın en belirgin özelliklerinden biridir. O vaizligi, toplumla iç içe ve insanlarla iletişim içinde olmayı sağlayan önemli görevlerden birisi olarak görmüştür. Her vaazını titizlikle hazırlanarak vermiştir. 


Mustafa Yıldız Hoca, sadece âlim kimliği ile temayüz etmemişti. Aynı zamanda toplum hayatında yaşanan problemlerde de kendisine danışılan bir kanaat önderiydi. Ailevi, bireysel ve toplumsal problemleri çözüme kavuştururdu. Zaten, din görevlilerimizin toplumdaki 








geçmişten günümüze din görevlilerimiz, ellerinden gelen her konuda toplumun derdine çare olmaya çalışmışlardır. 


Zavendikli Mustafa Yıldız Hoca, 
1997 yılında emekli olur. Ancak o da tüm öncü âlimler gibi emekliliği bir köşeye çekilmek olarak görmemiştir. Emekli olduktan sonra 2009 yılına kadar her cuma günü, ramazan ayında ise teravih öncesi Rize Taşçıoğlu Camii'nde gönüllü vaaz ve irşatta bulunmuştur. O, kadınların da yüce dinimiz İslam'ı en iyi şekilde öğrenmeleri için gayret göstermiştir. Altmış dört yıl boyunca adı geçen camide her pazartesi sabah onda halka açık olarak kadınlara yönelik vaaz ve irşatta bulunmuştur. Bu öylesine büyük bir hizmettir ki Hocamızın vefatından sonra da günümüzde Rize Müftülüğümüzce aynı gün ve saatte kadınlara yönelik vaaz irşat hizmeti devam etmektedir. 








Merhum Mustafa Hocamız, sabah namazından sonra başladığı derslerini gece on ikide ancak bitirmiştir. Rahle-i tedrisinden geçen talebelerine her zaman şu tavsiyede bulunmuştur: “Mutlaka imam hatip lisesi, ilahiyat fakültesi okuyacaksınız. 
İmkân bulduğunuzda ise Haseki olarak tanınan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde dersler 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racaat edeceksiniz; görev alacaksınız; mihrapta, minberde, kürsüde, müezzin mahfilinde, müftülüklerde olacaksınız; İslam'a hizmet edeceksiniz.” diyerek rehberlik etmiştir. 


Ömrünün sonuna doğru akciğer yetmezliği sebebiyle hastane- ye kaldırılan Zavendikli Mustafa Efendi, kendisine hastalığı süresince hizmet eden öğrencisine şöyle nasihat etmiştir: “Herkese selam söyleyin. Hakkımı herkese helal ediyorum. Herkes de bana hakkını helal etsin. Eserlerime, talebelerime ve hizmetlerime sahip çıkın.” Sonra da şu beyti okumuştur: 


“Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, 


Halk eder esbabı bir lahzada ihsan eder.” 


Zavendikli, 19 Ekim 2009 günü sabah namazına doğru son nefesini vererek ruhunu Rabbine teslim etti. Cenaze namazını çok sevdiği dostu Taşçıoğlu Camii imam hatibi Mehmet Köseoğlu Hoca kıldırdı. Binlerce seveni ve talebelerinin iştiraki ile Şeyh Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güneysu Birlik Mahallesi'ne götürülerek evinin yakınındaki aile mezarlığında toprağa verildi. 


Bu vesileyle başta Zavendikli Mustafa Yıldız Hocamız olmak üzere insanlığın hizmetine ko- 





alıp ilim yolculuğundan asla geri kalmayacaksınız. Diyanet İşleri Başkanlığımızda imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticisi, vaiz ve müftü olacaksınız. Kurumumuzla iç içe olun, ümmet-i Muhammed'e hizmet edin.” Yanında kalmak isteyen talebelerine müsaade etmemiş ve onlara, “Başkanlığımıza mü- 


şan müftü, vaiz, imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticilerinden hakka yürüyenlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor, onları hayırla yâd ediyor, hayatta olan hademe-i hayrata sıhhat ve afiyet diliyoruz. Rabbimiz bizlere de hocamız gibi İslam'a, ilme ve insanlığa hizmet edebilmeyi nasip eylesin. ш 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nsanoğlu bu hayatta 

kendini çeşitli unvanlarla, kimliklerle o vasıflandırabilir. Evlat olur, ebeveyn olur, eş olur, arkadaş olur. Kimi memur kimi amir olur. Talebe olur ilim tahsil eder, âlim olur ilim talim eder. 
Kitaplar yazar, medeniyetler inşa eder nice sanat eserleri vücuda getirir, keşifler yapar. Adına iliştireceği, nam alacağı unvanlar, payeler peşinde bir ömür tüketir. Ama düşünse ki hangi paye hangi unvan o ulu sultana kul olmaktan daha şereflidir? Hangi başarı, hangi eser, hangi keşif Rabbini bilmek ve tanımaktan daha değerlidir? 
İnsanın bir ömrü uğruna verdikleri, nihayetinde fani dünyada bırakacağı fani eserler değil midir? 


# 


İnsan, dünya hayatında elbette çalışacak, gayret gösterecek ve dünyasını mamur edecek işler yapacak. Ancak tüm bu meşgaleler, ona ebediyet yurdunda en büyük payeyi kazandıracak esas gayesini unutturmamalı. 
Kulluk için yaratıldığını ve Rabbine verdiği sözü hatırlamalı her daim. Bizler O'nu bezm-i elestte Rab olarak bildik, tanıdık ve kulluk sözü verdik. Sonra Rabbimiz bu sözümüzdeki samimiyetimizi sınamak için bizi dünya hayatına indirdi. Şimdi tüm gayretimiz indirildiğimiz bu 


yerden yeniden uruc etmek ve Rabbimize varmaktır. 
Manen tekâmül edebilmek için kulluktan başka yol yoktur. 


Kulluk, varlık nimetine karşı Oo Rabbimize 


minnet ve şükrümüzün derin ifadesidir. İnsan için en büyük nimet, var edilmeye değer görülüp yokluktan varlık sahasına çıkarılmasıdır. Rabbimiz insanı yoktan var etti. 
Yaratılışını güzel kıldığı gibi onu yaratılmışların en şereflisi kıldı. Yeryüzüne halife olarak gönderdiği insanın emrine tüm kâinatı amade eyledi. Buna karşılık insandan istediği ise kendisini bilmesi, tanıması ve ibadet etmesidir: “Ey insanlar! 
Hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz/kulluk yapınız ki takvaya eresiniz.” (Bakara, 2/21) Var edilme nimetinin yanında kendisine kulluk etmeye layık bulunması da insan için büyük bir nimettir. 


Mevlana'ya göre sadece insanın değil âlemin yaratılmasındaki maksat ibadettir. Kâinattaki tüm varlıklar yaratılışlarının gereği olan vazifelerini yerine getirmekte ve Cenab-ı Hakk'ı kendilerine mahsus lisanlarıyla tesbih etmektedirler. İnsan da Rabbine olan imanının, sevgi ve bağlılığının nişanesi olarak ibadet etmelidir: “Sevgi (kulluk), düşünce ve manadan ibaret olsaydı bize oruç ve namaz lüzumlu olmazdı. Bağlılık ve sevgiden bir eser olsun diye dostlar birbirine armağan sunarlar. 
O armağanlar, bağlılığın ve sevginin şahitleridir. Yani onlarda samimiyet ve beraberlik gizlidir. O ihsanlar, gönülde meydana gelen sevginin görünen şahitleridir. (Mesnevi, 1 2625-28.)” 


Kulluk, Yüce Allah'ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında acziyet ve noksanlığını bilmek ve itiraf etmektir. İnsan kâinata baktığında Rabbinin azametini ve kusursuzluğunu müşahe- de eder. Buna karşılık insan, koca kâinatta kusurlu ve aciz bir varlık o olduğunu idrak eder. Tüm mevcudatın sahibi olarak yüce 

Rabbinin önünde teslimiyet 

ve tevazu ile 

eğilir. Mahviyet içerisinde o yüce sultana kulluk eder. Bu şuurla 
Hak Teâlâ'ya ibadet edenler yakınlık sırrına eren bahtiyarlar zümresine dâhil olurlar. İbadetler 


kulu, Cenab-ı Hakk'a yaklaştırır ve O'nun dostluk ve sevgisini kazandırır. Farzların yanı sıra nafile ibadetlerle Rabbine ibadet ve taatte bulunanların nasıl yüce makamlara nail olacağını Efendimiz (s.a.s.) haber veriyor: “..Kulum, kendisine farz kıldıёт şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu severim. (Sevince de) artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. 
Benden isterse muhakkak ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhakkak onu korur ve kollarım...” (Buhari, Rikâk, 38.) 


Yüce Allah, Resul-i Ekrem Efendimizi (s.a.s.) insanları hak dine çağıran bir peygamber olarak göndermenin yanı 


sıra Onu, 


















İnsan ancak sonsuz 


kudret ve kuvvet sahibi olan Rabbini bilmek ve tanımakla O'na layıkıyla kulluk edebilir. 
Bunu idrak etmek için o büyük sanatkârın eserlerine bakmak ve tefekkür etmek gerekir. Sonsuz büyüklükteki kâinatta var olan her şey O'nun eseridir. O kusursuz 


ve eşsiz yaratandır. 


LİSAN-I KALP e— 


bir kul olarak da göndermiştir. 
Efendimiz “kul peygamber” olmayı tercih ederek kulluğun en güzel örneğini hayatıyla ortaya koymuştur. Hak Teâlâ'nın insanlar içinden seçip kendisine “habibim” dediği o rahmet elçisi, ibadeti, taati, duası, niyazı, şükrü, tesbihi ve zikri ile Allah'a tevazuyla kulluk etmesiyle bu hitaba mazhar olmuştur. Namazın miraçta emredilmesi Cenab-ı Hakk'ın dostluk ve yakınlığına ancak O'nun huzurunda mahfiyetle eğilenlerin ulaşacağının göstergesidir. Namazın, müminin miracı olmasının sirri budur. 


İnsan ancak sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olan Rabbini bilmek ve tanımakla O'na layıkıyla kulluk edebilir. Bunu idrak etmek için o büyük sanatkârın eserlerine bakmak ve tefekkür etmek gerekir. Sonsuz büyüklükteki kâinatta var olan her şey O'nun eseridir. O kusursuz ve eşsiz yaratandır. Her varlik mükemmel ме muhteşem yaratılışıyla O'nun ayetidir. Hikmet gözüyle bakanlar her an bir yaratılışta olan Rablerinin bu muhteşem sanatı karşısında hayret içerisinde (O'nu tesbih, tahmid eder ve secdeye kapanırlar. “iste sizin Rabbiniz Allah. 
O'ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.” (Enam, 6/102) m 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Emin KIR: 


Söyleşi: Mahir KILINÇ 


“Gönüllere girebilen din görevlileri olabilmeliyiz.” 





Görev yaptığınız bölgede madde bağımlısı olan gençlerin hayatlarına dokunmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle bu iyilik serüvenine nasıl karar verdiniz ve ne şekilde başladınız? Bize bunu kısaca anlatabilir misiniz? 

1987 yılında Eyüpsultan Müftülüğüne bağlı Alibeyköy Ulubatlı Hasan Camii'nde göreve başladım, 2006 yılında da Hz. Kaab Camii'ne atandım. Hz. Kaab Camii, altı dönüm üzerine inşa edilmiş ufak bir cami. Caminin, Ayvansaray surlarının dibinde, sessiz ve sakin bir yerde olması hasebiyle etrafında uyuşturucu kullanan ve alkol alan kimselere sıkça rastlanmakta. Dolayısıyla camiye gidip gelirken bu kişilerle illaki karşılaşıyorsunuz. Bir akşam, yatsı namazından sonra evime giderken burada uyuşturucu kullanan gençler önümü kesti ve benden para istediler. 
Önce bir irkildim çünkü böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyordum. O akşam benden para isteyen gençleri geri çevirmedim ve onlara bir miktar para verdim. Eve geldikten sonra bu konuyu aileme açtım. Ailem de meseleyi soğukkanlılıkla dinledi ve bana bu gençlere çorba ikram etme fikrini verdi. Ben de artık oraların müdavimi hâline 


gelen gençlere: “Sizlere çorba yapsam içer misiniz?” dedim. 
Onlar da biraz da şaşkınlıkla teklifimi kabul ettiler. Ben de caminin uygun bir yerinde çorba yaptım ve gençlere ikram ettim. İşte bu çorba onlarla iletişime geçmeme vesile oldu. 








Hayatını sokakta devam ettiren ve orada yatıp kalkan insanlara pek çok konuda yardım eli uzatıyorsunuz. 
Toplumun dışına itilen bu insanlara caminizde sığınacak bir yer açarak onları kucaklamanız takdire şayan. Camideki bu faaliyetlerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? 


2006 yılında başladığımız çorba ikramı iş adamlarının katkılarıyla büyüdü ve çok sayıda insanımıza ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor. Sabah akşam yaptığımız çorba ikramımızın yanı sıra halkımızın ve Eyüpsultan Müftülüğümüzün katkılarıyla her gün ara öğünlerde de yemek çıkarmaktayız. Ayrıca cami müştemilatının içerisine 6 banyo ve 20 kişilik bir yatakhane kazandırdık. Günde ortalama 
60 kişi bu banyoları kullanıyor. 
Banyo yapmak için gelenlere sabun, şampuan ve havlunun yanı sıra kişisel bakım eşyalarını da veriyoruz. 


Çorba içmek için gelen gençlere bir teklifte bulunuyoruz. “Sizi misafir edeceğimiz bir mekânımız var, dilerseniz sizi orada misafir etmek isteriz.” Teklifimizi kabul ettikleri takdirde herhangi bir sorguya ya da soruya muhatap kılmıyoruz kendilerini. Onları misafir edeceğimiz yere götürüyoruz ve orada misafir ediyoruz. Orada dinlenip de alkolün ve uyuşturucunun etkisi geçtikten sonra kendilerine uyuşturucu ve alkolden kurtulmak isteyip istemediğini soruyoruz. Eğer kişi “Ben uyuşturucudan/alkolden kurtulmak istiyorum.” derse kendisine yardımcı oluyoruz ve onu madde bağımlılığı tedavi merkezi olan AMATEM'e kendimiz götürüyoruz. Ayrıca sokakta yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğunun sağlık problemleri de oluyor. 
Onların sağlık o problemlerini çözmeye çalışıyoruz, ilaçlarını da Eyüpsultan Müftülüğümüzün anlaştığı eczaneden alıyoruz. 





Uyuşturucu batağına düşenler hem ailelerinden kopuk oluyor hem de toplum için tehlike oluşturabiliyorlar. Onlarla iletişim kurmak ve onları tekrar bu topluma kazandırabilmek adına neler yapıyorsunuz? 


Öncelikle sokakta yaşayan insanların tehlikeli olmasının sebebi sadece madde bağımlısı olmalarıyla ilgili değil. Bu insanların sürekli şiddete, yokluğa, sıkıntıya, o çaresizliğe maruz kalmaları ve dışlanmış olmaları onları saldırgan kılıyor aslında. Onlara karşı kibirli bir tavır sergilemediğiniz ve gerçekten yardım elinizi uzattığınızda sizinle iletişim kuruyorlar. Biz de bu gençlerle iletişim kurmayı 


başardıktan sonra anlatmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Sadece onlara çorba ya da kıyafet yardımı değil amacımız. 
Onları özlemini duydukları sıcak bir yuvaya ve topluma kazandırmak istiyoruz. Bunun için buraya gelenlerin isimlerini ve ailelerinin bilgilerini alıyoruz. Onları bir şekilde ailelerine kavuşturmak için çabalıyoruz. Kendilerini biraz daha toparlayabilen gençlere iş buluyoruz ve onları topluma kazandırıyoruz. 





Bu hizmetleriniz esnasında elbette unutamadığınız pek çok anı vardır. Sizin gönlünüz- de ayrı bir yer edinen bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? 


Elbette, hiç unutamadığım bir anımı sizinle paylaşmak isterim. 
Hayırsever bir iş adamımız her ay ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belirli sayıda erzak paketini bize gönderir. İstanbul'un muhtelif yerlerinden de bizim camimize erzak paketini almaya gelen insanlar olur. Beylikdüzü'nden erzak almaya gelen bir kadın, bir akşamüzeri cami- den erzağını alıp da metrobüse doğru yürürken bir genç önünü kesiyor biçak çıkarıyor ve kadını tehdit ediyor. Kadının telefonunu ve parasını alıyor. Kadın kendisinin de yardıma muhtaç olduğunu ve ta Beylikdüzü'nden Hz. Kaab Camii'ne erzak almaya geldiğini söyleyince gencin tepkisi çok enteresan oluyor. Az önce yol kesen genç bir anda değişiyor ve kadına şunları söylüyor: “Abla, ben o camiye her sabah çorba içmeye gidiyorum ve oradaki imamı da seviyorum. 
O imam, güler yüzlü bir insan ve bizi oraya kabul ediyor. Sen telefonunu da al paranı da. Sen 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erzağını ver de metrobüs durağına kadar ben taşıyayım.” 


İşte bu: İnsanlara Hz. Peygamber'in (s.a.s.) tavsiyeleri doğrultusunda ön yargısız yaklaşınca böyle güzel hadiselerle karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. 


Sizin gibi din görevlisi meslektaşlarınıza insanlara ulaşmak ve onlarla hemhâl olmak konusunda hangi tavsiyeleri vermek istersiniz? 


Sokaktaki insanlara giyimine kuşamına bakmadan Efendimizin (s.a.s.) tavsiyeleri doğrultunda yaklaşmayı bilmemiz gerekiyor. Türkiye'de çok sayıda insan sokakta yaşıyor. Sokakta yaşayan bu insanlara ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Çünkü bu insanlara iyi bir anne baba, öğretmen, hoca, komşu olamadık ya da vazifelerimizi yerine getiremedik ki sokaktalar. Dolayısıyla insan olarak hepimiz sorumluluk altındayız. Bir garibin gözlerindeki yaşı silen, dertlere derman olabilen, gönüllere girebilen ve hayatlara dokunabilen din görevlileri olmalıyız. ш 


ÖZ GEÇMİŞ 

Emin Kır 1965 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. 
İlkokulu Araklı'nın Çamlıktepe Mahallesi'nde okudu. Hafızlığını 
1980 yılında Eyüpsultan Müftülüğüne bağlı Esentepe Kur'an Kursu'nda, liseyi de Küçükköy İmam Hatip Lisesinde bitirdi. 
1987 yılında Eyüpsultan Müftülüğüne bağlı Alibeyköy Ulubatlı Hasan Camii'nde imam hatiplik göreve başlayan Emin Kır, 
2006 yılından bu yana Hz. Kaab 
Camii'nde bu görevini sürdürmektedir. 
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“O gençler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. demişlerdi.” 
(Kehf, 18/10.) 


Kehf suresine ismini veren olayın vuku buluşu şöyledir: Putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan, Sayıları ihtilaflı birkaç genç bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten ya da zorla din değiştirmekten kurtulmak için bir mağaraya sıgınmışlardır. Yanlarında bulunan köpekleriyle birlikte uzunca bir süre sağ taraflarından sol taraflarına döndürülmek suretiyle mağarada belirlenen vakte kadar uyutulmuşlardır. 
Peki, bu gençleri içinde bulundukları toplumdan soyutlayıp diğerlerinden farklı kılan neydi? Bu gençler neden seçilmiş ve bir surenin nüzulüne sebep olmuşlardı? Burada sorulan soruya verilebilecek en anlamlı ve en kısa cevap (herhâlde) “iman”dır. Çünkü iman, insanı değerli ve seçilmiş kılar. İman, insanı benzerlerinden ayıran en hassas çizgidir. Belki de kişi bu çizgiye tutunup sırat köprüsü üzerinden şimşek hızıyla geçip sırat-ı müstakime ulaşacaktır. İşte bu sebeple bu gençlerin imanları onları Rableri nazarında toplumlarında bulundukları diğer gençlerden bir sıfır öne geçirmiştir. Ve bu bir sıfırlık galibiyet onları üzerinden asırlar geçse de insanlık nezdinde hatırlanır ve arkalarından hayır dua edilir kılmıştır. 








Bir genç için de bundan daha önemli bir durum olmasa gerektir. 


Ashab-ı Kehf'in gençlerinin yaşadıkları tarihle alakalı farklı rivayetler olsa da şurası muhakkaktır ki bu gençler Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ve Ashab-ı Kiram'dan asırlar önce yaşamışlardır. Din ve iman uğruna böyle gençler hep var olagelmiştir. Efendimiz zamanındaki genç profiline baktığımızda durum o zamanın şartlarında çok iç açıcıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin en yakın aile efradındaki gençlerden tutun da yeni Müslüman olmuş, dünyanın diğer ucundan Efendimize 


* Peygamber 
Efendimizin 
(s.a.s.) 
komutanlık ve öğretmenlik başta olmak üzere önemli görevlere gençleri getirdiğini ve bu noktada onlara ne denli güvendiğini hayretler içerisinde görmekteyiz. 
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biat edip dini vecibelerini öğrenmeye gelmiş bir sürü genç mevcuttur. Ama biz senelerdir sahabe denildiğinde yaşlı başlı, saçı sakalı ağarmış, ciddi anlamda bu dünyada hüküm sürüp yaş almış kişileri düşündük hep. Siyer alanında yapılan çaışmaların hız kazandığı günümüzde sahabe efendilerimiz- den birçoğunun zannettiğimiz yaşta olmadığını, hatırı sayılır bir kısmının genç olduğunu; hatta bugün rüşde erme yaşı- nın 18 olduğunu da hesaba Каtarsak önemli bir bölümünün de çocuk olduğunu görüyoruz. 
Bununla birlikte Peygamber Efendimizin (s.a.s.) komutanlık ve öğretmenlik başta olmak üzere önemli görevlere gençleri getirdiğini ve bu noktada onlara ne denli güvendiğini hayretler içerisinde görmekteyiz. 
Hayret etmemizin sebebi ise bizim bugün en basit görevleri verirken bile birden fazla düşündüğümüz gençlere öyle sıkıntılı ve zor zamanlarda Efendimizin hiç tereddüt etmeden hassas konularda danışıp vazife tevdi etmesidir. İlk sahabe neslinin yaşlarına baktığımızda şu ilginç tabloyla karşılaşırız. 
İlk Müslümanlardan birkaç kişi 
50 yaş civarında, birkaç kişi 
35 yaşın üzerinde, geri kalan 
çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Mesela genç yaşta İslam'ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ubeyde b. Cerrah 13, Ukbe b. 
Amir 14, Cabir b. Abdullah ve Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mesud, Habbab b. Eret ve Zübeyr b. Avvam 16, Talha b. 
Ubeydullah, Abdurrahman b. 
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Avf, Erkam b. Ebü'l Erkam, Sa'd b. Ebu Vakkas ve Esma bint Ebu Bekir 17, Muaz b. Cebel ve Mus'ab b. Umeyr 18, Ebu Musa el-Eş'ari 19, Cafer b. Ebu Talib 22, Osman B. Huveyris, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde, Ebu Hureyre ve Hz. Ömer 25-31 yaşlarında idiler. Buradan anlaşıiyor ki ilk sahabe nesli bugün tam da “genç” olarak niteleyebileceğimiz yaşta idiler. Bu bölümde üzerinde durulması gereken en hassas nokta ise Peygamber Efendimizin gençlere verdiği önem ve onlara duyduğu güvendir. 


Peygamber Efendimiz zamanında savaşlarda komutan olarak vazifelendirilip kendisine sancak teslim edilen, Yemen'e vali olarak tayin edilen, Medine'ye İslam'ı tebliğ için öğretmen olarak gönderilen Sahabe-i oKiram'ın gençleri vardır hatırlanmaya değer. 
Her biri birer yıldız mesabesinde ve “hangisine tutunursak doğru yolu bulduğumuz” hatırı sayılır gençler. Bugün yakın tarihimizde yaşadığımız 
15 Temmuz darbe girişiminhatırlanmaya değer. 


* Peygamber Efendimiz zamanında savaşlarda komutan olarak vazifelendirilip kendisine sancak teslim edilen, Yemen'e vali olarak tayin edilen, Medine'ye İslam'ı tebliğ için öğretmen olarak gönderilen Sahabe-i Kiram'ın gençleri vardır 


de adını tarih sahnesine altın harflerle yazdırmış şanlı gençlerimiz de var bizim. İşten gelir gelmez abdest alarak anasıyla helalleşmiş, al yıldızlı bayrağını boynuna dolamış ve bir dakika sonrasını düşünmeden meydana atılmış yiğitlerimiz var. Tanklarına ve tüfeklerine 


açmayı öğrenmeliyiz. Ama bu demek değildir ki orta yaş ve üstünün, hatta yaşlıların tecrübelerinden faydalanmayalim. Aksine gençlerin enerjisini ve üretkenliğini yaşı ilerlemiş olanların tecrübe ve deneyimleriyle harmanlayıp ortaya yeni bir dünya düzeni çıkaralım. Bu dünya gencin de en az ihtiyar kadar söz ve fiil sahibi olduğu bir dünya olsun! 





MÖ IV. yüzyılda yaşamış olan Çinli filozof Chuang Tsu'nun şu sözü üzerinde durulmaya degerdir: “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın. 
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini halkı eğit ozaman...” Bizim niyetimiz ne bir yıl sonrası ne 





güvenenlerin karşısına dimdik dikilmiş; göğsü imanlı kalbi vicdanlı gazilik ya da şehitlik mertebesine erişmiş kahraman gençlerimiz var. 


Yine gençlerimiz var; ellerinden, gönüllerinden tutulmaz- sa kayıp gidecek... Bunun için de peygamberi metot bugün gençler üzerinde en mühim kurtarıcımız olacaktır. Eğer ekran başında bir gencin, dahası bir neslin uyutulmasını ve kaybolmasını istemiyorsak Efendimizin öğretilerini bir adım bile şaşmadan takip etmeliyiz. Onun gençler üzerinden takip ettiği siyaseti takip etmeli, onun görevlendirdiği alanlarda gençlere gözü kapalı güvenmeli, deyim yerindeyse din ve dünya işlerimizde gençlere güvenmeyi ve alan 





de on yıl sonrası. Biz Müslümanlar olarak yüz yıl, hatta bin yıllar sonrasına talibiz. Biz daimi ebediyet yurdu olan cennete talibiz. İşte sırf bu yüzden gençlerimizi bugünler için çok- tan eğitmiş olmalıyız. Tıpkı bir suyun içinde bulunduğu kabın şeklini alması yahut ağacın yaş iken eğilmesi gibi gençler de çocukluğunda ve hatta daha öncesinde şekil alırlar. 
Şimdiden sonra da bunları göz önünde bulundurmalı, bugünün çocuklarını yarının gençleri olarak hayata hazırlamalıyız. 
Tüm bunların ötesinde çocuklarımızın nasıl gençler, gençlerimizin nasıl yetişkinler olmasını istiyorsak önce değişime kendimizden başlamalıyız. Hiç bir şey için geç kalmış değiliz. 
Henüz vakit varken gençleşelim hep beraber. m 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o nsan kelimesi, unutmak ve hata etmek anlamına gelen nisyan kökünden gelmektedir. Aynı zamanda insan beşerdir. Beşer olmak ise hata yapmayı, kusurlu ve noksan olmayı içinde barındırır. 
Ayıp ve kusurlardan münezzeh olan Cenab-ı Allah'ın karşısında aciz bir kul olduğumuzu hatırlatır. 


Sözlükte; dönmek ve vazgeçmek anlamına galen tövbe, günah ve hataların verdiği iç sancısı, kötü huyları iyi huylarla değiştirme çabasıdır. Dini ıstılahta tövbe, insanın işlediği günahın farkında olup pişmanık duyması ve Allah'tan affedilmeyi talep etmesidir. Tövbe etmeye sebep olan günah ve nedamet kelimeleri de bu konuda üstünde durulması gereken kavramlardandır. Günah, Arapça “cünah” kelimesinden gelir. Suç, hata, olumsuz durum anlamına gelmekle birlikte bütünden ayrılış, genel düzene aykırı olma ve nizama başkaldırma manalarını da içermektedir. Terim olarak ise ilahi emir ve yasaklara aykırı davranış ve tavır içinde olmaktır. Nedamet; vicdanın rahatsız olmasıyla birlikte ortaya çıkan derin bir pişmanlık duygusu ve iç sıkıntısıdır. Kişi, bu ruh hâlinden bir an önce kurtulmak ister ve tövbeye yönelir. 


Tövbe, Allah'ın kullarına sunmuş olduğu en büyük nimetlerden biridir. Allah'ın kuluna verdiği değerin, sevgi, merhamet ve bağışlayıcılığın bir göstergesi, kulun da yüce Allah'a olan sevgi, saygı ve teveccü- 
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° Tövbe, her daim istikamet üzere olmaktır. 
Tali yollarda dolaştıktan sonra tekrar ana yolu bulma ve ana yola çıkma hâlidir. 
Bu sebeple tövbe, insana daima kendini yenileme ve denetleme fırsatı verir. 





hünün bir nişanesidir. Bu sebeple Allah, çeşitli ayetlerde kullarını tövbeye, günahlardan arınmaya, iyiliğe ve mükâfata çağırarak şöyle buyurmaktadır: “Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur, 24/31), “Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok ba-Sışlayıcı ve esirgeyici bulacaktir.” (Nisa, 4/110) Hz Peygamber (s.a.s.) de: “Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teâlâ'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. 
(Tirmizi, Sıfatü'l-kıyame, 49)” buyur- 


mak suretiyle tövbenin Allah ile kul arasındaki iletişim ve bağı güçlendiren özel bir ilişki olduğuna işaret eder. 


Hz. Peygamber (s.a.s) “Âdemoğullarının hepsi günahkârdır. Günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.” çibn Mace, Zühd, 30.) buyurarak hiçbir insanın günah işlemekten beri olmadığına, asıl olanın ise günah işlememek değil yapılan hatadan dönmek ve günahta ısrar etmemek olduğuna dikkatimizi çeker. Kur'an-ı Kerim'de farklı sure ve ayetlerde değişik gayelere matuf olarak zikredilen Âdem-İblis kıssası yer alır. (Araf, 7/19-23.) Bu kıssa- da Âdem (a.s.) tövbeyi, İblis ise günahta ısrar etmeyi, kibri, gururu ve aldanmayı temsil eder. 
Yani âdemoğlu hata yapabilir ama yaptığı hatadan pişmanlık duyarak tövbe etmeyi de bilir. 
Ancak İblis yani şeytan günah ve isyanda direnir ve yolunu kaybedenlerden olur. 


Tövbe fitri bir gereksinimdir. 
Günah ve suç işlemeye meyilli olan insana günahından dönme fırsatı verir. Kişi, yaşadığı pişmanlığı Allah'a arz ederek iç dünyasında ortaya çıkan gerilim ve çatışmadan kurtulur. 
Ruhsal olarak rahatlar ve günah yüküyle gezmekten kurtulur. 
Tövbenin insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkileri vardır. 
İnsanın yapmış olduğu hatalardan dolayı pişmanlık duyması ve tövbeye yönelmesi, geçmişini silip iyi bir insan olarak hayatına devam etmeyi istemesi psikolojik açıdan da bir terapi değeri taşımaktadır. Bağışlama 








ve bağışlanma eyleminin öfke, kırgınlık, korku, değersizlik hissi gibi birçok olumsuz duygu hakkında bir dönüşüm sağlayacağı düşünülmektedir. Böyle olması hâlinde kişi, olumsuz duygu ve düşüncelerinden kolaylıkla sıyrılabilecek ve huzura erişecektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) “İyilik; nefsinin kendisine ısındığı, kalbinin mutmain olduğu, huzura erdiği şeydir ve ahlakın güzel olmasıdır. Günah ise kalbini ve vicdanını rahatsız eden, insanların duyup öğrenmesinden hoşlanmadığın şeydir.” (Müslim, Birr, 5.) buyurarak insanın yaratılışında mevcut olan iyilik ve kötülük yapabilme eylemine ve bu eylemlerin kişinin iç dünyasını ve ruhsal hayatını nasıl etkilediğine dikkat çekmektedir. 


Tövbe, ümitsizliğin de panzehridir. Sürekli günah ve suç işleyerek iç dünyasını kirleten insan, zaman içerisin- 


de kendisine olan saygısını da kaybedebilir ve derin bir ye's içine düşebilir. İşte tüm bunlara karşı tövbe bir ümit kapısıdır, kendine yeni bir sayfa açmaktır. Kur'an-ı Kerim'de “Ey çok günah işleyerek kendilerine kötülük etmede aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Çünkü Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazla olandır.” (Zümer, 39/53.) buyrulmaktadır. Günah ruhun kiri, tövbe ise cilasıdır. 


Tövbe, her daim istikamet üzere olmaktır. Tali yollarda dolaştıktan sonra tekrar ana yolu bulma ve ana yola çıkma hâlidir. Bu sebeple tövbe, insana daima kendini yenileme 

ve denetleme 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fırsatı verir. Müslümanların, beş vakit namazın her rekâtın- da Fatiha suresini okuması ve her seferinde “Bizi dosdoğru yola ilet.” diye dua etmesi boşuna değildir. Hz. Peygamberin “Ey insanlar! Allah'a tövbe edip O'ndan af dileyiniz. 
Zira ben O'na günde yüz defa tövbe ederim.” (İbn Mace, Edeb, 57.) buyurması ve günahlardan korunmuş bir kul olarak bunu yapmaya devam etmesi insanın peygamber de olsa hata yapmaktan uzak olmadığının, aciz bir kul olarak daima Allah'a yönelmesi ve saygı duyması gerektiğinin de 

bir ifadesi olsa 

gerek. m 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alum olduğu üzere kalp, kas dokusundan oluşan, içinde dört küçük odacık bulunan, kaburgaların altında yer alan, tüm dokulara kanın ulaşmasını sağlayan, çok saуда elementten müteşekkil insan vücudunun merkezi organıdır. Ancak bu tanım, tıp biliminin konusuna giren kalbi açıklamaktadır. 


Bizim insana bakışımızda kalp, bütün vücuda yön veren asıl araçtır. Allah Resulü (s.a.s.) bu hakikati şu şekilde beyan eder: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bütün vücut iyi olur; o bozulur- sa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” (Buhari, İman, 39.) 
Hz. Peygamber, kalbe bu ismin verilmesinin çok değişken bir yapıya sahip olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. “Kalbin misali çöldeki bir ağacın üzerinde asılı kalan kuş tüyünün misali gibidir. Rüzgâr onu bir oraya bir buraya savurur.” (İbn Hanbel, el-Müsned, IV, 409.) 
Sufi müfessir Sehl et-Tüsteri, Allah'ın ilahi hükümranlığını anlatan arşın yücelerde olması gibi kalbin de insanın bütün vücuda hâkim noktasında bulunduğunu söylemiştir. O hâlde kalp, insanın tüm duygu ve düşüncelerinin özünü teşkil eden, doğru yolu bulmasını sağlayan bir tür ibredir. 








Kalp, sahih bilgiyi yanlış olandan ayırt etme yeridir. Yüce Allah'ın insanoğlunun özüne yerleştirdiği takva; yanlış yollara sapmaktan, çirkin işlerle iştigal etmekten, kulluk dairesinden çıkmaktan muhafaza eden takviye güçtür. Takvanın makamı 


ise kalptir. Enerjisini takvadan alan kalp, asli görevi olan itaati yerine getirdiği müddetçe mutmain olacak, yaratıcının isteği üzere fonksiyonlarını icra edecektir. Aksi gerçekleşip itaatten uzaklaştığında ise huzursuz olacak, vazifesini yerine getiremeyecektir. Dolayısıyla kalp, kötülüklere karşı mücadelenin verildiği meydan yeridir. 





Kalbin en önemli işlevlerinden biri akıldır. Kur'an-ı Kerim kalp kavramını, akıl ile aynı anlamı çağrıştıracak şekilde kullanmıştır: “Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz; lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur.” (Hac, 22/46.) Beden ülkesinin başkenti istila edildiğinde taşrası derecesinde olan organlardan itaat beklemek mümkün değildir. Kalp, vahyin uyarılarına olumlu yönde tepki vermiyorsa biliniz ki düşman tarafından işgal edilmiştir. 





Ragıb el-İsfehani'nin ifadesiyle kalp, inancın tarlasıdır. Kalpteki inanç, tohum mesabesindedir. 
Yüce Allah'ın kelamı Kur'an ise kalp tarlasını sulayan bir tür 





kalptir. 
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yağmurdur. Kur'an ile sulanmış bir kalpte iman devamlı filiz verecek ve şeytanın ekeceği yabani otlara yer kalmayacaktır. 


Modern hayatta kalp, işlenen birçok günah sebebiyle kaskatı kesilmekte (kasvet), ardından hasta düşmekte (maraz), bunun sonucunda üzerini örtmekte (ëulf), hakikati göremez hâle gelmekte (âmâ), sonunda hayatını kaybedip (hatm), defnedilmektedir (КИШ). 


Bu duruma yol açmamak için kalbi iman gıdası ile buluşturmalı, fırsat bulunan her dem kalbe “kulluk grafiği” çekilmeli, böylece kalp, olası ruhi hastalıklardan koruma atına alınmalıdır. Zira insan, sadece kalıbıyla değil manevi hayatına can veren kalbiyle var olmuş bir canlıdır. Maneviyatını hedef almış günah virüslerinin tüm sistemi alt üst edebileceği, yaratıcının gösterdiği yoldan alıkoyabileceği ve hatta şirk bataklığına düşürebileceği gözden ırak tutulmamalıdır. Kalp krizi, dünyada insan hayatına son verirken kalp kirinin ahirette hüsrana sebebiyet vereceği unutulmamalıdır. m 


° Kalp, sahih bilgiyi yanlış olandan ayırt etme yeridir. Yüce Allah'ın insanoğlunun özüne yerleştirdiği takva; yanlış yollara sapmaktan, çirkin işlerle iştigal etmekten, kulluk dairesinden çıkmaktan muhafaza eden takviye güçtür. Takvanın makamı ise 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özlükte “bir şeyi anmak, hatırlamak” anlamındaki zikir kelimesi 

dini literatürde “Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten kurtuluş” anlamında kullanılır. Kur'an'da birçok ayette geçen zikir, terim anlamıyla Allah'ı dille hamd, tesbih ve tekbir şekliyle övmek; O'nun nimetlerini anmak, kendisine verilen nimetleri hissetmek ve tefekkür etmek; kulluğun gereklerini akıl, beden ve mal ile yerine getirmek; ibadet edip dua ve istiğfarda bulunmak gibi anlamlara gelir. Diğer taraftan Müslümanlara Allah'a gönül- den yakararak alçak sesle sabah akşam çokça zikir ve tesbih etmesi emredilmiştir. Üstelik Allah'ı zikretmenin her şeyin üstünde olduğu da vurgulanmıştır: “Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. Ve O'nu sabah akşam tesbih edin.” (Ahzab, 33/41-42); “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebut, 29/45.) 





Dua ise Allah'a yakarma, istek ve ihtiyaçlarını arz ederek O'nun lütfunu dileme, davet etme, ibadet etme, yardıma çaёта, hâlini arz etme, Allah'ın birliğini tanıma anlamlarında kullanılmıştır. Kur'an'da kulların değerinin de Allah'a kulluklarıyla ve dualarıyla doğrudan ilgili olduğu hususu beyan edilmiştir: “(Resulüm!) De ki: “(Kulluk ve) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? 
(Ey inkârcılar! Size Resul'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!” (Furkan, 25/77.) 








Allah'ın yeryüzüne hidayet rehberi olarak gönderdiği peygamberler bütün yönleriyle seçilmiş ve kavimleri için örnek ahlaki hususiyetlerle nimetlendirilmiş olmakla birlikte onlardan bir kısmının diğerlerinden farklı ve öne çıkan özellikleri de olmuştur. İşte bu ilahi elçilerden Hz. 
Yunus Kur'an'da da ifadesini bulduğu üzere Allah'ı zikir ve tesbih yönüyle tebarüz etmiştir. 





Yunus peygamber hakkında Kur'an'ın farklı surelerinde atıflar bulunmaktadır. Kur'an-ı 


Kerim'in onuncu Suresi onun adını taşımaktadır. Nitekim bu surede kendilerine azap geleceği bildirilince iman etmeleri sayesinde azaptan kurtulan yegâne kavmin Yunus kavmi olduğu beyan edilmiştir: “Keşke (o helâk edilen beldelerden) bir belde halkı iman edip de imanı kendisine yarar sağlasaydı! 
Ama Yunus'un kavmi hariç. Nitekim onlar iman edince dünya hayatındaki zillet azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerine belirli bir süreye kadar yaşama imkânı vermiştik.” (Yunus, 10/98.) 


Başka surelerde ise Allah tarafından bir elçilik vazifesini üstlenen Yunus peygamber doğru yola sevk edilenlerden, âlemlere üstün kılınanlar arasında ve salihler içinde sayılmıştır: “Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve (nitekim) İbrahim'e, İsmaile, İshak'a, Yakub'a, esbâta (torunlara), İsa'ya, Eyyüb'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. 
Davud'a da Zebur'u verdik.” 
(Nisa, 4/163); “İsmail, Elyesa, Yunus ve Lüt'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık”. (Enam, 6/86); “Sen Rabbinin hükmüne sabret; balığın yuttuğu (Yunus) gibi olma. Hani o, öfkeli bir hâlde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak 15517 bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi.” 


(Kalem, 68/48-50.) 


Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın elçilerinden biri olan Yunus (a.s.) kavmi kendisine іпаптаyınca öfkeyle onlardan uzaklaş-MIŞ (Enbiya, 21/87), ardından yüklü bir gemiye binmiş geminin batma tehlikesi ortaya çıkınca da çekilen kura neticesinde denize atılmış ve kendisini bir ba- 


ИК yutmuştur. 


“Doğrusu Yunus da gönderilen 


peygamberlerdendi. 


dolu bir gemiye binip kaçmıştı. 
Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler de kaybedenlerden oldu. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu.” (Saf- 


fat, 37/139-142.) 


O, balığın içinde bir zaman hayatını sürdürürken Allah'a dua edip tesbihte bulunmuş, Allah kendisine sığınan, dua ve niyazda bulunan peygamberinin duasını kabul etmiş, rahmetiyle onu bulunduğu yerden kurtarmıştır: “Zünnun'u da (Yunus'u da zikret). O öfkeli bir hâlde geçip gitmişti; bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içinde: “Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum! diye niyaz etti. Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık. 
İşte biz müminleri böyle kurta-TIrız.” (Enbiya, 21/87-88.) 


Tefsir kaynaklarına göre Zünnun, Hz. Yunus'un lakabı olup “balık sahibi” anlamına gelir. 
Ona bu lakap, kendisini balık yuttuğu için verilmiştir. Yunus peygamber uzun bir süre kavmini dine davet etmiş fakat inandıramayacağına kanaat getirerek öfkeli bir hâlde, onlara isabet edecek bir musibetten kendisini kurtarmak 


Hz. Yunus, balığın içinde bir zaman hayatını sürdürürken 
Allah’a dua edip tesbihte bulunmuş, 
Allah kendisine sığınan, dua ve niyazda bulunan peygamberinin duasını 

kabul etmiş, rahmetiyle onu bulunduğu yerden kurtarmıştır. 





için onları terk edip gitmişti. 
Başka bir rivayete göre kavmine, inanmadıkları takdirde bir azaba uğrayacaklarını bildirmiş ancak onlar tövbe edip imana geldikleri için bu azap tahakkuk etmemişti. Onların imana geldiklerinden habersiz olan Hz. Yunus, belirttiği azabın vaktinde tahakkuk etmediğini görünce kendisinin alay mevzuu olacağını düşünerek kızgın bir hâlde ayrılıp gitmişti. (Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 s. 697) Bir gemi yolculuğunda, fazla yükten gemi batmak üzere iken yükü hafifletmek ve gemiyi kurtarmak için çekilen kura sonucu denize atlamak zorunda kalmış, onu iri bir balık yutmuştur. İşte bu balığın karnında Allah'a, ayette ifade buyrulan duayı yapmıştır. 


Hz. Yunus, Allah'ın rahmetiyle güçsüz bir hâlde balığın karnından çıkarılmış, kendisine gölge yapması için yanında kabak cinsinden geniş yapraklı yaktin bitkisi yaratılmış daha sonra 
100 bin veya daha fazla insana 
peygamber olarak gönderilmiştir. “Hâlsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. Ve üstüne (gölge yapması için) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Onu, 100 bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik.” (Saffat, 37/145-147.) 


İslam kaynaklarında Hz. Yunus'un peygamberlik görevinin balık tarafından yutulmadan önce mi sonra mı olduğu ve öfkeyle çıkıp gittiğinde kime öfkelendiği hususlarında çeşitli yorumlar bulunmaktadır. Bir izaha göre Yunus, İsrailoğullarından dokuz buçuk kabileyi esir alıp 


götüren Krala esirleri salıvermesi için elçi olarak gönderilmek istenir fakat o bu görevi kabul etmez. Kavmi tarafından kınanan Yunus hem kendisini görevlendiren Krala hem de kavmine kızarak oradan uzaklaşır. Bir gemiye biner, fırtına çıkınca denize atılır ancak büyük bir balık tarafından yutulur, daha sonra kıyıya çıkarılır, iyileşir ve tekrar gönderilir. (Ömer Faruk Harman, İslam Ans. Yunus madd.) 
“Biz onu hâlsiz bir durumda 15- sız bir kıyıya çıkardık ve onun üzerinde bir bodur fidan yeşerttik, onu 100 bin veya daha fazla kişiye gönderdik.” mealindeki ayet (Saffat, 37/145-147) peygamberliğin kendisine balık tarafından yutulduktan sonra verildiğine işaret kabul edilir. 
Buna karşılık başka bir rivayete göre balığın Yunus'u yutması Ninevâ'daki tebliğ görevinden sonradır. Nitekim o halka, inanmadıkları takdirde hemen azabın geleceğini bildirmiş fakat Allah tövbeleri sayesinde onları affedince Yunus yalancı durumuna düşmüş ve bundan duyduğu öfkeyle oradan ayrılmıştır. 
(Ömer Faruk Harman, İslam Ans. Yunus madd.) Bu rivayeti destekler mahiyette Makdisi, Yunus'un gelecek azap konusunda Ninevâlıları uyarıp oradan ay- 


ALLAH'IN ELÇİLERİ e— — 


Hz. Yunus, Allah'ın rahmetiyle güçsüz bir hâlde balığın karnından çıkarılmış, kendisine gölge yapması için yanında kabak cinsinden geniş yapraklı yaktin bitkisi yaratılmış daha sonra 100 bin veya daha fazla insana peygamber 


olarak gönderilmiştir. 


rıldığını, bu arada Ninevâlıların tövbe etmeleri üzerine Allah'ın onları affettiğini ve Yunus'tan tekrar kavmine dönmesini istediğini fakat kavminin tövbesinden habersiz olan Yunus'un öldürülmekten korktuğu için kavmine öfkelenerek oradan ayrıldığını, bindiği gemiden denize atılıp onu yutan balığın karnında bir süre kalarak cezasını Çektiğini söyler. (Ömer Faruk Harman, İslam Ans. Yunus madd.) Bu durumda onun risaletinin balık tarafından yutulmadan önce başladığı ortaya çıkar. Nitekim Kur'an'da, “Sen Rabbinin hükmüne sabret; balığın yuttuğu 


(Yunus) gibi olma. Hani o, öfkeli bir hâlde bağırıp çağırmıştı.” 
ayetinde (Kalem, 68/48.) Yunus'un davranışı kınanmakta ve Allah Resulü'ne (s.a.s.) müşriklerin iman etmemesi durumunda hemen öfkeye kapılmaması bildirilmektedir. 


Allah Resulü (s.a.s.) de Yunus'tan şu şekilde bahseder: “Yunus b. Mettâ'dan daha hayırlı olduğunu iddia eden kimse yalan söylemiştir.” (Buhari, Enbiya, 24, 35, Tevhid, 50.) (bk. Ömer Faruk Harman Yunus, DİA, 43/597-599; Cağfer Karadaş, Hidayet Rehberleri Peygamberler, Bursa 2013, s. 92-95). m 




















SUYUN KAYNAGINA 


DOĞRU _ 


esirsizlikten ve resimsizlikten yakındığı o meşhur yazısında 
Yahya Kemal, az yazdıgımızdan, kötü yazdığımızdan, dahası yaşadığımızı yazmakta tembel davrandığımızdan yakınır ki haklıdır. Aynı şey sanırım son devirde okumak bağlamında da geçerlidir. Az okuyoruz, kötü okuyoruz, dahası okumakta tembel davranıyoruz; 


bütünlüklü ve derinlikli okuma © © cehdine girmekten uzağız. Bazı büyük yazarların/şairlerin bir- 


kaç metniyle bilinme gibi bir talihsizlikleri vardır. Yahya Kemal de bu talihsizliğe kurban giden  yazarlarımızdan/şairle- rimizden biridir. Süleymaniye'de Bayram Sabahı ve Sessiz Gemi dışında kitlelerin Yahya Kemal'den haberdar olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Entelektüel hayatımızda ise yenilikçiler de muhafazakârlar da dahası İslamcılar da Yahya Kemal'e “klişe” bakmışlar, onu magazinleştirmekten ileriye gidememişlerdir. 
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Alim Kahraman ve Beşir Ayvazoğlu dışında yakın zamanda Yahya Kemal üzerine eğilen, büyük şairi derinliğine okuyan ve yeniden sunan yazarımız maalesef yoktur. Hakkında уаzilan yüzden fazla kitapta, yapılan sempozyumlarda sunulan bildirilerde şaire, yakındığımız klişe bakışın etkisi vardır. 


Tanpınar'ın deyimiyle Yahya Kemal bizim klasiğimizdir. Yahya Kemal'in “iki ayaklı kitabı” diyebileceğimiz Tanpınar'ın medeniyetimize bakışı tamamen Yahya Kemal'den miras alınmıştır. Yine Tanpınar'ın deyimiyle, hiçbir aydınımız Yahya Kemal kadar Batı karşısında “eşit” durmamıştır. Bu “eşitlik” tabiri biraz da Tanpınar'ın boynu büküklüğünden kaynaklanmaktadır zira Yahya Kemal “kendini” ve ötekini/Batı'yı bilen, Batı'ya bir Müslüman Türk İstanbul'un fethinde nasıl bakıyorsa İstanbul'un işgalinde de aynı vakarla bakan emsalsiz bir kişiliktir. 

Sayfa sınırı olan bir yazıda Yahya Kemal'e dair uzun uzadıya konuşacak değiliz. Ancak onun kişiliği ve öncülüğü konusunda birkaç madde sıralamak yerinde olacaktır. Maddelere geçmeden önce söyleyelim ki o Türkiye'yi Türkiye yapan değer ve dinamikleri en iyi kavrayanımız olmuş, Türkiye'nin ruhuna aykırı bir sözde ve eylemde bulunmamış, bu noktada ömrünün sonuna kadar sabitkadem olmayı başarmıştır. Onun hayatında ergenlik dönemi hariç savrulmalar yoktur. Latin şiirinin sadeliğine ve eski Yunan heykeltiraşlığının yüksek sanat değerine duyduğu ilgi onu yanış bilinenin aksine “Nev-Yunani” yapmaz; yapmamıştır da. 
Akdeniz Havzası medeniyetlerinin birbirini beslediği fikri ise onun meseleye bütüncül bakışının sonucudur. Şairi “deist” ilan etmeye kalkanlar onun gündelik hayatında mabetteki tavrına bakmalıdır. Hanefi olan Yahya Kemal'in deist olduğuna dair tartışmalar sığ tartışmalardır. 


1. Şair, hayatının hiçbir döneminde “bohem” olmamış, onun meclisi birinci sınıf bir akademi hüviyetini taşımıştır. Yaptığı sohbetlerin kayda geçmesini istememiş olması Peyami Safa'nın deyimiyle talihsizliktir. Süheyl Ünver kaçak göçek bazı sohbetlerinden notlar almayı başarmıştır. Onun halkasında dönemin İstanbul'unda her biri deve dişi gibi olan tarihçiler, entelektüeller, sanatkârlar vardır. 


Yahya Kemal'e göre vatan mücessemdir/ somuttur. 
Doğduğumuz ev, mahallemiz, sokağımız, gittiğimiz okul, büyüklerimizin yattığı mezar, hâsılı hayatımızı idame ettirdiğimiz bu topraklar vatanımızdır. 


4. Sadece “Kendi 


2. Paris yıllarını boşa geçirmemiş, O kütüphanenin şark yazmaları bölümünde kitap tetebbu ederek bizim Anadolu'daki bin yıllık hikâyemizi anlamıştır. Yazılı kaynakları yüzyıl yüzyıl okumuş, bakınca bin yıllık derinliği görebilecek bir bakışa sahip olmuştur. 


3. Şiirde en büyük ayıklayıcımız ve yenilikçimizdir. 
Bugünkü Türk şiiri kendini yenilemeyi Yahya Kemal'e borçludur. Dahası bir yandan bunu yaparken bir yandan da eski şiirin rüzgârıyla şiirler yazmış, en az eskiler kadar usta söyleme kudretini göstermiştir. 


Gök Kubbemiz” kitabındaki şiirlerin kodları açıldığında milletimizi millet olarak yeniden inşa edebilecek bir alan ortaya çıkmaktadır. O sadece “bozgunda fetih rüyası gören” bir şair değildir; bu milletin asla bozguna uğramayacağına inanan bir mümindir. 


5. Ona göre Ayasofya'da ezan ve Topkapı'da Kur'an okundukça bu topraklara musallat olan müstevliler defolup gitmeye mahkümdurlar. 


6. Yahya Kemale göre vatan mücessemdir/somuttur. 
Doğduğumuz ev, mahallemiz, sokağımız, gittiğimiz okul, büyüklerimizin yattığı mezar, hâsılı hayatımızı idame ettirdiğimiz bu topraklar vatanımızdır. O muhayyel bir vatan fikrine karşı çıkmıştır. Bu bağlamda Nurettin Topçu “hareketi” de 


10. 


Sezai Karakoç “dirilişi” de Yahya Kemal'in devamıdır. 
“Anadoluculuk” fikrinin babasıdır. 


Yahya Kemal'e kadar “Malazgirt” yoktur. O “Türkiye ne zaman Türkiye oldu?” 
diye düşünürken, “Milletimiz, dilimiz, vatanımız nasıl şekillendi?” diye tarih ve medeniyet okurken Malazgirt Zaferi'ni esas almıştır. 
Hatta Ziya Bey bile Yeni Mecmua'da onun etkisiyle Malazgirt piyesi yazmıştır. 


Anadolu'nun şekillenmesinde Ahmet Yesevi'nin rolünü ilk keşfeden de odur. 
Fuat Köprülü'ye Ahmet Yesevi'ye bakmasını, bizim köklerimizin orada olduğunu söylemiş, “Türk Edebiyatında İlk Mutasawvıflar” kitabı öylece ortaya çıkmıştir. 


Yahya Kemale kadar neredeyse şair olarak Nedim yoktur. Lale Devri tanımlaması Yahya Kemal'e aittir. 
Ahmet Refik tanımlamayı Yahya Kemal'den alarak çalışmıştır. Lale Devri denilen devir sanıldığının aksine zevk ve safahat dönemi degil bir yenileşme dönemidir. 


Hiç kimseye karşı minnet etmemiştir. Hiç kimseye karşı boynu bükük değildir. 
Süleyman Nazif'le dostlugunu mesele edinen Tevfik Fikret'e karşı soğukluğu onun nasıl hakkın ve һаkikatin yanında olduğunu gösterir. Onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğu Копиsunda Behçet Kemal'e ve Ahmet Naim Bey'e söylediklerine bakılabilir. 





11. 


12. 


13. 
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Anadolu'nun şekillenmesinde Ahmet 


Yesevi'nin rolünü ilk keşfeden de Yahya Kemal'dir. Fuat Köprülü'ye Ahmet Yesevi'ye bakmasını, bizim köklerimizin orada olduğunu söylemiş, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabı 





öylece ortaya çıkmıştır. 


Hayatta en büyük ideali işinde gücünde, патиѕlu bir esnaf olmak olarak görmüş, sıradanlığın derinliğini, bu coğrafyayı vatan yapan ahlakı ve erdemi iyi kavramıştır. 


İstiklal Harbi'nde, İstanbul'da kalması görevi gereğidir. İstanbul'da Tevhid-i Efkâr ve İleri gazetelerinde ateşli yazılar yazmış, İstanbul kamuoyunu İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanacağına âdeta inandırmıştır. Bu noktada gözünü budaktan esirgememiştir. Eğil Dağlar kitabında yer alan bu yazılar aynı zamanda İstiklal Harbi'nin stratejisini belirleyen yazılardır. 





Ömrünce milletine birkaç mısra şiir bırakmak için uğraşmıştır. Şiiri ömrü boyunca başat kaygı olarak görmüş, her şiirine ayrı bir sanat eseri olarak baktığı için şiirlerinin kitaplaşmasına yanaşmamıştır. Edebiyatımızda “sonsuz” kelimesini bulan ve kullanan kişidir. 
Mustafa İnan'a göre Türkçenin bir altın oranı vardır ve onun Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri bu altın orandadır. 


14.Itri'nin de Mimar Sinan'ın da Yavuz Sultan Selim'in de Alparslan'ın da yeniden keşfi Yahya Kemal sayesindedir. 





15. Türkiye'yi ve milletimizi tarihteki rolü itibarıyla degerlendirmiş; o rolün Hz. 
Peygamber'e olan sevgiyle bir anlam kazandığını idrak etmiştir. 


16. Mimaride, musikide ve şiirde dünya medeniyetlerinden üstün olduğumuzu, hayatın her alanında bu yüksekliği (o gösterebilecek potansiyeli taşıdığımızı söylemiştir. 


17. Yaşadığımız acıları unutmamamız gerektiğini, bizi biz yapan şeylerin başında millet olarak yaşadıklarımızın geldiğini söylemiştir. 


Bu maddeleri uzatabiliriz. Yahya Kemal külliyatını dikkatli okuyan her kişi onun nasıl bir öncü ve yenilikçi, nasıl bir karakter abidesi olduğunu görecektir. Bugün Yahya Kemal'i her zamankinden daha çok okumaya ihtiyacımız var çünkü. m 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Hocam, acaba peygamberler olmasaydı nasıl olurdu? 


Olmamış bir şey üzerinden konuşmak hem zordur hem de yararının olup olmadığı tartışmalıdır. Konuşsak bile neticede 


olmuş üzerinden gitmemiz gerekir. Dolayısıyla gene dönüp olmuşu konuşmamız gerekecek. 





О zaman oradan başlayalım. 
Bir olgu veya olayın gerçekliği, birincisi akıl bakımından mümkün olmasıyla, ikincisi ise vakıada yani yaşanan hayatta meydana gelmiş olmasıyla bilinebilir. 


Peygamberler özelinde düşünürsek... 


Buna göre Yüce Allah'ın peygamber göndermesi akla aykırı değildir. Bunun tarihi gerçekliği de herkesçe bilinmekte ve kabul edilmektedir. 





Sorumuza gelecek olursak? 
Oraya geleceğim. Olmuş bir olguyu olmamış kabul etmek ve onun üzerinden yorum geliştirmek, dediğim gibi öncelikle olanın ne olduğunu anlamaya bağlıdır. Örneğin “Evler olmasaydı nasıl olurdu?” sorusunun cevabı evin insan için ne anlam ifade ettiğine bağlı olarak cevaplanabilir. 
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Peki, buna göre peygamberlerin varlığı ne anlam ifade ediyor? 


İslam'ın kabul ettiği şekliyle peygamberlik insanlığın hem bireysel hem de toplumsal yaşantısı için çok önemli kazanımlar sağlamış. Dünya tarihi- ne baktığımızda büyük dönüm noktalarının birçoğu peygamberlerin etkileriyle gerçekleşmiştir. Söz gelimi Hz. Musa'nın, HZ. İsa'nın ve son olarak HZ. 
Muhammed'in (s.a.s.) etkisi üzerinden düşündüğümüzde bunu açık bir şekilde görebiliriz. 


Ama peygamber olmayanların da dünya tarihinde büyük etkileri olmuş. 

Doğru ama bizim söylemek istediğimiz şey peygamberlerin bunlardan daha fazla etkilerinin olduğudur. 


Nasıl yani? 

Şöyle ki: Konunun bir yönü peygamberlerin varlığı ikinci yönü ise niçin gönderildikleri. Onların varlıklarının gerçekliğini tespit ettiğimize göre niçin ve hangi işlevi gerçekleştirmek üzere gönderildiklerine gelelim. 


Konudan uzaklaşıyoruz sanki Hocam. 

Tam aksine, konunun tam merkezindeyiz. Sizin söylediğinizle 


PEYGAMBERLER 
OLMASAYDI? 


benim söylediğimi birleştirirsek şöyle bir sonuç çıkar: Tarihte bireysel veya sosyal hayat, büyük ölçüde belli liderlerin etkisiyle şekillenmiştir. Roma'yı kuran bir lider vardır, İskender ve Cengiz bir lider olarak çıkmışlar ve ciddi etkiler meydana getirmişlerdir. Bu örnekleri diğer olaylara, hatta bugünün dünyasına kıyas etmek mümkündür. Demek ki tarihte beşeri veya sosyal hayatı belirleyen liderlerdir. Bu değişimler, kimi zaman bir buluşla kimi zaman sosyal yaşantıya yön veren bir faaliyetle, kimi zaman da meydana gelen çatışmalarla gerçekleşmiştir. Bu liderlerden bir kısmı sadece dünyevi çıkar ve görüntü oluştururken bir kısmı bunun yanında insanın öte dünyasına yönelik de çaba ve çalışma içerisinde olmuşlardır. İşte bu ikinci grup liderler, peygamberlerdir. Peygamberleri diğerlerinden ayıran bir başka özellik ise amaçlarının dünyevi hâkimiyet oluşturmak değil, dünyada insanca hayat sürmenin yol ve yöntemini göstermek, ahirette Yaradan'ın huzuruna görevini yapmış olarak çıkmanın önemini bildirmektir. 








Söylediğinizden peygamber liderdir ama salt otoriter bir lider değildir, anlaşılıyor. 


Onlar için otorite bir gereklilik veya zorunluluk hâli söz konusu olduğunda başvurulan bir araçtır, asla amaç değildir. Söz gelimi Hz. Musa, Firavun'u tahtından indirmeye değil bilakis Rabbini tanıması, Yahudilere yaptığı zulme son vermesi, bütün insanlara adil ve hakkaniyetli davranması gerektiğini söylemeye gitmiştir. 
Eğer Firavun bu söyleneni yerine getirmiş olsaydı Hz. Musa'nın görevi tamamlanmış olacaktı, çatışma ve çekişme yaşanmayacaktı, Firavun da yerinde kalacaktı. Hz. İsa'ya gelince onun zaten böyle bir talebi asla olmamış ama onun etkisi yüzyıllar sonra gerçekleşmiştir. Takipçileri Roma'yı dize getirmişler, Hristiyanlaştırmışlar ama maalesef onlar da dünyevi iktidar sarhoşluğuyla Romalılaşmışlardır. 


Peygamberimiz Hz. 
Muhammed'e (s.a.s.) 
gelirsek? 

Aynı şey. Hiçbir zaman Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 
Mekkelilere gidip “Ben lider olacağım.” demedi. Hatta davasını terk etmek karşılığında “Seni lider yapalım.” teklifi onlardan geldi ama o bunu reddetti. Çünkü onun gönderiliş amacı rahmet ve adalet getirmekti. Şirk toplumunun zulüm ve çarpıklığını devam ettiren bir liderlik, onlara benzeyerek kendi kimliğini ve görev amacını inkâr etmek anlamına gelirdi. 


Ama Medine'de lider oldu. 

Söyledim ya, bu tür gelişmeler bir gerekliliğin ve zorunluluğun sonucudur. Müşriklerin baskı ve eziyetleri karşısında anavatanından ayrılmak zorunda kalmış ve gittiği yerde yeni bir yurt bulma ve kurma ihtiyacı zorunlu hâle gelmişti. Bu faaliyet içerisinde 


etrafında toplanan inananlarına liderlik yapması da bir zorunluluktu. Ancak hiçbir zaman salt bir lider gibi davranmamış, güç ve otorite sahibi olduğunda da dönemin krallarının davranış kalıplarını benimsememiştir. Nitekim Medine’ye hicrette bütün din ve inanç gruplarının bir arada yaşamasını öngören Medine Sözleşmesi'ni gündeme getirmiş ve sonuna kadar da o sözleşmeye bağlı kalmıştır. Şayet müşrikler ve Yahudiler bu sözleşmeye bağlı kalsalardı hiçbir sorun çıkmadan birlikte yaşayacaklardı. Özellikle Yahudiler her firsatta hainlik peşinde olmuşlar, en son Müslümanları kökten yok etme amacıyla müşriklerin Hendek kuşatmasında düşmanla iş birliği yaparak hainliğin en kötüsüne imza atmışlardır. Onların bu hainlikleri sürgün edilmelerine yol açmıştır. Öte yandan eğer Hz. Peygamber (s.a.s.) salt lider gibi davransaydı on yıl kendisine zulmeden, ana yurdu Mekke'den ayrılmasına sebep olan ve ayrılırken bile suikast planları kuran, Medine'ye hicret ettiğinde de kendisini rahat bırakmayan Mekkeli müşriklerden intikam alırdı. Ama o, Mekke'yi fethettiğinde hepsini bağışlamış, hakkında ölüm kararı verdiği Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi bile eşinin ricası üzerine affetmiştir. Demek ki onun görevi liderlik yapmanın ötesinde insana insanlığını, insanca yaşamasını ve Rabbine olan görevini hatırlatmaktır. 





Hocam, peygamberler 

gelmeseydi, demiştik. 

Peygamberler gelmeseydi işte bu görevler yapılmamış, onların vazifesi yerine getirilmemiş olurdu. Dünya tamamen güç peşinde koşan, ülkeleri istila etmeyi ve salt otorite kurmayı 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amaçlayan liderlere kalırdı. Firavun, Nemrut, İskender, Cengiz, Napolyon, Hitler, Stalin, Mussolini bunların örnekleridir. Bunlar istila ve güç gösterisi dışında insanlık adına hangi yararlı işi yapmışlardır? Günümüzdeki emperyalist devletlere bir bakın; sömürge, gelir dengesizliği, adaletsizlikten öte insanlığa ne sunabilmekteler? İşte Irak, Suriye, Filistin, Yemen, Arakan ve Afganistan... Acaba neden güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru bir kavimler göçü yaşanıyor günümüzde? Neden Güney Amerika, Afrika ve Asya halkları hayatlarından memnun değil? 
Neden Kuzey Amerika ve Avrupa bu kavimler göçünden korkuyor? Çünkü biri kaybettiğinin peşinde öteki elde ettiğini koruma derdinde... 


Bunlar doğru ama bir otorite olmadan da düzen sağlamak imkânsız. 


Söylemek istediğimiz tam da bu. 
Çünkü sosyal yapı çatışma ve dayanışma üzerine kurulmuştur. 
Çatışma ve dayanışma düzen ve dengeye kavuşturulmazsa kargaşa ve dengesizlikler ortaya çıkar. Öyleyse otorite şart. Ama bunun hak ve adalet esaslı olması gerekir. Aksi takdirde otorite bir zulüm aracına dönüşür. 
İşte peygamberler otoriteyi ortadan kaldırmak için değil, bunun hak, adalet ve merhamet esası üzerine kurulmasını telkin ve tembih için gelmişlerdir. Hiçbir peygamber salt otorite peşinde koşmamıştır. Hükümdar peygamberler olan Hz. Davud ve Hz. Süleyman bile sürekli hak ve adalet titizliği içinde görevlerini yerine getirmişler, küçük bir aksaklık durumunda bile ilahi ikaza maruz kalmışlardır. m 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BİR MÜCADELE İNSANI: 


ABDULGAFFAR HAN 








Koray ŞERBETÇİ 





indistan'ın Orta Asya ile buluştuğu bu topraklar dünyanın çatı katı diye tabir olunan bir bölgedir. Tarihin kitabının yaprakları geriye doğru karıştırıldığında Asya'nın ortası ile güneyinin kucaklaştığı toprakların sakin bir tarih yaşadığı iddia edilebilir bir durum da değildir. Bu bölgenin insanları pek çok akına, savaşa şahit olmuş, birbiri ardına devrilen hanedanlarla bayraklarını yükselten hanedanları görmüş, daha eskileri de kulaktan kulaба gelen hikâyelerle zihinlerine yazmışlardı. 














1662 diyanet дунк Dergi | Kasım 2021 


Fakat XIX. asra gelindiğinde bu çalkantılı ama kendi içinde kendini dengeleyen bolge, bambaska bir aktörün gelişiyle âdeta tepetaklak oldu. Bu gelenler bölgenin ruhuna, rengine, kokusuna yabancıydı. Dahası sadece kendi hâkimiyet bayraklarını yükseltmek istemiyorlar, bu bölgenin insanının zenginliklerini, topraklarını hatta ruhunu ve zihnini de istiyorlardı. Kısacası Hindistan'dan başlayıp Asya'ya doğru sokulan Batı sömürgeci sistemi gelmişti. 


XIX. yüzyılda, dünyanın en büyük emperyalist devletlerinden biri olan İngiltere, tüm Hint alt kıtasını kontrol ediyordu. Bu dönemde başka bir sömürge devleti olan Çarlık Rusya, Orta Asya hanlıklarını yok ederek günümüz Afganistan'ına kadar egemenliğini genişletti. Böylece Afganistan iki imparatorluğun ortasında, büyük bir şiddet sahasına dönüştü. 


İşte bu şiddet fırtınasının ortasında, Peştun kabilelerin arasından, şiddet ateşini garipsenen yepyeni bir mücadele yöntemiyle söndürmek isteyen bir ses duyuldu: Abdulgaffar Han ve şiddetsizlik öğretisi. 


Abdulgaffar Нап kimdi? 


Takvimler 1890 yılını gösterirken Afganistan'da bir çocuk gözlerinitam da şiddetin göbeğinde güçlü bir aşiretin beyinin, Behram Han'ın oğlu olarak dünyaya açtı. Kan davaları ve iç çatışmalarla adını duyuran hudut bölgesinden dünyaya bakti Abdulgaffar Han ilk olarak. Elbette bu ilk olmayacakti. Sosyal ve kültürel anlamda kentin etkisinden uzak aşiretler ісіп bu şiddet âdeta bir 


günlük yaşam pratiği olmuştu. 
Abdulgaffar Han daha sömürgeci şiddetle tanışacak ve bu mesele üzerine durup düsünecekti. 


Öncelikle klasik medrese eğitimi aldı. Ama bölgede etkinliğini artıran sömürge yönetiminin eğitim sahasında tartışılmaz bir şekilde tahakküm kurmasının etkisiyle bölgedeki misyoner okuluna gönderildi. Burada verilen eğitimde Batı söyleminin ortaya attığı ve kendi icadı olarak gördüğü yüksek insanlık idealleriyle Batı sömürgeciliğinin pratišinin birbirine uymadığına şahit oldu. Abdulgaffar Han, buradaki eğitimini yarıda kesip kendisini halkının eğitilmesine ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasına adadı. 


Kendini insanına adayan birisi 


Abdulgaffar Han zengin bir aile- den geliyordu. Yaşadığı ortamda var olan yoksullukla kıyaslandığında gerçekten çok şanslı bir hayatı vardı. Bu durum onda ferdiyetçi bir boşvermişlikle servetinin tadını çıkarma hâlini meydana getirmedi. Aksine bu durumunu diğerlerine el uzatmak için bir firsat olarak gördü. 
Sanki onun için elindeki serveti Allah'ın ona iyilik yapmak için verdiği bir fırsattı. 


İşte bu maddi avantajıyla bölgedeki tek modern eğitim kurumu olan misyoner okuluna karşı bir yerli alternatifle “Özgürlük Okulları” diye isimlendirdiği zihin işgaline karşı eğitim kalelerini kurmaya başladı. Elbette bu adım bölge Müslümanları için önemli bir hamleydi. Ama sömürgeci kıskaç, yerli halkın eğitimsizliği, yüzyıllar boyu içe 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kapalı yaşamın getirdiği taşlaşma o kadar derindi ki böyle önemli adımlar granit kadar sert bir taşa hat sanatı yapmak gibi zor bir durum ortaya çıkarıyordu. Oysa onun tek isteği halkının yaşam şartlarını geliştirmek ve onlara modern bir eğitim imkâni sağlayabilmekti. Ama bunun İngiliz bayrağı altında değil, tüm etnik halkların ve farklı din mensuplarının bir arada yaşayacağı раёітѕіг bir Hindistan'da olmasını istiyordu. 


İşte bu sebeple Abdulgaffar Han daha büyük hamleler yapılması gereğini hissediyordu. 
Ama nasıl? Bunun için bölgenin İslam âlimleriyle istişare etmeye ve ufkunu genişletmeye karar verdi. 


Siddetsizlik yoluyla direnis 


Tarihin ibresi 1913 yılını gösterirken Hindistan'ın Agra şehrin- de düzenlenen ve Mevlana Ebu'l Kelam Azad'ın da bulunduğu bir toplantıya katıldı. Ama bunu yeterli görmüyordu hemen bir yıl sonra yine Hindistan'ın en önemli İslam düşünce mektebi Deoband'da düzenlenen bir toplantiya da katıldı. Burada yaptığı görüşmeler onun fikirlerini yeniden şekillendiriyordu. 


Bu noktada sadece Müslüman âlimler onun ufkunu genişletmedi. Önemli bir isimle tanışması da âdeta bir zihin inkılabı yaşamasına neden oldu: Mohandes Karamçand Gandi. 


Abdulgaffar Han, dünyanın Mahatma Gandhi olarak bildiği Hintli aktivist lider ile tanıştığın- da onun aklındaki şiddetsizlik öğretisiyle Gandi'nin Satyagraha öğretisinin ne kadar benzer olduğunu gördü. 
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Çünkü o da Gandi gibi İngiliz yönetiminden hoşnut değildi ve herkesin bir arada yaşayacağı bağımsız bir Hindistan taraftaпуй. Bu doğrultuda 1919'da ilan edilen ve siyasi muhaliflerin yargılanmadan hapsedilmesine izin veren Rowlatt Yasaları sebebiyle artık siyasete girme zamanı geldiğine karar verdi. 
Artık dinleri farklı olsa da Gandi ve Abdulgaffar Han aynı yolda yürüyorlardı. 


Ama en büyük mesele bunu kendi halkına nasıl anlatacağı ve benimseteceğiydi. Zira Peştunlar savaşı seven, en ufak bir kıpırtıda silahına sarılan ve onu kullanmaktan çekinmeyen, zapt u rabt edilmez bir toplumdu. Şimdi Abdulgaffar Han'ın şiddetsizlik yoluyla İngilizlere direnme fikri Peştunlara çok ters gelen bir anlayıştı. 


Abdulgaffar Han'ın düşüncesinin temelini cihat kavramı oluşturuyordu. Eğitimle, hak arama mücadelesiyle, sömürgeciliğe karşı dik durma hamlelerini içeren bir cihat tutumuydu onun anlattığı. 


Onun hareket noktası elbette İslamiyet idi. O, İslam'ın cihat kavramını doğrudan bir eğitim, iman ve özgürleşme yöntemi olarak görüyordu. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) “Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Mümin ise insanların kendisinden emin olduğu kimsedir.” (Buhari, İman, 4/10.) hadis-i şerifini esas alıyordu. Kimsenin erişmediği köylere gitti ve halkını eğitmeye çalıştı. Onlara yılmadan, sürekli bir biçimde anlattı. Hatta bu gezilerinden birinde onu dinleyen köylülerden birisi o kadar etkilendi ki ona “Badşah Han” diye hitap etti. Bu, hanların padişahı demekti ve onun unvanı hâline dönüştü. Artık o halkının gözünde manevi bir padişahtı. 


İngilizlere karşı sokaklarda 


Abdulgaffar Han sadece kendi insanlarını eğitmek için dağ bayır dolaşmadı. Artık XX. asrın ilk çeyreğinin sonlarına gelinmiş, 1. Dünya Savaşı bitmişti. 
Hindistan'da İngiliz sömürge yönetimi tahammül edilemez noktadaydı. Bu nedenle sokaklar hareketliydi ve bağımsızlık isteniyordu. İşte bu yükselen akıma Abdulgaffar Han da dâhil olacaktı. 


İtilaf devletleri Paris salonların- da aldıkları kararlarla Osmanlı topraklarını aralarında kimseye sormadan paylaştırıyorlar, kadim Müslüman yurdu Anadolu'da 


° Abdulgaffar 
Han'ın düşüncesinin temelini 

cihat kavramı oluşturuyordu. 
Eğitimle, 

hak arama mücadelesiyle, sömürgeciliğe karşı dik durma hamlelerini içeren bir cihat tutumuydu onun anlattığı. 





Batı uydusu devletler tasarlıyorlar, Osmanlı'nın uhdesindeki İslam halifeliğini etkisizleştiriyorlardı. Bu duruma en büyük tepki Hint Müslümanlarından geldi. 
Sivil bir inisiyatif oluşturarak Hilafet kavramı etrafında sömürülen İslam dünyasını savunmak için gösteriler yapmaya başladılar. Bu durum Afganistan'da da karşılığını buldu. 


Abdulgaffar Han bu durumu protesto etmek için bir gösteri yürüyüşü düzenledi. 1920'de ortaya çıkan sivil bir inisiyatif olan Hilafet Hareketi bünyesinde Peşaver'den Kabil'e yürüyüşe önderlik etti. Artık Abdulgaffar Han, Peşaver sokaklarındaydı. 


Bu sırada Hintli ünlü aktivist Mahatma Gandi ile yolları kesişti. Abdulgaffar Han, 1920'deki Hindistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Ulusal Kongre Partisi'nin Nagpur'daki toplantısında ilk kez Gandi ile karşılaşmıştı. Toplantıdan çıkan karar tam bağımsızlıktı. Fakat bu şiddete başvurmadan mücadele etme kararını içeriyordu. 
İşte buna uygun olarak Abdulgaffar Han da 1921 yılında Afgan Islah Hareketi'ni kurdu. Bu hareket daha sonra “Hüda'nın Hizmetkârları” olarak anılacak ve “İslam'ın Silahsız Askerleri” adıyla ünlenecekti. 


Hapislerin yıldıramadığı bir mücadele insanı 


Abdulgaffar Han'ın sivil hareketinin mensupları giydikleri üniforma benzeri kırmızı gömlekler nedeniyle İngiliz yönetimi tarafından “Kırmızı Gömlekliler” olarak da anılmaya başladı. Doğal olarak sömürgecilerin 


hemen dikkatini çekti. Oysa Abdulgaffar Han önderliğinde sayısı yüz bine ulaşan bu hareket mensupları sadece yürüyüşler yapıyor, silah kullanmıyor, ellerine birer değnek alıyorlardı. Abdulgaffar Han âdeta bir simyacı gibi silahsız uyumayan Peştunları sömürgecileri protesto etmek için silahsız yürüten bir sivil aktiviste dönüştür-MÜŞİÜ. 





Ama bu durum yine de İngilizler için çok tehlikeliydi. Zira ellerinde silah olmasa dahi zihinleri artık İngiliz varlığını sorgulamaktaydı. Hemen harekete geçildi ve Abdulgaffar Han tutuklandı. 


Abdulgaffar Han ve takipçilerinin çoğu İngilizler tarafından hapse atıldı, bir kısmı ise öldürüldü. 1931 yılında serbest kalan Han, bir daha memleketine dönmemek üzere İngilizlerce sürgün edildi. Ama 1934 
yılında tekrar tutuklandı hapse atıldı. Fakat İngilizler ne kadar sertleşirse Abdulgaffar Han'ın davasındaki dik duruşu da o 
kadar kuvwvetleniyordu. 1936 
yılında hapisten çıkar çıkmaz kaldığı yerden devam etmek için vatanına döndü. 








Ama durumu âdeta masal gibiydi. Gözünü kırpmadan bir insanı vurabilecek yüzbinlerce insan, inanmış bir adamın önderliğinde silahlarını bırakıyor ve kendisine ateş açanlara silahla cevap vermeden dimdik yürüyebiliyorlardı. 


Gitgide yakınlaşan Gandi ve Abdulgaffar Han birlikte bir gaye inşa ettiler. Bu gaye bağımsız, bölünmemiş, her inanca saygılı bir Hindistan. Hem Hindular 


hem de Müslümanların barış içinde birlikte yaşayacağı bir yer olarak Hindistan. 


Hindistan'da İngiliz yönetimi sona ermişti ama sorunlar bitmemişti. Çünkü bağımsızlik mücadelesindeki daha sert gruplar Hindistan'ın ayrışmasını istiyorlardı. Fakat Abdulgaffar Han bu bölünmeye karşı çıktı. 
Böylece Müslümanlar arasında birçok düşman edindi. Bu sırada kendisine ikinci bir takma ad verildi: “Sınırın Gandi'si” 

İngiliz yönetiminin ardından bağımsız olan Hindistan bölünmekten kurtulamadı. Hindistan, Doğu ve Batı Pakistan kuruldu. 
Doğu Pakistan, 1971'de Bangladeş olarak bağımsızlık kazandı. Sivil bir hareketin liderleri olan Gandi ve Abdulgaffar Han, gayelerinin siyasi radikallik tarafından yok edildiğini gördüler. İngilizleri Hindistan'dan çıkarmayı başaranlar şimdi de Hindular ve Müslümanlar olarak birbirleriyle çatışmaya başlamışlardı. 


Abdulgaffar Han'ın yeni görevi 


Abdulgaffar Han ve Gandi'nin oluşturduğu barışçıl hareket, İngilizleri dize getirmişti ama şimdi Hindu-Müslüman çatışmasını önleyemiyordu. Oluşan öfke, bu iki barışçıl lidere de yöneldi. Gandi Pakistan'ı ziyaret etmeyi düşündüğü bir dönemde fanatik bir Hindu tarafından katledilirken Peştun bölgesinde özerk bir yönetim arayışındaki Abdulgaffar Han ise kendisini bir Hindu taraftarı ve iş birlikçi olarak suçlayan Pakistan hükümeti tarafından hapse atıldı. 


ÖNCÜ ŞAHSİYETLER 6—C— 


1964'te hapishanede sağlık durumu kötüleşince Pakistan makamları, tedavi için İngiltere'ye gitmesine izin verdi. Daha sonra Afganistan'a sürgüne gitti, Kuzey Batı Sınır Eyaleti ve Belucistan'da Ulusal Avami Partisi eyalet hükümetinin kurulmasının ardından Aralık 1972'de sürgünden halkın desteğiyle geri döndü. 


1984 yılında siyasetten giderek 
uzaklaştı. Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Pakistan-Hindistan gerginliğinin yaşandığı bir ortamda Hindistan'ı ziyaret etti ve 1985'te Hindistan Ulusal Kongresi'nin yüzüncü yıl kutlamalarına katıldı ve kendisine Jawaharlal Nehru Ödülü verildi. 
İki yıl sonra da Hindistan'ın en yüksek ödülü olan Bharat Ratna'yı aldı. 


Siyasetten uzaklaşan Abdulgaffar Han'ın son büyük eylemi çevre ile ilgiliydi. Peşaver vadisine zarar vereceğinden korktuğu Kalabagh baraj projesine karşı eyleme geçti. Başarılı da oldu. 
Baraj projesi rafa kaldırıldı. 


Bir öğretmen görevini tamamlıyor 


1988'de Peşaver'de felç geçiren Abdulgaffar Han, ev hapsinde iken vefat etti. Vasiyeti üzerine Afganistan'ın Celalabad kentindeki evine gömüldü. O sırada Afganistan'da iç savaş yaşanıyordu. Bu ortamda Abdulgaffar Han'ın cenaze merasimi için bir gün boyunca ateşkes ilan edildi. Cenazesine Afgan cumhurbaşkanı Necibullah da dâhil olmak üzere 200.000'den fazla kişi katıldı. Ayrıca Hindistan hükümeti onun anısına beş günlük yas Пап etti. m 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INSAN, 


KIRK KAPILI HAN! 


Ayse Nur О2КАМ 
İstanbul Kadıköy Vaizi 


oğun ve yorucu is temposuyla uzun yıllar çaışan bir yönetici, günün birinde emekliye ayrılır. Artık huzur içinde yaşamak, biraz da sessiz, sakin bir hayatın tadını çıkarmak ister. 


Bu düşüncelerle şehir merkezindeki evini satar, gürültüden uzak bir mahallede tam istediği gibi bir ev bulur ve hemen satın alarak oraya yerleşir. 





Emekliliğin birkaç ayını gayet mutlu ve huzur içinde geçirir. 
Ancak eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber başlangıçta önemsiz gördüğü detayın ne kadar önemli olduğunu fark eder. Çünkü evinin hemen yanında bir lise vardır. Okulların açıldığı ilk gün dersten çıkan öğrenciler bağıra çağıra yolun üzerindeki çöp bidonlarını tekmeleyerek oyun oynarlar. Bu çekilmez gürültü ya da işkence günler boyunca sürer. Sonunda emekli yönetici dayanamaz, bir karar verir ve ertesi gün kararını uygulamaya koyulur. 


İsterseniz burada biraz ara verelim ve şu soruyu kendimize 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soralım: Böyle bir olayla karşılaştığımızda biz nasıl bir tepki veririz? 


Mümin ülfet eden ve kendisiyle ülfet edilen kimsedir. 


Sağlıklı ve huzurlu bir hayatin vazgeçilmez unsurlarından biri de şüphesiz kendimizle ve yakın çevremizle kurduğumuz anlamlı ve kaliteli ilişkilerdir. 
Hepimiz kişilik özelliklerimiz, zevklerimiz, isteklerimiz ve tercihlerimizle birbirimizden ayrılırız. Birbirimize iyi gelen yönlerimiz olduğu kadar, tahammül etmekte o zorlandığımız, iyi ilişkiler kurmada sıkıntı yaşadığımız zamanlar da olabilir. 
Hayattaki başarımız bu problemlerle başa çıkmada kullandığımız yöntemlerde kendisini gösterir. Sorunların çözümün- de birbirimizden farklı tutum ve tekliflerle karşılaştığımız- da olayları derinleştirerek ço-Saltmak yerine çözüm üreten, kolaylaştıran taraf olabilmek erdemli insanların özelliklerindendir. “İstediğim gibi yaşarım, dilediğimi söylerim, canım ne isterse yaparım...” düşüncesiyle beslenen davranışlara girmek, psikolojik ve ahlaki açıdan hem kendimizi hem birlikte yaşadığımız kişileri yıpratır. 








Peygamber Efendimiz, bir hadisinde müminleri “başkalarıyla ülfet eden, güzel geçinen” kişi olarak tanımlar; münafıkları ise “ne onların başkalarıyla ne de başkalarının onlarla ilişki kurabildiği kişi” (Müsned II, 393.) olarak tarif eder. 
Ülfet, ilişkilerde uyum, birlik ve beraberliği güçlendiren, insanların birbirine sevgi duyması ve destek olmasını sağlayan; kaynaşma ve birlikte yaşama eğilimidir. Kişilik özelliklerimiz ve karakterimizden yansıyan farklılıklar sebebiyle herkesle güçlü bağlar kuramaz, dost olamayız. 
Fakat İslam'ı temsil eden kişiler olarak “İslam” kelimesi içinde yer alan esenlik, huzur ve barışın sembolü olmaya gayret etmek, anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda uzlaşmacı tutumlar sergilemek hepimizin görevidir. 





Herkesle dost olmak zorunda değiliz ama geçinmeyi öğrenebiliriz. 

Peygamber Efendimiz, insanları iyi idare etmekle gönderildiğini hatırlatır bir hadisinde bizlere. Bir gün bir adam peygamberimizin huzuruna girmek için izin ister. Peygamberimiz gelen kişinin sesini duyunca “Bu, kabilesinin en kötü oğludur!” der. Geçinilmesi zor, huysuz bir insandır gelen kişi. 
Peygamberimiz bu şahsı içeriye alır ve hoş sohbet eder. 
Adam gidince Hz. Aişe sorar: “Ya Resulüllah! Biraz önce sen 





o adam hakkında söyleyeceğini söyledin, aradan zaman geçme- den onunla güldün.” dediğinde Peygamberimiz: “İnsanların en kötüsü şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.” açıklamasını yapar. 
(Muvatta, Hüsnü'l-hulk, 1) Bu hadis bize bir yönüyle geçinilmesi zor kişilerin hayırlı insan olmadığını hatırlatırken diğer yönüyle bu karaktere sahip kişilerle birlikte olduğumuzda farklı yöntemlerle onların seviyesine inmeden kavgasız gürültüsüz bir geçimin de başarılabileceği bilgisini verir. 


Başarı formülünün en önemli bileşeni insanlarla iyi geçinmeyi bilmektir. 


25 yaşında çok başarılı olacağı 
izlenimi veren fakat sonraki yıllarda kendilerinden beklendiği ölçüde başarılı olamayan genç yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları insanlarla güzel geçinmenin sadece günlük hayatımızda değil, iş hayatımızda da ne kadar değerli olduğunu gösterir. Araştırmanın sonuçlarına göre bu kişilerde dört baskın özellik vardır: “İnsan ilişkilerinde başarısızlık, otoriter olmak, üst yönetimle anlaşamamak ve aşırı hırs.” 


Problemler karşısında ortaya koyduğumuz duygu, düşünce ve davranışlar hayatımızın şekillenmesinde önemli bir işle- 













ve sahiptir. Uzlaşmaya izin vermeyen çatışmacı tutumlar sergilemek ya da çözüm için farklı alternatifler denemeden “Elimden gelen bu kadar.” diyerek vazgeçmek sorumluluklarımızdan kaçmak demektir. 


İnatçı problemler, alışılmış çözümlerin dışına çıkılarak halledilebilir. 


Şimdi hikâyeye kaldığımız yerden devam edelim. Sakin ve huzurlu bir ev hayali, öğrencilerin okul çıkışında gazoz kutularını top gibi kullanıp maç yapmaya başlamalarıyla suya düşen emekli yönetici, her gün çocukların çıkardığı seslere dayanamaz, bir karar verir ve uygulamak için bekler. Ertesi gün okuldan çıkan çocuklar gürültüyle eve doğru yaklaşırken kapının önüne çıkar ve onlara şöyle seslenir: 


“Her gün sizi seyrediyorum, harika gençlersiniz, eğlenmeyi seviyorsunuz. Ben de sizin yaşınızdayken aynı şekilde gürültü çıkarmaktan çok hoşlanırdım. 
Siz bana kaybettiğim gençliğimi hatırlatıyorsunuz. Neşenizi kaybetmenizi hiç istemem. Gelin sizinle bir antlaşma yapalım. 
Siz her gün buradan geçerken gürültü yapmaya devam edin ben de size bunun karşılığında her gün bir lira vereyim.” 


Bu teklif gençlerin çok hoşuna gider ve gürültüyü sürdürürler. 





Birkaç gün sonra yaşlı adam yine gençlerin karşısına çıkar ve onlara şöyle der: “Çocuklar enflasyon beni de etilemeye başladı bundan sonra size sadece elli kuruş verebilirim.” Gençler bu açıklamadan hiç hoşlanmazlar ama yine de devam ederler oynamaya. Aradan birkaç gün daha geçer ve yaşlı adam yine karşılar onları. 
“Bakın...” der, “Henüz maaşımı alamadım, bu yüzden size günde ancak yirmi beş kuruş verebilirim. Lütfen siz gürültüye devam edin, olur mu?” deyince “Kusura bakmayın bayım.” der içlerinden biri, “Mümkün değil, günde yirmi beş kuruş için bu işi yapacağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz şu andan itibaren bu işi bırakıyoruz!” 







Geçinmek isteyen yolunu bulur, geçinmek istemeyen bahanesini! 


Büyüklerimiz ne güzel söylemiş: “İnsan, kırk kapılı han!” diye. 


Çaldığımız kapı açılmazsa denediğimiz yöntemler sonuç vermezse hemen ümitsizliğe kapılmayalım, vazgeçmeyelim. 
Açılmayan kapının önünde vakit geçirerek, kapıyı tekrar tekrar yumruklayarak enerjimizi tüketmeyelim. 


Geçelim ikinci kapıya, üçüncü kapıya. Değiştirelim yöntemlerimizi. 

Farklı arayışlar, yeni çözümler deneyelim. 

Nasip! 


Kimine ilk vuruşta açılır kapılar, kimine son vuruşta! m 
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— VDOÍ*e@ HATIRA DEFTERİ 


ÖYLE BİR İSTE КЇ! 


Yunus Emre KIR 
Van Muradiye Şube Müdürü 


o mamlık yaptığım yıllardı. 
Henüz sosyal medya uygulamalarının çok yaygınlaşmadığı, tuşlu telefon diye tabir ettiğimiz telefonların kullanıldığı, insanların birbirleriyle daha çok ilgilendiği, bugün arkasından Fatihalar okuyacak hâle geldiğimiz değerlerin hâkimiyetinin devam ettiği zamanlardı. Çok değil bundan 20 
sene öncesiydi. Bir insan hayatı için çok uzun sayılamayacak bir sürede o kadar şey değişti ki hatıralar bile bundan nasibini aldı. Evet, hatıralarımız hafızalarımızın derinliklerinden çıkarılsa bile yaşandığı gibi kalmıyor sanki. Güçlü bir değişim sürecinde canlılığını yitiriyor. Dünü bile hatırlamanın lüks sayıldığı günümüzde bizi hayata bağlayan unsurlardan biri oldu hatıralar. 


Dünyada yeni bir dönemi başlatan 11 Eylül saldırılarının üzerinden fazla bir zaman geçmemişti. Müftülüğümüz tarafından görevlisi yurtdışına giden bir camide geçici süreyle görevlendirilmiştim. Cami ilçe merkezinde ticari hayatın yoğun olarak yaşandığı bir yerdeydi. 
Cemaatin tamamına yakınını esnaftan kişiler oluşturduğu için sabah, akşam ve yatsı namazlarında cami tenha oluyor, sayıları onu bulmayan bir cemaatle namaz kılıyorduk. Öğle ve ikindi namazlarında ise camide yer bulmak zor oluyordu. Burada hizmet etmenin en 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güzel taraflarından biri esnafin çoğunun namaza gelirken dükkânını kilitlememesiydi. 
Hayır hayır! Dükkân sahibi camiye gelirken dükkânda çırağini bırakmıyordu. Aksine hiç kimsenin olmadığı dükkânının kapısını açık bırakıyor çünkü insanlara güveniyordu. Tabii bu çok sürmedi. Yaşanan birkaç olumsuz olay bu güven duygusunu da aldı götürdü. Ama şaşılacak şeylerden biri çok fazla nüfusa sahip bir sanayi şehrin- de 2000'li yılların başında bile bu “ahilik” geleneğini andıran davranışların varlığıydı. 


Görevlendirildiğim camide göreve başlayalı sanırım bir hafta kadar olmuştu. Müftülüğümüz- den camilerde cemaate cüzi bir ücretle ulaştırabilmemiz için Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Günümüz Meselelerine Fetvalar” isimli küçük bir kitapçık gönderilmişti. Kitap hem muhtevası hem de boyutları açısından vatandaşlarımızın ilgisini çekmiş, Başkanlığımız da camilerde insanlarımızı bu kitapla buluşturma kararı almıştı. Yaklaşık iki haftalık bir zaman dilimi içerisinde camiye gönderilen 100 adet kitabın tamamı satılmıştı. Ancak parayı hesap ettiğimde iki adet kitap parası eksik çıkıyordu. Ben de çok fazla üzerinde durmadan iki kitabın parasını tamamlayıp Müftülüğe teslim ettim. 





Kitap dağıtımının üzerinden bir ay hatta daha fazla bir süre geçmişti. Her zamanki gibi akşam namazını kıldırmış, cemaat daıldıktan sonra yatsı namazını beklemek için camide kalmıştim. Neyle meşgul olduğumu tam olarak hatırlayamıyorum ama sanki Diyanet takviminin o günkü yaprağını okuyordum. 
O esnada içeriye orta yaşlarda birisi girdi. Selam verip namaza durdu. Yatsı vaktine kadar ara ara camiye gelip akşam namazını kılanlar olur ve bu tabii karşılanırdı. Ancak bu sefer bir farklılık vardı. Farklılık kişide veya kıldığı namazda değil dua ediş tarzındaydı. Aslında tarzı da normaldi. Ne dediğini de duymuyordum ama onun dua edişi nedense benim üzerimde farklı bir tesir uyandırdı. Tam o anda babamın küçükken dua ile ilgili bana her fırsatta verdiği bir tavsiye aklıma geldi: “Oğlum! Dua ettiğin vakit, Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman öyle bir iste ki sanki o anda Allah duanı kabul ediyormuş gibi iste.” 
Kelimesi kelimesine bunları söylerdi. Ben bu hatıraya dalmisken o kişinin bir anda yanı başımda durduğunu gördüm. 
Bana doğrudan “Cami imamı siz misiniz?” diye sordu. “Evet, benim.” diye cevap verince bana Edirne’den Bolu tarafına gittiğini, parasının olmadığını ancak buraya kadar gelebildiğini anlatarak yardımcı olup 








olamayacağımı sordu. Aslına bakarsanız birçok cami imamı bu tür durumlarla karşılaşmıştir. Elinden geldiğince yardım da etmiştir ancak aldatılmaya ve aldanmaya çok müsait bir durum olduğu için de birtakım sıkıntılar çekmiştir. Ama bu sefer durum farklıydı ve içimde bu kişiye karşı dayanılmaz bir yardım etme isteği doğmuştu. 
Ancak cebimde onun ihtiyacı olan paranın yarısı kadar bile para yoktu ve esnaf da Караliydı. Ona burada beklemesini, görevli odasına gidip geleceğimi söyleyerek merdivenlerden üst katta bulunan odaya çıktım. 
Olmadığını bildiğim hâlde belki bir şeyler bulur ya da vakit kazanırım diye düşündüm. Üst kata çıkar çıkmaz da dizlerimin üzerine çöküp ellerimi açtım ve babamın o sözünü de niyetime katarak “Allah'ım yolda kalmış bu kuluna yardım etmeyi nasip et.” diyerek ayağa kalktım. Tam aşağıya inecektim ki merdivenlerden genç yaşlarda birinin çıktığını gördüm. Cami imamını aradığını söyleyerek bana üzerinden bayağı bir zaman geçtiği için tamamen unutmuş oldugum eksik olan iki adet kitap parasını uzattı: “Hocam ben bu kitaplardan almaya geldigimde ücretini verecek kimse bulamadım. İki kitap aldım ve cami cemaatinden birisi bana “Şimdi hocamız yok, daha sonra uğrar verirsin.” demişti. Ben de ancak şimdi vakit bulabildim.” 
diyerek durumu açıkladı. Aslında çok şey söyledi ama ben o anki hissiyatımla bu kadarını anlayabildim. Hemen o genci elinde parası olduğu hâlde beraberimde aşağıya indirdim ve hiçbir açıklama yapmadan “İşte kardeşim, senin yol paran. Nasıl bir dua ettiysen hem başkasının duasının kabulüne vesile oldun, hem de bir hayra.” 
diyerek parayı ona verdim. Kulaklarımda babamın o nasihati yankılanıyordu: “Oğlum! Dua ettiğin vakit, Allah'tan bir şey isteyeceğin zaman öyle bir iste ki sanki o anda Allah duanı kabul ediyormuş gibi iste.” m 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DIYANETE 
SORALIM 


66 


“ALLAH'IN ZAMAN VE MEKÂNDAN MÜNEZZEH OLMASI” NE ANLAMA GELİR? 


Allah'ın zaman ve mekândan münezzeh olu- şu, O'nun hiçbir şekilde zaman ve mekânla ilişkilendirilmemesi demektir. Zira zaman ve mekân mahlüktur yani “yaratılmıştır”. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla O yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha açarak ifade etmek gerekirse “mekân” varlık ve nesnelerin bulunduğu yerdir. Söz gelimi bir meyve ağaçta, ağaç bahçede, bahçe bir bölgede, bölge dünyada, dünyamız güneş sisteminde, güneş sistemi galakside, galaksiler uzayda bulunmaktadır. Bunların hepsi mahlük yani yaratılmış bir şeydir. Zamana gelince bu, varlıklardaki hareketliliğin birimsel olarak ifade edilmesi olup varlıktan ayrı bir şey değildir. Sonuçta bu da mahlük yani yaratılmış bir şeydir. Allah ise her şeyi var eden, yaratandır. (Enam, 6/102.) “O gökleri ve yeri yaratandır...” (Fatır, 45/1) O hâlde Allah, her çeşit zaman ve mekân kayıtlarından uzaktır. 
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66 


NAMAZ KILANIN ONÜNDEN GEÇİLMESİ NAMAZI BOZAR MI? 


İster kapalı ister açık alanda olsun zorunlu olmadıkça namaz kılan birisinin önünden geçilmemelidir. Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz kılanın önünden geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı olacağını belirtmiştir. 
(Müslim, Salât, 261.) Namaz kılanın da uygun bir yere durmak veya sütre vb. bir şey koymak suretiyle önünden geçilmemesi için önlem alması gerekmektedir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan bir yerde namaz kılan kişinin önüne sütre (değnek veya başka bir şey) koymasını tavsiye etmektedir. (Müslim, Salât, 241, 242) Sütreyi terk etmek ise mekruhtur. Cemaatle kılınan namazlarda, sadece imamın sütre edinmesi yeterlidir; diğerlerinin sütre koyması gerekmez. (Buhari, Salât, 90.) 
Namaz kılanın önündeki sütrenin ardından geçmekte bir sakınca yoktur. Namaz kılanın önünden geçen kimse sorumlu olmakla birlikte, önünden geçilen kişinin namazı bozulmaz. Fakat büyük camilerde, namaz kılanın secde mahallinin uzağından geçmek caizdir. 
(Kâsâni, Веааї, I, 217.) 
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66 
KUR'AN'DA GEÇEN DUA AYETLERİNİN MAHİYETİ NEDİR? 


Kur'an-ı Kerim'de dua ile ilgili ayetler geniş bir yer tutar. İki yüz kadar ayet doğrudan doğruya dua konusundadır. Ayrıca tövbe, istiğfar gibi kulun Allah'a yönelişini ve O'ndan dileklerini ifade eden çok sayıda ayet de geniş anlamda dua ile alakalıdır. Konuyla ilgili ayetlerin bir kısmında insanların Allah'a dua etmeleri emredilmiş, duanın usul, adap ve tesirleri üzerinde durulmuştur. (Bakara, 2/186; Nisa, 4/32; Araf, 7/29, 55, 180; Yusuf, 12/86; Mümin, 40/60.) Bazı ayetlerde şartlarına riayet edilmeyerek yapılan duanın kabul görmeyeceği ifade edilir. (Bakara, 2/200; Yunus, 10/12, 22, 106; İsra, 17/11; Müminun, 23/ 99-100; Kasas, 28/88; Fussilet, 41/51) Bu gruptaki ayetlerin çoğunda, dünyada iken Allah'ı ve O'nun hükümlerini tanımaktan kaçınan ancak ahirette gerçeği anlayıp acı akıbetleriyle yüz yüze gelince pişmanlık duyacak olanların dünyaya yeniden döndürülmeleri için Allah'a yakarışları anlatılmıştır. Yüzden fazla ayette peygamberlerin, diğer salih insanların veya toplulukların dualarına yer verilmiştir. Bazı sure ve ayetler örnek dua metinleri mahiyetindedir. Fatiha suresi buna güzel bir örnektir. Bakara suresinin 201. ayetinde geçen “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver; bizi cehennem azabından koru.” mealindeki dua, Fatiha'dan sonra en çok okunan dua olmuştur. Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) dua ederken en çok bu ayeti okuduğunu (Buhari, Deavat, 55.) ve okunmasını tavsiye ettiğini (Müslim, Zikir, 23) belirtmiştir. Âl-i İmran suresinin 8-9, 16, 53, 191-194. ayetleriyle, Furkan suresinin 74. ayetinin de dua niyetiyle okunduğu görülür. İbrahim suresinde Hz. İbrahim'in duasını ihtiva eden 35-41. ayetler ve özellikle, “Rabbim! Hesap günü gelip çattığında beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla.” mealindeki 41. ayet sıkça tekrar edilen dua ayetleridir. Taha suresinde Hz. Musa'nın duası (Taha, 20/25-35.) özellikle kısa, canlı, ahenkli ve etkili cümleleriyle Kur'an'daki dua örneklerindendir. Bu ayetlerde “Rabbim! Yüreğime genişlik ver; işimi kolaylaştır; dilimin bağını çöz ki sözümü anlasınlar.” ifadeleriyle dua edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Eyyüb'a nispet edilen dua cümleleri ayrı bir üslüp taşır. Bu ayetlerde Hz. Eyyüb'un, son derece ağır bir hastalığa ve musibetlere maruz kalmasına rağmen, dualarında Allah'tan istekte bulunmadığı, sadece durumunu arz etmekle yetindiği görülür. (Enbiya, 21/83-84; Sad, 38/41) İslam âlimleri onun bu tutumunu, sabır erdeminde yükselişin ve kulluk terbiуеѕіпіп en güzel örneği olarak değerlendirirler. (Dua, DİA, п, 536.) 
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—eTEBDIL-i MEKÂN 


TÜRKİSTAN'A AÇILAN BİR DOST HUDUT 


“O Nahcıvan'dır, Nakş-ı Cihan'dır, Azerbaycan'dır” 


Nahcıvan, Batı Trakya gibi, Balkanlar gibi, Kırım gibi, Kıbrıs gibi sımsıkı bağlı olduğumuz ancak yakın tarihte ayrı düşürüldügümüz bir coğrafya. Türkiye'yi büyük Türkistan'a bağlayan tek toprak parçası. 11 kilometrelik hududumuzla, Kafkasya'ya, Orta Asya'ya, Türk dünyasına açılan “Şark Kapımız”. 


Bugün Azerbaycan'a bağlı Nahсмап Özerk Cumhuriyeti, kuzeyden ve doğudan Ermenistan ile güneyden ve batıdan İran ile kuzeybatıdan Türkiye ile komşudur. 1920 yılında Azerbaycan'la toprak bağı koparılan Nahcıvan ana vatanından ayrı düşmüştür. Zengezur dağlarından Aras nehri vadisine kadar uzanan 5.500 kilometrekarelik bir araziye sahip Nahcıvan iç işlerinde özerk, savunma ve dış politikasında Azerbaycan'a bağlıdır. Yasama faaliyetleri Âli Meclis, yürütme faaliyetleri Bakanlar Kurulu tarafından gerçekleştirilen bu küçük cumhuriyette yargı, bağımsız mahkemelerin elindedir. Toplam nüfusu 450 bin civarında olan özerk cumhuriyetin merkezi Nahcıvan şehridir. 
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NAHCIVAN 





F. Hilâl FERŞATOĞLU İstanbul Kadıköy Vaizi 





Tufandan sonra 


Bölge halkının yüzyıllardır hafızalarında yer tutan efsanelere göre Nahcıvan, Nuh'un gemisinin durduğu yerdir. İnsanlığın ikinci atası olarak kabul edilen Nuh peygamber gemiden burada mı inmiştir bilinmez ama Nahcıvan'ın çok eski bir yerleşim yeri olduğu hakikattir. 
Arkeolojik çalışmalar bölgenin iskân tarihini paleolitik döneme kadar götürür. İlk kez Batlamyus'un Coğrafya'sında adı Naksuana olarak geçen şehir 


bulunan Nahcıvan bölgesi Sasanilerle Roma/Bizans arasında sürüp giden mücadelelerde sürekli el değiştirmiştir. 


İslam ordularının Hz. Osman'ın 





halifeliği döneminde Bizans elindeyken fethettiği (654) Nahcıvan'a Abbasiler döne- 


minde Müslüman Oğuz Türkleri yerleşmeye başlar. Sultan Alparslan zamanında neredeyse tüm Azerbaycan, Selçuklu toprağı olmuştur (1054). Selçukluların dağılmasından sonra bağımsız bir atabeylik olan 





daha sonraki kaynaklarda ve sikkelerde Neşevâ, Nahç, ХП. 
yüzyıldan itibaren de Nahcıvan adıyla anılmıştır. Evliya Çelebi ise büyük Turan hükümdarı Efrasiyab'ın kurduğunu söylediği şehir için Nakş-ı Cihan der. 


Aras nehrinin kolu Nahcıvançay kenarında kurulan şehir Anadolu, İran, Hindistan, Orta Asya, Çin gibi medeniyet merkezlerine yakın bir coğrafyada, ticaret yollarının geçiş güzergahında yer alır. Bu yüzden tarih boyunca çıkarları çatışan bölge güçlerinin hakimiyet mücadelesi verdikleri bir alan olmuştur. Urartular, Medler, Persler, Makedonlar, Sasaniler ve Bizanslılar bunlardandır. Miladi ПІ. yüzyılda Sasanilerin elinde 


İldenizlilerin egemenliği altına giren Nahcıvan otuz yıl bu devlete başkentlik yapar. Bu dönemde camiler, medreseler, saraylarla donatılan Nahcıvan, Azerbaycan bölgesinin en gelişmiş şehirleri arasındadır. 
Yazık ki 1221'de Moğollar tarafından ele geçirilecek ve büyük tahribata uğrayacaktır. Sonraki üç asır Altınordu, İlhanlı, Timurlu, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin egemenliği- ne giren Nahcıvan, 1501 yılında Şah İsmail zamanında Safevi toprağı olur. 








XVI. yüzyıl, bölgede Osmanlı Devleti'nin devreye girdiği tarihtir. 1514'te Yavuz Selim'in Safevilere karşı kazandığı Çaldıran zaferiyle Nahcıvan Os- 


Mümine Hatun Kümbeti 


manlı hâkimiyetine girer. Bu tarihten sonra Osmanlılar ile Safeviler arasında pek çok kere el değiştirir. Bölgeye Yavuz, Kanuni, IV. Murad gibi büyük Osmanlı padişahlarının bizzat ordularının başında bulunduğu seferler düzenlenmiştir. Nahcıvan, Osmanlı yönetiminde kaldığı süre içinde Revan eyaletine bağlı sancak merkezidir. 


1747'de Nadir Şah yönetiminde iken İran'da yaşanan kargaşalar sonrası, Azerbaycan hanlıkları bağımsızlıklarını ilan ederler. 
Kengerli o boyundan hanlarca yönetilecek olan Nahcıvan Hanlığı da bunlardan biridir. 
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XIX. yüzyilda dešisen dengeler 


XIX. yüzyılın başında Güney Kafkasya'ya inmek isteyen Rusya ile İran/Kaçar devleti arasında gerçekleşen hâkimiyet mücadelesinin kazananı Rusya olmuştur. Revan ve Nahcıvan hanlıklarını işgal eden Rusya, Türkmençay Antlaşması ile Aras nehrinin kuzeyinde Биlunan o Türkmen  hanlıklarını resmen hakimiyeti altına alır (1828). Bir süredir, Kafkasya topraklarına Hristiyan nüfusu, bilhassa Ermenileri yerleştirme politikası güden Rusya, Türkmençay Antlaşması'ndan sonra 





A 





i raya Te ЕЕ 


buna hız verir. XX. yüzyıl başlarına kadar devam eden bu iskân siyasetiyle İran ve Osmanlı bölgesinden göçürülerek Revan, Nahcıvan, Gence ve Dağlık Karabağ'a yerleştirilen Ermeni nüfus 1.300.000'i bulur. Böylece stratejik bir bölge olan Güney Kafkasya'da demografik yapı Türkler aleyhine değişir. 


1917'de gerçekleşen Bolşevik İhtilali sonrası Rus ordusu Kafkasya cephesinden çekilir. 
Rusların bıraktığı silahlara el koyan Ermeniler Erzurum, Kars, Van, Bitlis, Muş, Nahcıvan ve Zengezur'u içine alan bölgede Revan merkezli bir devlet kurmak için harekete geçerler. Маyis 1918'de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etmesinden sonra Ermeniler Nahcıvan'ı işgal ederler. 
Enver Paşa'nın talimatı üzerine kurulan Kafkas İslam Ordusu Nahcıvan'ı Ermeni işgalinden kurtarır. Ancak I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi gereği Osmanlı ordusu bölgeden çekilmek durumunda kalacaktır. Kazım Karabekir Paşa'nın talimatıyla Binbaşı Halil Bey başkanlığın- da, 5 subay ve 300 asker ordudan istifa ederek Ermeni saldırılarına karşı savunma birlikleri oluşturmak üzere Nahcıvan'a geçerler. Bu destek sayesinde Nahcıvan halkı Ermeni zulmüne karşı direniş gösterebilecektir. 
Osmanlı'nın çekilişinin akabin- de İngiliz ordusu Nahcıvan'a girecek ve şehri Ermenilere teslim edecektir (1919). 


Bölge, avuçlarının içine bırakılan Ermenilerin Misak-ı Milli sınırları içinde bulunan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) ve Nahcıvan'da gerçekleştirdiёі mezalim ve soykırım Ankara'da kurulan TBMM'yi harekete geçirir. Kazım Karabekir Paşa komutasında düzenlenen 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Doğu Harekâtı ile Kars ve çevre iller kurtarılır, Gümrü ele geсі, Güney Kafkasya Ermeni zulmünden selamete çıkarılır 
(1920). 


Bu arada SSCB kontrolünde bulunan Sovyet Azerbaycanı'nın Nahcıvan'ı Ermenistan'a terk etmesi üzerine Türk hükümeti Moskova'ya gider. Stratejik bir konumu olan Nahcıvan'ın Türkiye sınırları dâhilinde kalması sağlanamasa da özerkliği ve başka bir devlete terk edilmemesi şartıyla Azerbaycan'ın himayesine bırakılması karara bağlanır. Bu durum Türkiye, SSCB, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan Kars Antlaşması ile teyit edilir (1921). Böylece Türk Millî Mücadelesi içinde Kars, Ardahan, Batum’dan ayrı görülmeyerek sonuna kadar savunulan Nahcıvan'ın en azından Azerbaycan'n himayesinde muhtar bir yönetim olduğu kabul edilmiştir. 

Soğuk savaş sonrası 


Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. 
Yeni durumdan istifade ile Ermenistan ordusu Azerbaycan 


elinde bulunan Dağlık Karabağ bölgesini işgal etti. Aleyhine alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan Ermenistan işgal ettiği topraklardan çıkmadı. İki asırdır bölgede zulüm gören Türklerin bu kaçıncı yerinden yurdundan edilişiydi? Aynı dönemde Ermeni çeteler Nahcıvan'ın Sederek bölgesine saldırdılar. Ancak Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti, Haydar Aliyev'in liderliğinde, Ermenistan'ın Nahcıvan hakkındaki hevesini kursağında bırakmayı başardı. 





İşgalden 30 yıl sonra, 2020 Eylülünde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sınırında taciz ateşiyle başlattığı çatışma, Azerbaycan ordusu ile Ermenistan'ı karşı karşıya getirdi. Türkiye'nin de askeri, siyasi ve diplomatik açıdan destek verdiği Azerbaycan, 
44 gün süren savaşın sonunda 
Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtardı. Savaşı kaybe- den Ermenistan, Azerbaycan'ın şartlarını kabul ederek işgal ettiği topraklardan çekildi. Bu zafer Azerbaycan'da, Türkiye'de ve tüm Türk dünyasında büyük sevinç yarattı. 


Nahcıvan ve Dağlık Karabağ meselesi bugün çok boyutlu ilişkilerini “tek millet iki devlet” 





mottosuyla dünyaya duyuran Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak hassasiyetidir. Bu ikili ilişkiyi kendisi için ulusal tehdit olarak gören Ermenistan ise Rusya ve İran ile yakınlık kurmuştur. 


Nahcıvan koridoru 


Azerbaycan bölgesi bin yıldan fazla zamandır Türk toprağı iken Sovyetler Birliği tarafından Zengezur bölgesi Ermenistan'a verilerek Nahcıvan'ın Azerbaycan'la kara bağlantısı koparılmıştı. Haritada Türk'ün bağrına saplı bir hançer gibi duran Zengezur, Anadolu ile Türk dünyasını da ayrı düşürmüştü. 


İkinci Karabağ Savaşı da denilen son zaferin en büyük kazanımlarından biri Azerbaycan ile Nahcıvan'ı birbirine bağlayacak ulaşım koridorunun açılacak olmasıdır. Zengezur bölgesinden geçecek bu yol ile yıllardır ana vatanı ile irtibatını ancak İran üzerinden kurabilen Nahcıvan 


Karl Marx Meydanı 


her açıdan rahata kavuşacaktır. 
Ulaşım mesafesinin kısalması, gümrük sıkıntısının ortadan kalkması özerk cumhuriyeti sosyoekonomik yönden güçlendirecek ve her şeyden öte Nahcıvan coğrafi sıkışmışlıktan kurtularak nefes alacaktır. Azerbaycan'a ve Hazar Denizi üzerinden Orta Asya'ya kesintisiz ulaşım imkânına erişecek olan Türkiye ise Güney Kafkasya'da iktisadi ve siyasi açıdan daha güçlü olacaktır. 


Aslında Zengezur hattında hâlihazırda SSCB döneminde inşa edilen kara ve demir yolları bulunmakta fakat Dağlık Karabağ'ın Ermenilerce işgalinden bu yana kapalı kaldığından kullanılamaz durumdadır. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında karara bağlanan anlaşmanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Zengezur yolunun restorasyonuna henüz başlanmamıştır. Esasen geniş bir çerçeveden bakılıp Avrupa ile Asya arasındaki ticari ilişkiler düşü- 





nüldüğünde hem kuzey-güney hem doğu-batı hattında stratejik bir mevkide olan Nahcıvan koridorunun, Ermenistan da dâhil olmak üzere, Rusya, İran ve Türki cumhuriyetler için yepyeni ekonomik imkânlar doğuracaёт kesindir. Bu sayede güvenlik endişesinden uzak, bölgesel iş birliği ve kalkınma hamleleri hayata geçirilebilecektir. 


Nahcivan ile Türkiye 1992 yılindan bu yana, Aras nehri üzerinde inşa edilen ve bir tarafın “Hasret”, diğer tarafın “Ümit” adını verdiği köprü ile birbirine bağlıdır. Kazım Karabekir Paşa'nın “Şark Kapısı” dediği Nahcıvan, kardeş halkların hasretle kucaklaşıp ümitle geleceбе baktıkları bir kapıdır. Ve artık kapının dışa açılan kilidi çözül-MÜŞtür. m 
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Ik örneğini ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'in hayatında görebildiğimiz göç; ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların herhangi bir yerleşim yerinden bir diğerine gitme işi, taşınma, hicret ve muhaceret olarak tanımlanan ve dünya hayatının sonuna kadar da devam edecek olması kuvvetle muhtemel bir olgudur. 








Son yıllarda dünya üzerinde çeşitli nedenlerle göçler olmakta. 
Özellikle de 2011'de Suriye'de yaşanan olaylardan sonra ar- tan göç vakaları sebebiyle konu gündemimizde daha çok yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuya 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büyük bir titizlikle yaklaştığı ve çeşitli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Başkanlığın bu hassasiyeti, yayıncılık anlayışına da yansımıştır. Zira Diyanet Aylık Dergisi'nde muhtelif yıl ve sayılarda yayımlanan göç konusuyla ilgili çok kiymetli yazılar da derlenip kitap hâlinde yayımlandı. 


Göç ve İnsanlık adıyla okuyucu- ya sunulan eserin başlıklarından bazıları şunlar: “Göç, Kültür ve Kimlik”, “Göç, Kentleşme ve Dindarlık”, “Mülteci Sorunu ve Ensarı Yeniden Düşünmek”, “Göçmen Ama Göçmeyen Kadınlar”, “Türkiye'nin Mazlum Misafirleri: Suriyeli Mülteciler”, “Batı Medeniyetinin Göç ve 


Göçmenlerle Sınavı” vb. 


Doç. Dr. Ahmet Çapku “Göç-Hicret Olgusu Üzerine” başlıklı yazısında göçmenlik durumunun hicret kapsamında değerlendirilmesi gerektiginden bahsederken Prof. Dr. 
Abdulvahap Taştan ise “Göç, Sosyal Değişme ve Din” başlıklı yazısında mülteci veya muhacir, hangi kategoriye koyarsak koyalım, bu insanların yaşadıkları değişimin köklü, hızlı ve hayatın her alanında etkili dramatik bir değişim olduğu bahsine değinmektedir. 

Avukat Halim Yılmaz'ın, “Türki- 


ye'nin Mazlum Misafirleri: Suriyeli Mülteciler” başlıklı yazı- 


sında Suriye'de yaşanan savaş ve mültecilerin insani ve sosyal durumları hakkında bilgiler verdiğini görüyoruz. Prof. Dr. Kadir Canatan “Batı Medeniyetinin Göç ve Göçmenle Sınavı” başlıklı yazısında Avrupa ülkelerinde yaşanan göç olaylarının tarihi nedenlerinden ve uzun yıllardır görülen göç ve göçmen aleyhtarlığının yerini İslamofobi'ye nasıl bıraktığından bahsediyor, Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez ise “Mültecilere Hicret Yurdu ya da Muhacire Ensar Olmak” başlıklı yazısında ensar konumuna yükselmek için mültecilere kucak açmanın yeterli olup olmadığını sorgulamamıza yardımcı oluyor. 








Dr. Lamia Levent Abul “Mülteci Kadın Olmak” başlıklı yazısında, ülkemize sığınan mülteci kadınların çok daha zor şartlar- da kendilerinin ve çocuklarının hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını örneklerle anlatıyor, baba ocaklarını geride bırakarak göç etmek zorunda kalan kadınların ahvaline yine bir kadın gözün- den bakıyor ve bize ışık tutuyor. 


Göç ve İnsanlık adlı kitabın oluşmasında emeği geçen yazarlarımıza teşekkür ederken ufuk açıcı olacağını düşündüğümüz bu güzel çalışmayı siz kıymetli okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.m 
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Allah'a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. 


(Fatır, 35/28.) 
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